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Sky Reporter Dergisi'nde yayınlanan bütün yazı, haber, fotoğraf ve Ilustrasyonların her hakkı saklıdır. Yayımlanan tüm ilanların sorumluluğu sahiplerine Gittir. 
BU DERGİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYI TAAHHÜT EDER. 
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EDİTÖR gezen Yârdar 


Papa Haklıysa Yandım! 


Merhabalar, ristiyanların ruhani lideri Papa Francesco geçenlerde bir İtalyan TV H kanalında sansasyonel bir açıklama yaptı. Ben oturduğum koltuktan yerde yatan kedinin üzerine düşmekten son anda köpeğim sayesinde kurtuldum. 

Kedim gri renkte, refleksleri yavaşlamış yaşlı bir cincilla, düşünsenize üzerine düştüğümü... Köpeğim ise bir Rotweiler, yani güçlü bir ırk. Ben yere düşerken kedinin üstüne kapaklandı ve kediyi de beni de kurtardı! Papa Francesco dedi ki, şeytan sis gibi bir şey değil, gerçek bir kişi. Şeytanla diyaloğa girerseniz kaybolursunuz. O bizden daha akıllıdır. Aklıma Şeytan Rıdvan lakaplı futbolcumuz geldi. Papa ayrıca şeytanın "nazik davranarak" insanların aklına girdiğini de söyleyerek, "Eğer ne olup bittiğini vaktinde fark etmezseniz sonu kötü olur" dedi. Aklıma bu kez de patronum geldi. Bana çok iltifat eder, güzel sözler söyler ve çok kibardır, sık sık da diyaloğa gireriz... Umarım papa haklı değildir, yoksa yandım! 

Sorry sorry sorry sanki başka kelime yokmuş gibi 

Şu İngilizlerin en sinir olduğum yanı, her şeye Sorry diye başlaması. 
Sorry tuzluğu verir misin? Sorry şu adres neresi biliyor musunuz? Sorry aslında öyle demek istemedi kendisi. Her halde başkasının sakarlığından ötürü tek özür dileyen millet İngilizlerdir! Başkası hapşırdı diye, yanındakine Sorry diyen bir milletten söz ediyoruz. Adamlar oturmuş bu konuda bir bilimsel araştırma bile yapmışlar, sosyal antropolglardan görüş istemişler. BBC Future'dan Linda Geddes de bunu kaleme almış. Buna göre, Diller arasındaki kültürel farklılıkları inceleyen dil uzmanı Edwin Battistella, İngilizlerin “sorry' kelimesini sık kullanmakla birlikte onu her zaman gerçekten özür dilemek amacıyla söylemediklerini, empati amacıyla da kullandıklarını belirtiyor. Yine aynı makalede deniyor ki; İngilizlerin 'sorry' kullanımı dışarıdan insanlara uygun gelmeyebilir. İngilizler tanımadıkları birine bir şey sormak ya da yanlarına oturmak için 'sorry' ile yaklaşırlar; çünkü farklı davrandıkları zaman onların kişisel alanlarına girmiş olduklarını düşünürler' şeklinde görüş bildirilmiş. 

Son kısım hoşuma gitti, sihirli sözcük 'empati' ve “kişisel alan". Biliyorum belki konuyu bizim toplumla kıyaslamamı istiyorsunuz ama bu tuzağa asla düşmeyeceğim. Kısaca, Sorry morry, empati mempati yok kardeşim, bam bam bam. Kabalığın küstahlığın dayanılmaz hafifliği var bizde, işinize gelirsell! 


ARÇELİK ANKASTRE İLE 
YEMEK SANATA DÖNÜŞÜYOR 


Şıklığı ve modern tasarımıyla mucize lezzetler yaratan ankastreler ev teknolojilerinin öncüsü Arçelik'te. 


Celik 


GP Koç Yeniliği asklatasarlar 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KPMG 


Bakış 


ve Dünya Ekonomisinde elişmeler 


2014'te halkın oylarıyla Başkanlık KPMG Bakış 9, Türkiye ve Dünya Skyreporter Genel Yayın Yönetmeni 


koltuğuna oturduktan sonra yan Ekonomisinde Makro Gelişmeler başlığı Cengiz Haykır'ın sorularını yanıtlayan, gelip yatmadığını, unutulan Akçakoca'yı ile yayımlandı... KPMG, her çeyrekte Business Challenge 2017 Ödülü sahibi hak etmediği makus talihinden yayımladığı Bakış'ın son sayısında Türkiye Kemer Belediyesi Başkanı Mustafa Gül, kurtarmak için gece gündüz çalıştıklarını ve dünya ekonomisini değerlendirdi, tanıtıma büyük önem verdiklerini ve ifade eden Belediye Başkanı Cüneyt 2018'e dair beklentileri analiz etti. 8.kez katıldıkları EMITT Fuarı'na büyük 


Yemenici, Skyreporter'a konuştu. önem verdiklerini belirtti. 
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1 Yılın İlk Enflasyon 
A g Rakamı Açıklandı 


M Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Enf- 


. | lasyon, Ocak ayında yüzde 1,02 artarken, yıllık bazda yüzde 10,35 oldu. Ocak ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 25,11 ile salatalıkta, en fazla fiyat düşü- 

- n şü ise yüzde 14,41 ile karnabaharda oldu. Ocakta 
7 yıllık enflasyon yüzde 10,35'e geriledi. 2017 sonu 
itibariyle yıllık enflasyon yüzde 11,92 seviyesindeydi. 


KPMG 


ENEl| 


Sektörel Bakış 
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KPMG Türkiye, Enerji Sektörel Bakış Afrika fatihi olarak da bilinen Öztürk Son 5 yılda kapanan bir şirket yerine 
2018 raporunu hazırladı. 2017 yılının Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf yaklaşık 5 şirket kuruldu. Türkiye'de 
değerlendirildiği raporda sektöre ilişkin Öztürk, ilk çıkışına Afrika'da 100 yataklı kurulan şirket sayısı 2013-2017 döne- 
2018 beklentilerine yer veriliyor. bir sahra hastanesi yaparak başlamıştı minde 310 bin 19'a ulaştı, aynı dönemde 
Rapora göre 2018, Türkiye'nin 'yerli bugün Öztürk'e dünyanın her yerinden kapanan şirket sayısı 66 bin 209 oldu. 


enerji'yi konuşacağı bir yıl olacak. dev projeler için adeta teklifler yağıyor. 


2014'den beri Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ilçenin kötü yapılaşmasını makus talih olmaktan çıkarmaya kararlı gözüküyor. 
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Skyreporter'e konuştu. 


Dünyanın beş büyük turizm fuarı 
arasında yer alan ve 25-28 Ocak 2018 
tarihlerinde gerçekleşen EMITT-Doğu Fuarı 85 ülkeden 1.065 katılımcı ve 


54.364 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza attı. 


“Bereket Döner olarak “Türk Döneri'nin dünyadaki sözci savunucusu” misyonu ile dünyaya açıldık.” diyen şirketin CEO'su Muhammet Nezif Emek, Skyreporter'ın sorularını yanıtladı. 


Konut satışları 2017'de bir önceki 

yıla göre 25,1 artış gösterdi. 2017'de 1.409.314 konut satış sonucu el değiştirdi, bu rekor olarak kayda geçti. 


Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat 


Skyreporter'ın sorularını yanıtlayan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, EMITT gibi dünyanın en büyük 5 turizm fuarından birine kendi standlarıyla katılmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. 
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 

Başkanı Burhanettin Kocamaz: 

Derdimiz Hizmet, 

Sevdamız Memleket 

> Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz, "İlimizi ve halkımızı, hiçbir karşılık beklemeden, içten ve gönülden, karasevdalılar gibi seviyoruz. Yaklaşık dört yıldır Mersin'de kurduğumuz merhamet odaklı sevgi sisteminin, yazdığımız hizmet destanının güç ve ilham kaynağı budur. 'Derdimiz hizmet, sevdamız memleket" diyerek çıktığımız yolda, yüzler gülsün, karınlar doysun, bir tek vatandaşımız kendini çaresiz hissetmesin diye gece gündüz çalışmamızın nedeni budur.” dedi. 


İK açıkladığı dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin 2017'de ihracatı yüzde 10.2 artışla 157 milyar dolar, ithalatı yüzde 18 aruşla 234 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 
37 artarak 77 milyar dolara ulaş. 
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Yılın ili enilasyon 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nen yıl yon, Ocak 
! yüzde 10,35 ol 
: yüzde 25,11 ile salatalıkta, en fazla fiyat düş ! yüzde 14,41 ile karnabaharda oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı yon rakam! 
FE), ocak ayını 


ın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. 


a yüzde 1,02 arttı. Beklenti, yüz. 


! 10,35'e geriledi. 2017 sonu itibariyle yıllık eni 


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla bekle- 


Enflas- 


ayında yüzde 1,02 artarken, yıllık bazda du. Ocak ayında en yüksek fiyat artışı 


üşü İse 


enflas- 


larını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜ- 


de 1,36 


artması yönündeydi. Ocakta yıllık enflasyon yüzde 


lasyon 


! yüzde 11,92 seviyesindeydi. Yıl sonu enflasyon bek- 


lentisi yüzde 9,34 seviyesinde bulunuyor. 
re en yüksek fiyat artışı yüzde 25,11 ile salata! 


Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürün 


resmi evraklarla ilgili hizmetler yer aldı. 


karnabaharda gerçekleşti. Bunu yüzde 13,94 il 


yüzde 10,19 ile yünlü erkek kabanı izledi. 


sw REPORTER 


OCAK AYININ ZAM ŞAMPİYONU SALATALIK Tüketici fiyatları bazında ocakta bir önceki aya gö- 


ıkta ol- 


du. Fiyat artışında salatalığı, yüzde 25 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 23,17 ile otoban geçiş ücreti izledi. 


ler ara- 


sında yüzde 19,44 ile taze fasulye, yüzde 18,81 ile mandalina, yüzde 15,3 ile patlıcan, yüzde 14,07 ile 


Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,41 ile 


e inter- 


net ücreti, yüzde 13,52 ile kadın ceketi, yüzde 12,06 ile kabak, yüzde 11,55 ile etek, yüzde 10,87 ile elbise, 


BIST 100 
114.822 
9/0*1,08 


DOLAR 
3,798 
9/0-0,06“ 


İstihdam Oranı - Ekim 2017 
İstihdam Oranı (9/0) iş: 


EURO 
4,670 
9/0-0,06“ 


ALTIN 
161,61 

Lİ LN 
“10,00 


işsizlik Oranı - Ekim 2017 


sizlik Oranı (9/0) 
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İşsizlik oranı Ekim ayında 


10,3 olarak 


TÜİK, 2017 yılı Ekim ayı “İşgücü İstatistikleri” sonuçlarını içeren açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamada Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 10,3 olarak duyuruldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim ayına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı. Açıklamaya göre yurt geneli baz alındığın- da 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısi 2017 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile 210,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile 9012,3 olarak tahmin edildi. 
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,9 puanlık azalış ile 219,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,5 puanlık azalış ile “010,5 olarak gerçekleşti. 

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,6 

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin kişi artarak 28 milyon 


gerçekleşti 


645 bin kişi, istihdam oranı ise 1,4 puanlık artış ile 047,6 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 229 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 148 bin kişi arttı. 
İstihdam edilenlerin 9019,3'ü tarım, 9019,1'i sanayi, 207,6'sı inşaat, 254'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi. 

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI 

YÜZDE 53,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ 

İşgücü 2017 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 18 bin kişi artarak 31 milyon 932 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak 953,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla 2072,4, kadınlarda ise 
11 puanlık artışla 2034,2 olarak gerçekleşti. 


Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri - Ekim 2016-2017 


Toplam Erkek Kadın 
2016 o2017 2016 o 2017 2016 o 2017 
15 ve daha yukan yaştakiler (Bin) 
Nüfus 58990 60148 29164 29785 29826 30364 İşgücü 30914 31932 21039 21550 9875 10381 
İstihdam 27267 28645 18972 19716 8296 8928 
Tanım 5305 5534 2908 2981 2398 2554 
Tanım dışı 21962 23110 16064 16735 5898 6375 
işsiz 3647 3287 2068 1834 1579 1453 
İşgücüne dahil olmayanlar 28076 28217 8125 8234 19952 19983 (*) 
İşgücüne katılma oranı 524 5341 721 a 33,1 342 
İstihdam oranı 46,2 476 65,1 66,2 78 24 
İşsizlik oranı 118 103 98 8.5 16.0 o 140 
Tarım dışı işsizlik oranı “1 123 12 97 210 18,4 15-54 yaş grubu 
İşgücüne katılma oranı 574 583 78 782 370 383 
İstihdam oranı 50,5 522 700 714 310 328 
İşsizlik oranı 120 105 10.0 87 16.3 143 
Tanm dışı işsizlik oranı M1 123 2 97 M1 185 
Genç nüfus (15-24 yaş) İşsizlik oranı 12 193 179 15,9 ZA 25,4 


Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı” > 243 


241 146 145 342. 340 


“Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı Toplamı vermeyebilir. 
(1) Çalışmayan ve eğitimde (örgün ve yaygın) olmayan gençlerin, toplam genç nüfus içindeki oranıdır. 
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Türkiye'nin en sevilen mobil bankası Garanti 


MediaCat Türkiye'nin Lovemark'ları 2017 Araştırması'nda Mobil Banka Kategorisi'nin kazananı Garanti Cep oldu. 
Tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz. 


Garanti 


G00O/aaranti 4 Başka bir arzunuz? 


Türkiye'nin Lovemark'ları-2017 Araştırması, Ipsos ve Fikrimühim işbirliğiyle, Mediacat önderliğinde gerçekleştirilmiştir. Online olarak sorgulanan ve akıllı telefonu olan 2.330 kişinin verdiği yanıtlar üzerinden raporlanan “Mobil Banka Kategorisi"nin Lovemark'ı Garanti olmuştur 


Gps le Om 


ARALIK 2017 


OCAK 2018 


Kapasite kullanımı yüzde 
78,2'ye indi 


2018 yılı Ocak ayında imalat sanayi genelinde kapa- 
i larak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan aza- | sından yapılan açıklamaya göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı Ocak ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış olduğu görüldü. Dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı 9e75,0'ten, 9.69,7'ye düşüş yaşadı. Dayanıksız tüketim malları kapasite kullanım 


oranı 9075,0'ten, 9074,6'ya indi. Tüketim malları kapasite : kullanım oranı 073,7 oldu. Bir önceki ay oran 9475,0 se- 


: viyesinde bulunuyordu. Gıda ve içecek sektörü kapasite i 


* kullanım oranı 9074,4'ten 074,3'e geriledi. Ara malları 


: kapasite kullanım oranı 983,0'ten 9579,8'e geldi. 


Ekonomik 
Güven Endeksi 


104.9'a yükseldi. 


Ekonomik güven endeksi 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10 artarak 95.3 değerinden 104.9 
: değerine yükseldi. TUİK tarafından açıklanan verilere göre : ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim : (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektö- 


rü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Ocak 


: ayında tüketici güven endeksi 72.3, reel kesim (imalat sa- 
: nayi) güven endeksi 110.9, hizmet sektörü güven endeksi : 102, perakende ticaret sektörü güven endeksi 106.2 ve inşaat sektörü güven endeksi 87 değerine yükseldi. Ekono- ! 
mik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekono- : : mik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise 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KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ 


- Türkiye genelinde 2017'de Satış sonucu el değiştiren konut sayısı, 2016'ya göre yüzde Sı arttı 


2017 İSTANBUL KONUT SATIŞ EN YOKSEK SİL 
Toplam konut satışı 659 BİN 698 8238 bin 383 M KONUT SATIŞI EN DÜSÜK 5 İL 1MİLYON 409 BİN 314 konut lk kez satıldı. | 8 16,9 u1l4bin 732 (ANKARA 
1 150 bin 561 
2016 e " 410,7 
57 bin 904 
Toplam konut satışı » 
1 84 bin 184 
1MİLYON 341 BİN 453 Si Mi b 
134 bin 661 
Kk ARDAHAN 
Yabancılara 5 
yapılan konut or satışları 2017'de ŞIRNAK 
SE yla "557 
22 artarak HAKKARİ 
22bin 234 oldu n124 
KONUT ALDIĞI İLLER YAPILAN KONUT SATIŞ SAYILARI İSTANBUL 4 142 MAMA IRAK 1005 mıı ANTALYA (O 4707 MENMMMMMM S.ARABİSTAN 1745 MEMMMMN 
BURSA 44 KUVEYT 169 
YALOVA © 1079 mm RUSYA 1551 mm TRABZON "m AFGANİSTAN 1075 # 


Konut satışları 


2017'de rekor kırdı 


Konut satışları Aralık Konut satışları Aralık'ta 706,8 azaldı, 2017'nin tamamında ise 

satışlar 205.1 artarak rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) konut satış istatistiklerini 
açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2017 
Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 9e 6,8 oranında azalarak 132 bin 972 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 932 konut satışı ve 9o17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 868 konut satışı ve 909,7 pay ile Ankara, 8 bin 305 konut satışı ve “06,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Hakkari ve Ardahan, 52 konut ile Bayburt oldu. 

2017'NİN TAMAMINDA 

SATIŞLAR REKOR KIRDI 

Konut satışları 2017'de bir önceki yıla göre 95,1 artış gösterdi. 2017'de 1.409.314 konut satış sonucu el değiştirdi, bu rekor olarak kayda geçti. Konut satışlarında 2017 yılında, İstanbul 238 bin 383 konut satışı ve ?616,9 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 150 bin 561 konut satışı ve ?010,7 pay 


ile Ankara, 84 bin 184 konut satışı ve 46 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 124 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 473 099 tanesi ipotekli, 936 
215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti. 

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre ?030,7 oranında azalış göstererek 34 bin 029 oldu. Toplam konut Satışları içinde ipotekli satışların payı “625,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda Istanbul 6 516 konut satışı ve 9019,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il 945,5 ile Ardahan oldu. 

YABANCILARA SATIŞ Y022,2 ARTTI 

Yabancılara yapılan konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre 922,2 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2017 
yılında ilk sırayı 8 bin 182 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4 bin 707 konut ile Antalya aldı. 
Antalya'yı 1 474 konut satışı ile Bursa ve 1 
079 konut satışı ile Yalova izledi. 
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Audi Teknoloji ile bir adım önde 


Bazı tutkular asla değişmez. 
A3 Sedan, Avek'te sizi bekliyor. 
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Avek 


TEM Otoyolu Tekstilkent Girişi Giyimkent Cad. No: 2 
Esenler/İstanbul Tel: (212) 440 25 50 
Avek bir Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. yetkili satıcısıdır. 


A3 Sedan'ın ortalama CO, emisyonu 100 g/km - 111 g/km, ortalama yakıt tüketimi 3,8-4,8 1t/100 km arası değerlerdedir. 


Skyreporter EKOREPORT 


Dış ticaret açığı 
2017'de 76.7 
milyar dolar oldu 


TÜİK açıkladığı dış ticaret verilerine göre, Türki- 

> ye'nin 2017'de ihracatı yüzde 10.2 artışla 157 milı yar dolar, ithalatı ise yüzde 18 artışla 234 milyar dolar : oldu. Böylece geçtiğimiz yıl dış ticaret açığı yüzde 37 artarak 77 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,2 olarak kaydedildi. 

TUİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle ; oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat İl i aralık ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6 : artarak 13 milyar 878 milyon dolar, ithalat yüzde 25,4 i artarak 23 milyar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
: Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 63,5 artarak 9 
: milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı ! karşılama oranı 2016 Aralık ayında yüzde 69,4 iken, : 2017 Aralık ayında yüzde 60,1'e düştü. 

AB'YE İHRACAT YÜZDE 15,6 ARTTI 

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 
Aralık ayında yüzde 44,3 iken, 2017 Aralık ayında : yüzde 47,1 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının : aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 6 milyar 540 mil- 


i yon dolar olarak gerçekleşti. 

| İHRACAT VE İTHALATTA ALMANYA ÖNDE 

: Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Aralık ayında 1 mil- 
: yar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 827 
; milyon dolar ile İngiltere, 771'er milyon dolar ile İtalya ; ve Irak takip etti. Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı ! Aralık ayında 2 milyar 191 milyon dolar oldu. 
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MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ 


MOTOSMLET ! 
HNBUS 


22 MİLYON 
218 BİN 945 


OTOBÜS 


ÖZEL AMAÇLI 
TAŞITLAR 


35,4 Dizel 38,4 LPG 25,9 Benzin ARALIKTA TRAFİĞE VOLKSWAGEN 9684 ğe KAYDI YAPILAN ARAÇ RENAULT 90 “4 e > z : 
42 ; 
MAŞ SAYISI DİĞER 7904 #8 


Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık'ta 22 milyonu aştı 


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 
> yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 
218 bin 945 adet taşıtın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 

ARALIK AYINDA 103 BİN 42 ADET 

TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI 

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 


103 bin 42 taşıt içinde otomobil yüzde 65,2 
ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,5 ile kamyonet, yüzde 7,3 ile traktör, yüzde 7 ile motosiklet takip etti. Taşıtların yüzde 4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 2,9, kamyonette yüzde 9,7, kamyonda yüzde 33,8, motosiklette yüzde 22,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 8,3, traktörde yüzde 1.2 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 14, otobüste ise yüzde 46 artış oldu. 


AN 
“/o0,00 EP 
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ING Pegasus Plus Premium Kart'ta, harcama sözüne karşılık tek yön bilet bedava! 

4 Alışveriş yaptıkça UçuşPuan kazanmak ve ayrıcalıklı bir uçuş 

deneyimi yaşamak için, siz de bu dünyanın bir parçası olun. 


Havaalanı hizmetleri ve seyahat sigortasından, sadece ING Pegasus Plus Premium Kart sahipleri yararlanabilir. Vale Parking ve Lounge hizmetinden, yılda 6'şar kez 9b50 indirimli yararlanabilirsiniz. Fast Track hizmetimiz ücretsizdir ve yılda 6 kullanım için geçerlidir. Bu haklar başka bir kart sahibine veya bir sonraki yıla devredilemez. ING Pegasus Plus Classic Kart için ayda 1.000 TL, yılda 12.000 TL; ING Pegasus Plus Premium Kart için ayda 500 TL, yılda 6.000 TL harcama sözünüz karşılığında Pegasus Havayplları'nda, belirli tarihlerde, tek yön, yurtiçi eko paket, yurtdışı süper eko paket uçuşlarında kullanabileceğiniz hediye bilet kazanırsınız. 
Hediye biletin kullanılabileceği tarihler ve detaylı bilgi ingbank.com.tr'de. 


P GAS A 6 ingbank.com.tr | 0850 222 0600 I NG g 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En fazla reel 
getiriyi BIST 100 
endeksi sağladı 


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları'nı açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,63, TÜFE ile indir- 
: gendiğinde ise yüzde 5,6 ile BIST 100 Endeksi'nde ger- 
: çekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından ; külçe altın yüzde 2,23, devlet iç borçlanma senetleri i (DİBS) yüzde 0,83 ve euro yüzde 0,18 oranında reel ge- 
' tiri sağladı. Buna karşılık, mevduat faizi (brüt) yüzde 10,10 ve ABD doları yüzde 2,74 oranında yatırımcısına ! kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2,20, DİBS yüzde 0,80 ve euro yüzde 0,15 oranında reel getiri imkanı verirken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,13 ve ABD doları yüzde 2,77 oranında kayba neden oldu. 
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde de BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30,68 : İle yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. 


Bina inşaatında maliyetler arttı 


iy Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı V. Çey- 

) rek(Ekim — Aralık dönemine) ilişkin “Bina İnşaatı ; Maliyet Endeksi” verilerini açıkladı. Buna göre: Bina inı Şaatı maliyet endeksi (BİME), Ekim-Aralık aylarını kap- 
: sayan 2017 yılı dördüncü çeyreğinde, toplamda bir önı Ceki çeyreğe göre 906,5, bir önceki yılın aynı çeyreğine : göre “622,8 ve dört çeyrek ortalamalarına göre 7419,7 i arttı. BİME'de 2017 yılı dördüncü çeyreğinde işçilik enı deksi bir önceki çeyreğe göre “01,8, malzeme endeksi : ise 97,9 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi “013,7 ve malzeme endeksi 025,6 arttı. 
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Türkiye'de 2013-2017 dönemini kapsayan beş yıllık dönemde toplam 
310 bin 19 şirket kuruldu. 
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2015-2017 
ARASINDA KURULAN 
ŞİRKET SAYISI 


310 BİN 19 


KAPANAN ŞİRKET SAYISI 


66 BİN 209 


YABANCI ORTAKLI 
KURULAN ŞİRKET SAYISI 
24 BİN 594 


6 BİN 311'İ 
SURİYE ORTAKLI 
ŞİRKET 


310 bin şirket kuruldu 


Son 5 yılda kapanan bir şirket yerine yaklaşık 5 şirket kuruldu. Türkiye'de kurulan şirket sayısı 2013-2017 döneminde 310 bin 19'a ulaştı, aynı dönemde kapanan şirket sayısı 66 bin 209 oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden yaptığı derleme- ye göre, ülkede son 5 yıllık dönemde ekonomide sergilenen performans Şirket sayılarına da yansıdı. Ülkede 2013 yılında 49 bin 28 şirket kurulurken, bu rakam 2014'te 57 bin 710'a, 2015'te 66 bin 701'e yükseldi. 
FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 2016 
yılında ise kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla 
göre yaklaşık yüzde 4,5 gerileyerek 63 bin 709 


Sanayi üretimi 


oldu. Darbe girişiminin ekonomiye etkisini gidermek için alınan kararlar, geçen yıl kurulan ve kapanan şirket sayılarında da kendisini gösterdi. 2017'de kurulan şirket sayısı 2016'ya göre yüzde 14,4 artarak 72 bin 871'e ulaştı. Böylece, son 5 yılda kurulan şirket sayısı 310 bin 19 olarak kayıtlara geçti. 

2013-2017 döneminde kapanan şirket sayılarına bakıldığında ise 66 bin 209 kuruluşun faaliyetini sonlandırdığı görüldü. 2013'te kapanan şirket sayısı 15 bin 538 iken, bu rakam 2014'te 14 bin 2'ye, 2015'te 12 bin 114'e, 2016'da 11 bin 38'e geriledi. Geçen yıl ise kapanan şirket sayısı 13 bin 517 oldu. 


Aralık'ta yüzde 0,9 arttı 


Sanayi üretimi Aralık'ta ara malı ve sermaye malı üretiminin öncülüğünde bir önceki yılın aynı ayına göre arındırılmamış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 arttı, yıllık artış ise yüzde 6.3 oldu. Sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış bazda yüzde 8.7 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 


sanayi üretimi Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 09, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış endeks dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 artış kaydetti. 


Hayatınızı uzaktan KE kolaylaştıran teknoloji: işime Home Connect. 


Akıllı telefon veya tabletinizden 

Home Connect özellikli bulaşık ve çamaşır makinenizi kontrol ederek evinize gelmeden bulaşık ve çamaşırlarınızı yıkayabilir; 

eve geldiğinizde yemeğinizin hazır olması için fırınınızı uzaktan çalıştırabilirsiniz. 
www.bosch-home.com.tr 
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KPMG Bakış 9, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Makro Gelişmeler başlığı ile yayımlandı... 


2016'de Ekonomideki 
Fay Hatları Kırılgan 


KPMG, her çeyrekte yayımladığı Bakış”ın son sayısında Türkiye ve dünya ekonomisini değerlendirdi, 2018'e dair beklentileri analiz etti. Ekonomik pencere açan Bakış'a göre, 2017'yi beklentilerin üzerinde bir performansla kapatan Türkiye ve dünya ekonomisi, 2018'e de umutlu başladı. Ancak jeopolitik gelişmeler ekonomilerin önündeki ciddi fay hatlarını oluşturuyor. 
Enflasyon, cari açık ve işsizlik Türkiye ekonomisinin kırılgan başlıkları. 


> Skyreporter / Ekonomi Servisi 


PMG Türkiye'nin hazırladığı Bakış, küresel ekonominin 2017'yi nasıl geçirdiğini ve 2018'e nasıl başladığını deöerlendirdi. Bakış'a göre, küresel ekonomi, dünya ticaretinde korumacı reflekslerin artmasına rağmen 2017'yi başarılı bir performansla kapattı. ABD, AB ve Çin gibi dünya ekonomisine yön veren pek çok ülke ile birlikte, aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ülkeler 2017'de ekonomide yükselen bir ivme tutturdu. Bu durum, henüz ilk günlerini yaşadığımız 2018 yılı için de bek- 


lentileri olumlu şekillendiriyor. An- 


cak jeopolitik gelişmeler, 2018'de küresel ekonominin yönünü belirleyecek en önemli faktör. 

Küresel ticaret hacmi 2017'nin üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7'lik bir artışa imza attı. Gelişmiş ekonomilerdeki olumlu seyir, gelişmekte olan ülke ekonomileri- ne de pozitif katkı sağlamaya devam ediyor. 2017 ikinci çeyrekte yüzde 5,2 olan gelişmekte olan ekonomilerin yıllık büyüme hızı, 
2017 üçüncü çeyrekte son dört 


17 2017 yılına politik ve jeopolitik belirsizliklerle 
başlayan dünya ekonomisi, yıl boyunca genel olarak pozitif sinyaller verdi. Korumacı dış ticaret politikalarının artmasına rağmen dünya ticaret hacminde büyüme sürdü. 
Makroskonomide açıklanan olumlu veriler, sermaye akımlarını desteklese de jeopolitik gerilimler dünya ekonomisindeki iyimserliği kısmen sınırlayan unsur olarak önemini korudu. 


İZ 2017 yılında dünya genelini temsil eden hisse senetleri endeksi yüzde 21,6 değer kazanırken gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetlerindeki yükseliş yüzde 34,3 olarak gerçekleşti. Yıl genelinde dolar endeksi yüzde 9,9 gerilerken, gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri ortalamada 


Küresel Satın Alma Yöneticileri Endeksleri (PMI) 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Küresel ekonomide genel görünüm 


dolar karşısında yüzde 5,7 değer kazandı. 
Brent tipi ham petrol fiyatı yüzde 177 
yükselirken küresel büyümenin desteği ile endüstriyel metal fiyatlarında yıllık yükseliş yüzde 31,7'yi buldu. 


Küresel ekonomide yakalanan ivme, 2018 
için de beklentilerin iyimser olmasını sağlıyor. 
Bu doğrultuda, IMF 2018 yılında dünya büyümesinin 2017'deki yüzde 3,6'dan 3,7'ye hafif yükseleceğini ve dünya genelindeki döngüsel büyümenin devam edeceğini öngörüyor. Bununla birlikte IME kısa vadedeki makroekonomik ve politik riskler ile uzun vadedeki yapısal sorunların önemini koruduğunu hatırlatarak temkinli olmayı elden birakmamak gerektiğinin altını çiziyor. 


yılın zirvesi olan yüzde 5,4'e yük- 2014 2015 2016 2017 
seldi. 2018 yılında dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 


— imalat Sanayisi -—— Hizmet Sektörü 


Kaynak: Bioombera, investing.com 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Dünya ticaretinde güçlenme devam ediyor 


B 2017 ilk yarıda 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artan küresel ticaret hacmi, üçüncü çeyrekte daha da güçlenerek yıllık bazda yüzde 10,7 artış kaydetti. 


nihai olmayan verilerine göre, 2017'nin ilk 

11 ayında gelişmekte olan ekonomilere 
toplamda 231,9 milyar dolarlık portföy yatırımı gerçekleşti. Bunun 60,2 milyar doları 


Bu dönemde ABD ve Çin'in dış ticaret hacminde bir miktar yavaşlama olsa da Avrupa'daki hızlanmanın kayda değer olduğu görülüyor. 

İğ Dünya ticaretinde korumacı eğilimlerin artmasına ve yüksek seviyedeki jeopolitik gerilimlere rağmen küresel ticaretteki bu canlılık sermaye akımlarını Uluslararası Finans Enstitü 


hisse senetlerine olurken, 171,6 milyar dolarlık da tahvil ve bono yatırımı yapıldı. 


İ Mal ve sermaye akımlarındaki bu canlılık dünya büyümesindeki toparlanmanın genele yayılmasını sağlarken, 2018'e ilişkin iyimser beklentileri destekliyor. Büyüme görünümü ve getirilerdeki olumlu beklentilerle sermaye akımlarının 2018'de güçlü seyretmesi 


ihracat 
2017 Üçüncü Çeyrek 


2017 ilk Yan 


Dünya 18,6 #105 49,8 211,0 
ABD *6,7 5,1 #72 *4,9 
Avrupa #50 411,6 #52 “1,6 
Çin *8,1 6,5 *18,9 *143 
Rusya 629,4 418,9 *272 208 
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü Gelişmekte olan ekonomilere sermaye akımları (milyar USD) 
60 
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Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü mama Tohvil smmm Hisse Senedi — Toplam — İlk 11 Ay Ortalamaları 


yüzde 3,7 olarak açıklayan Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya genelindeki döngüsel büyümenin 

devam edeceği öngörüsünde bu- 


lunuyor. Bu veriler, 2018'in küresel ticaret ve piyasalar açısından “olumlu geçeceğine işaret etse de siyasi ve diplomatik gelişmelerin 


dünya ekonomisinde tersine bir rüzgar estirmesi ihtimali de mevcut. Yeni dönemde jeopolitik gelişmelerin ekonomik aktiviteye et- 


ma. 


kisi ve küresel dış ticaretin ritmi yakından izlenmesi gereken parametreler olarak öne çıkıyor. 

GERİLİM VE 

BELİRSİZLİKLERE DİKKAT 

Bakışta, Türkiye ile ilgili 

şu değerlendirmelerde 

bulunuldu: 

m Üçüncü çeyreği yüzde 11,1 gibi rekor bir büyüme ile kapatan Türkiye 2017 için yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeye imza atmaya hazırlanıyor. 2017, küresel talepteki güçlü seyir ve yurt içindeki KGF etkisiyle büyüme açısından pozitif sürprizlerin yaşandığı bir yıl oldu. Bu eğilimin yavaşlayarak da olsa bir süre daha devam etmesi bekleniyor. 

m Döviz kurlarındaki ve diğer maliyet unsurlarındaki yükselişin yanında, ekonomideki hızlı büyümenin bir yan etkisi olarak enflasyonda görülen zirve ise TCMB'nin yeniden faiz artırımına gitmesini gerektirdi. Önümüzdeki dönemde enflasyonda baz etkisiyle kademeli bir iyileşme beklense de çekirdek göstergeler ve maliyet baskısı, iyileşmenin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. Bu da TCMB'nin sıkı para politikasını koruması beklentilerini destekliyor. 

m 2017'de turizmde 2016'nın kayıpları telafi edilse de enerji faturasındaki artış ve altın ithalatı nedeniyle cari açık hızla genişledi. Cari açığın finansmanında ise portföy yatırımları yıl genelinde etkili oldu. Borçlanma ise son dönemde tekrar toparlanmaya başlarken, görece sağlıklı bir finansman bileşimine doğru gidiliyor. Bununla birlikte dış finansmanın vade yapısı olumlu olsa da ülkenin döviz rezervleriyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek seviyede seyrediyor. 


m Büyüme dostu tedbirlerin bir kısmının sona ermesiyle ve güçlü vergi tahsilatıyla kamu açıklarında kötüye gidiş bir miktar durmuş görünüyor. Aynı zamanda harcamalardaki kısmi tasarruflar da olumlu görülebilir. 

m Küresel eğilimler ve ekonominin dayanıklılığı finansal piya-Saları desteklese de ekonomi dışı belirsizlikler kısa vadeli dalgalanmalara yol açıyor. Önümüzdeki döneme ilişkin ise ekonominin büyüme ivmesini ne ölçüde koruyabileceği ve enflasyonda ne kadar iyileşme sağlanabileceği kritik öneme sahip görünüyor. 
Jeopolitik gerilimler ve ekonomi dışı belirsizlikler devam ederken, ekonominin direncini artıracak yapısal reformlara olan ihtiyaç ise uzun vadeli istikrar açısından önemini koruyor. 

m 2018, bir yandan küresel çapta ekonomik faaliyetlerin hızlanacağı, diğer yandan gerilimli bir dış politika ve bölgesel kamplaşmaların yoğunlaşacağı bir yıl olacak gibi görünüyor. 


DÜNYA TEMKİNLİ 
İLERLİYOR 
Bakış'ın son sayısından dünya ve Türkiye ekonomisine dair bazı tespit ve öngörüler şöyle: 
m 2017 yılına politik ve jeopolitik belirsizliklerle başlayan dünya ekonomisi, yıl boyunca genel ola- 


Bakış 9 


KPMG Türkiye tarafından hazır- 

B lanan ve her üç ayda bir okuyucularla buluşan Bakış, Türkiye ve dünya ekonomisindeki temel makroekonomik göstergelerine ve bunların özet yorumlarına yer veriyor. Küresel ekonomi, dünya ticaretinde korumacı reflekslerin artmasına rağmen 2017'yi başarılı bir performansla kapattı. ABD, AB ve Çin gibi dünya ekonomisine yön veren pek çok ülke ile birlikte, aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ülkeler 2017'de ekonomide yükselen bir ivme tutturdu. Bu durum, henüz ilk günlerini yaşadığımız 2018 yılı için de beklentileri olumlu şekillendiriyor. 

2018 yılında dünya ekonomisine 


Euro Bölgesi nde iyleşme devam ediyor 


GSYH yıllık büyüme oranları (o) 


bö bon sow 


2007 2008 


— Evro Bölgesi —Amanya 


2009 2010 


2011 2012 2013 


— Fransa 


Euro Bölgesi yıllık enflasyon oranları (94) 


5 
4 
3 
Kaynak: İF 
1 
o 


a 


2007 2008 


Kaynak: Eurostat 


rak pozitif sinyaller verdi. Korumacı dış ticaret politikalarının artmasına rağmen dünya ticaret hacminde büyüme sürdü. 

m Küresel ekonomide yakala- 


ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,7 olarak açıklayan Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya genelindeki döngüsel büyümenin devam edeceği öngörüsünde bulunuyor. Küresel ticaret hac mi 2017'nin üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10/7'lik bir artışa imza attı. Bununla birlikte geçen yıl dünya genelinde hisse senetlerinin değerinde yüzde 20'yi aşan bir artış yaşanırken, gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetlerindeki yükseliş yüzde 34,3 gibi önemli bir orana ulaştı. 

Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan Euro Bölgesi de son yıllarda yakaladığı büyüme ivmesini sürdürü- 


2009 2010 


20n 2012 2013 2014 


nan ivme, 2018 için de beklentilerin iyimser olmasını sağlıyor. 
Bu doğrultuda, IMF 2018 yılında dünya büyümesini 2017'deki yüzde 3,6'dan, 3,7'ye hafif yük- 


pane 


yor. 2017 üçüncü çeyrekte Euro Bölgesi GSYH yıllık büyüme hızı ikinci çeyrekteki yüzde 2.4'ten, 2.6'ya yükseldi. Buna karşın bölgede enflasyon ılımlı seyrini koruyor. 

Gelişmiş ekonomilerdeki olumlu seyir, gelişmekte olan ülke ekonomilerine de pozitif katkı sağlamaya devam ediyor. 2017 ikinci çeyrekte yüz- 


de 52 olan gelişmekte olan ekonomi- 


lerin yıllık büyüme hızı, 2017 üçüncü çeyrekte son dört yılın zirvesi olan yüzde 54'e yükseldi. Üçüncü çeyreği yüzde Tl gibi rekor bir büyüme ile kapatan Türkiye ise 2017 genelinde yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeye imza atmaya hazırlanıyor. 


— aya 


2014 2015 2016 2017 


— ispanya 


2015 2016 2017 


— Genel Enflasyon  — Çekirdek Enflasyon 


selmesini öngörüyor. Bununla birlikte IMF, kısa vadedeki risklere rağmen uzun vadedeki sorunların önemini koruduğunu hatırlatarak temkinli olmayı elden bırakmamak gerektiğinin altını çiziyor. 
m FED'de Şubat ayında gerçekeşecek başkan değişikliğinin ardından para politikasında radikal bir değişiklik beklenmese de Yel- en dönemine kıyasla biraz daha şahin olabileceği düşünülüyor. 
m Euro Bölgesi'nde ise ekonomilerdeki toparlanma devam ederken enflasyon dinamikleri hala ılımlı seyrediyor. Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası (AMB) para politikası duruşunda temkin- i halini koruyor. 


ig 
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Türkiye ekonomisinde genel görünüm 


İğ Türkiye ekonomisi, 2017 yılını beklentilerin 


oldukça ötesinde güçlü bir şekilde tamamladı. Bunda 2016 sonlarından itibaren alınan tedbirlerin ve küresel ekonominin dayanıklılığının büyük etkisi oldu. 


İğ 2016'daki zayıf büyümenin ardından ilk yarıda 


büyüme temposunu yüzde 5'in üzerine çıkarmayı başaran Türkiye, üçüncü çeyrekte önceki yılın düşük bazının da etkisi ile yüzde 11,1 ile son altı yılın en hızlı büyümesini yakaladı. Son çeyreğe ilişkin öncü veriler sınırlı bir yavaşlama olsa da yıl genelinde büyümenin yüzde 7'yi aşabileceğine işaret ediyor. 2017'deki performansı ile Türkiye pek çok ekonomiyi geride bırakırken, 2018'de büyümesinin bir miktar yavaşlayarak yüzde 6'nın altına inmesi öngörülüyor. 


2018 yılında dış finansman ihtiyacının önemli 


bir başlık olarak gündemde yerini koruyacağını 


söyleyebiliriz. 


2017 üçüncü çeyrek GSYH büyümeleri (9o) 


Brezilya Ji 
Meksika Ji) 
Rusya 


Arjantin 


Güney Afrika Yl 
Macaristan 


Kaynak: The Economist 


m Euro Bölgesi'ndeki pozitif seyrin 2018'de devam etmesi bekleniyor. Büyümenin yüzde 2'nin üzerindeki seyrini sürdürmesi öngörülürken, enflasyonda kayda değer bir hızlanma tahmin edilmiyor. Bu nedenle de AMB'nin mevcut destekleyici pa- *8 ra politikası duruşunu yıl genelinde koruması bekleniyor. 

m 2016 ortalarından itibaren 4 
gelişmiş ekonomilerdeki toparlanma, gelişmekte olan ekonomileri de desteklemeyi sürdürüyor. *0 
2017 ikinci çeyrekte yüzde 5,2 
olan gelişmekte olan ekonomile- 


4612 


rin yıllık büyüme hızı, 2017 üçün- o 

cü çeyrekte son dört yılın Zirvesi ii olan yüzde 5,4'e yükseldi. Gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi 

gelişmekte olan ekonomilerin de Kaynak: TÜİK 


Artan dış borç ve cari açık nedeniyle ülkemizin 


İZ Ekonomi dışı belirsizlikler yıl genelinde finansal 


Polonya NEN 


piyasalarda geçici dalgalanmalara yol açsa da büyümedeki bu güçlü sonuçlar ve küresel eğilimlerle hisse senetlerinde yüzde 50'ye yaklaşan artışlar kaydedildi. Ancak döviz kurlarında dış finansman ihtiyacının etkisiyle yukarı yönlü baskı devam etti. Enflasyondaki olumsuz gelişmeler ve Hazine'nin yüklü borçlanmaları nedeniyle faizler yüksek kaldı. 


Büyümedeki hızlanmanın bir diğer sonucu, döviz kurlarındaki oynaklık ve diğer maliyet unsurlarındaki artışlarla birlikte enflasyon cephesinde görüldü. Kasım'da yüzde 13'e dayanan tüketici enflasyonu Yılı yüzde 11,92'de tamamladı. Önümüzdeki aylarda geçen yılın yüksek bazı nedeniyle genel enflasyonda ikiüç puan gerileme bekleniyor. Ancak çekirdek göstergeler ve maliyet baskısı 2018'de enflasyondaki iyileşmenin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. 
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Türkiye NN 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mami Özel Sektör Tüketimi 


MM Sabit Sermaye Yatırım Harcamaları MM İhracat-ithalat 


pek çoğunda çekirdek enflasyon göstergeleri ılımlı seyrediyor. 

m Küresel ticaretteki canlılıkla birlikte, jeopolitik ve politik gerilimlerin derinleşmeyeceği varsayımı ile 2018'de gelişmekte olan ekonomilerin büyüme performanslarını güçlendirmesi bekleniyor. Özellikle Çin ve Hindistan'da büyümenin seyrinin hem bu ülkeler hem de küresel ekonomi açısından kritik önemde olduğu düşünülüyor. 


TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ 

YAVAŞLAMA EVRESİNDE 

Türkiye ekonomisi, 2017 yılını beklentilerin oldukça ötesinde 


İnşaat ve makine yatırımlarında hızlı artış 


Yıllık büyümeye katkılar 


2017 


mmm Kamu Tüketim Harcamaları mem Stoklar 
— Toplam GSYH 


SKY REPORTER 


Bülçe açığı hedefin alında kaldi 


İğ 2016 yılı genelinde merkezi yönetim bütçesi oluştuğunu gösteriyordu. Bu hedeflerdeki 29,9 milyar TL açık vermişti. 2017'de ise sapma büyümedeki hızlanma ile bütçe açığı 474 milyar TL ile hedefin altında tahminlerden hızlı artan vergi gelirlerinden gerçekleşti. Faiz dışı fazla ise 2016'daki kaynaklandı. 
20/8 milyar TLlan 20176'9;5 milyar EB 2018 hedefleri ise gelirlerdeki artışların 


TLye geriledi. Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 16,8 artarken, faiz dışı harcamalar yüzde 16,3 oranında arttı. 2018 Bütçe Kanunu'ndaki rakamlar bütçenin 2017'de 61,7 milyar TL açık verileceğini gösterirken, faiz dışı dengede 4,2 milyar TLlik açık 


bir miktar hızlanacağını, harcamaların ise yavaşlayacağını öngörüyor. Bu doğrultuda bütçe açığının 2017'deki 61,7 milyar TUden 65,9 milyar TL'ye çıkacağı öngörülürken, faiz dışı dengede 4,2 milyar TL açık yerine 5,8 milyar TL fazla oluşacağı tahmin ediliyor. 


Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri 


2018 Bütçe 
Hedefi 
Yıllık Yıllık 
Değişim Değişim 
Gelirler 554,1 630,3 413,8 612,0 696,8 413,9 Vergi Gelirleri. 159, X ki 520,5 y Ye! 
güçlü bir şekilde tamamladı. alim >> ii EE VS sini ZE 2017'deki performansı ile Türki rcamalar 584,1 6777 “16,0 6737 7628 #132 ye pek çok ekonomiyi geride birakırken, 2018'de büyümenin bir eyiz ışı Harcamalar 533,8 621,0 416,3 616.2 691,1 KIZA miktar yavaşlayarak yüzde 6'nın 
altına inmesi öngörülüyor. Faiz Giderleri 50,2 567 4129 575 Uk 4247 
Büyümedeki hızlanmanın bir sonucu olarak, Kasım'da yüzde Bütçe Dengesi 29,9 474 58,3 61,7 65,9 46,9 13'e dayanan tüketici enflasyonu yılı yüzde 11,92'de tamamla- Faiz Dışı Denge 203 93 454,0 42 58 238,9 dı. Önümüzdeki aylarda geçen yılın yüksek bazı nedeniyle ge- Kaynak: TC. Maliye Bakanlığı nel enflasyonda iki-üç puan gerileme bekleniyor. Ancak çekirdek göstergeler ve maliyet bas- turist sayısında hem de turizm gelirlerinde de yüzde 19,4'lük ge- (o de turist başına harcamaların kısı 2018'de enflasyondaki iyi- gelirlerinde 2016 rakamlarını aştı. | lir artışı kaydedildi. düşük seviyesi, sektördeki toleşmenin sınırlı kalabileceğine 2017 ilk 10 aylık dönemde turist Bu performans 2018 için parlanmanın kalitesine ve sürişaret ediyor. sayısı yüzde 28 artarken turizm iyimser beklentileri desteklese dürülebilirliğine yönelik endişe- 
2018 Bütçe Kanunu'ndaki rakamlar bütçenin 2017'de 61,7 


milyar TL açık verdiğini gösterir- DIŞ İİCaret dÇ ( NIZ ken, faiz dışı dengede 4,2 milyar 

TL'lik açık oluştuğunu gösteriyor. 2018 hedefleri ise gelirlerdeki artışların bir miktar hızlana- 25,0 cağını, harcamaların ise yavaşlayacağını öngörüyor. Bu doğrultuda bütçe açığının 2017'deki 150 
61,7 milyar TL'den 65,9 milyar TL'ye çıkacağı öngörülürken, faiz dışı dengede 4,2 milyar TL açık “50 yerine 5,8 milyar TL fazla oluşa-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Skyreporter  xemc Türkiye: BAKIŞ 9 (OCAK 2018) 


Yaydal?mi 


İğ 2017'de ekonomik aktivitenin hız kazanmasıyla, istihdamda kayda değer bir toparlanma kaydedildi. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde büyümedeki hızlanmaya paralel olarak 1,2 milyon kişilik istihdam artışı sağlandı. Hizmet 


yon yeni istihdam 


sektöründe istihdam artışı 689 bin kişiyi bulurken, diğer sektörlerde ılımlı artışlar kaydedildi. 2016 yıl sonuna göre, işsiz sayısı ise 


281 bin kişilik azalış kaydetti. 


İZ Bu performans ile 2016 sonunda yüzde 11,9 olan genel işsizlik oranı Eylül dönemi itibarıyla yüzde 10,7'ye geriledi. Tarım dışı sektörlerde işsizlik oranı yüzde 14,2'den 12,7'ye geriledi. 
Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 22,4'ten 20,2'ye indi. 


Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam değişimleri (aylık, bin kişi) 


300 


200 


Oca 16 Nis 16 


mam Tanm 


mM Sanayi 


Tem 16 Eki 16 


MEM İnşaat 


Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranları 


*15,0 
14,0 
9613,0 
9612,0 
*11,0 
“10,0 


*9,0 
Oca.16 Nis.16 


Kaynak: TÜİK 


Sonuç 


2017 yılı küresel talepteki güç“ 
m lü seyir ve yurtiçindeki KGF etkisiyle büyüme açısından pozitif sürprizlerin yaşandığı bir yıl oldu. Bu eğilimin yavaşlayarak da olsa bir süre daha devam etmesi bekleniyor. 

Döviz kurlarındaki ve diğer maliyet unsurlarındaki yükselişin yanında, ekonomideki bu hızlı büyümenin bir yan etkisi olarak enflasyonda görülen zirve ise TCMB'nin yeniden faiz artırımına gitmesini gerektirdi. Önümüzdeki dönemde enflasyonda baz 


Tem.16 


Eki.16 Oca.17 


—Topam 


etkisiyle kademeli bir iyileşme beklense de çekirdek göstergeler ve maliyet baskısı, iyileşmenin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. Buda TCMB'nin sıkı para politikasını koruması beklentilerini destekliyor. 
2017'de turizmde 2016'nın kayıpları telafi edilse de enerji faturasındaki artış ve altın ithalatı nedeniyle cari açık hızla genişledi. Cari açığın finansmanında ise portföy yatırımları yıl genelinde etkili oldu. Borçlanma ise son dönemde tekrar toparlanmaya baş- 


Oca 17 


mmm Hizmetler 


Nis 17 Tem 17 


— Toplam 


Nis.17 Tem.17 


— Term dışı 


larken, görece sağlıklı bir finansman. 
bileşimine doğru gidiliyor. Bununla birlikte dış finansmanın vade yapısı olumlu olsa da ülkenin döviz rezervleriyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek seviyede seyrediyor. 
Büyüme dostu tedbirlerin bir kısmının sona ermesiyle ve güçlü vergi tahsilatıyla kamu açıklarında kötüye gidiş bir miktar durmuş görünüyor. 
Aynı zamanda harcamalardaki kısmi tasarruflar da olumlu görülebilir. 
Küresel eğilimler ve ekonominin 


leri canlı tutuyor. Turizmin 2017 
yılını 22 milyar dolar civarında gelir ile tamamlaması beklenirken, 2018'de 25 milyar dolar seviyesi hedefleniyor. 


CARİ AÇIK VE 

ENFLASYONA YAKIN 

2016 ortalarından beri turizmdeki sorunların olumsuz etkisi altında kalan cari açıkta 2017'de daha hızlı bir genişleme yaşandı. 
2017'de turizmdeki toparlanmaya karşın dış ticaret dengesindeki genişleme, cari açıktaki artışın temel nedeni olarak öne çıkıyor. 
2017'yi 43 milyar doların üzerinde kapatması beklenen cari açığın 2018'de 48 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 

2017 yılı TÜFE enflasyonu 
yüzde 11,92 seviyesinde tamamlandı. Çekirdek enflasyonda Haziran'da başlayan yükseliş devam ediyor. Döviz kurlarında geçtiğimiz aylardaki yükselişlerin gecikmeli etkileri ve iç talepteki yavaşlamanın sınırlı kalması ile çekirdek enflasyonun artış eğilimini koruyabileceği öngörülüyor. Bu nedenle de genel enflasyonda önümüzdeki dönemde iyileşmenin sınırlı kalabileceğin- den endişe ediliyor. 

TÜFE'de tek hanelere dönüş gecikebilir. 2018 sonunda enflasyonun temkinli bir yaklaşımla yüzde 9-10 aralığında olacağı öngörülüyor. Fakat döviz kurları ve gıda fiyatlarının seyrine bağlı olarak 2018'de de enflasyonun çift haneli seviyelerde kalma riski hala bulunuyor. 


pane 


dayanıklılığı finansal piyasaları desteklese de ekonomi dışı belirsizlikler kısa vadeli dalgalanmalara yol açıyor. 
Önümüzdeki döneme ilişkin ise ekonominin büyüme ivmesini ne ölçüde koruyabileceği ve enflasyonda ne kadar iyileşme sağlanabileceği kritik öneme sahip görünüyor. Jeopolitik gerilimler ve ekonomi dışı belirsizlikler devam ederken, ekonominin direncini artıracak yapısal reformlara olan ihtiyaç ise uzun vadeli istikrar açısından önemini koruyor. 


2017 büyüme beklentisi 2017 GSYH beklentisi 2017 dış ticaret beklentisi 


2 N 852 Şiir 


milyar $ 


2018 büyüme beklentisi 2018 GSYH beklentisi 2018 dış ticaret beklentisi 


0D,AN 910 Şi 


milyar $ 


Dolar / TL 
Euro /T 
Euro / Dolar: 
Petrol 


70111010 
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Skyreporter TURİZM: 22. EMITT FUARI 


> Skyreporter / Ekonomi Servisi 


20. EMİTİ Fuarı 
Turizm Sektörünün 
Moralini Yükseltti 


Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan ve 25-28 Ocak 2018 
tarihlerinde gerçekleşen EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 85 ülkeden 1.065 katılımcı ve 54.364 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza attı. Bu sene katılımcı bazında 9/055 büyüme kaydeden EMITT, 
2018 yılında turizm sektörünün de tırmanışa geçeceğinin sinyallerini verdi. 
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TE Turkey tarafından T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) iş ortaklığında TUYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu sene 22'incisi düzenlenen EMİTT, turizm profesyonelleri ile uygun fiyata en iyi tatil destinasyonlarında atil planlamak isteyenleri ağırladı. 
Fuarın açılışını T.C. Kültür ve urizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü Eski Genel Sekreteri Taleb D. Rifai, Alman Turizm Sektörü leral Birliği Başkanı Michael Frenzel, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Osman Ayık, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı (TTYD) Oya Narin, İTE Group Bölge Direktörü Vincent Brain ve (TE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın gerçekleştirdi. 
İTE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, 22'si düzenlenen EMITT ile 


SE 


T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş 


ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Ülkemiz turizm sektörü ile EMITT ilk günden bu yana birbirine paralel bir büyüme göstermiştir. Turizm sektöründe 2017 
yılında gözlemlenen hareketlenme EMITT'te de kendini gösterdi ve 
bu sene katılımcı bazında 9055 
büyüme kaydettik. Bu büyüme 2018'de turizm sektörü için hızlı bir yükselişin göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu sene 7.000'in üzerinde onaylanmış randevu ile bir dünya rekoruna da imza attık. 
Bu randevuların yeni yatırımlara, yeni iş birliklerine vesile olacağına inancımız tam.” 
EMITT'e bu sene katılan ülkeler arasında A.B.D, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri Bosna & Hersek, Çin, Fas, Filipinler, Filistin, Fransa, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Kore, Gürcistan, Hindistan İran, İspanya İtalya, Japonya, K.K.T.C, Kıbrıs, Kırgızistan, Kosova Küba, Letonya, Lübnan, Makedonya, Maldivler, Moğolistan, Nepal, Rusya, Seyşeller, Sırbistan, Tayvan, Tunus, Özbekistan, Ukrayna, Ürdün Vietnam, Yunanis- 


EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 2018 Rakamları 


Toplam Ziyaretçi sayısı: 54.364 


Katılımcı Ülke Sayısı: 85 
Yabancı Katılımcı: 1.065 


Emitt 


Toplam B2B Randevu Sayısı: 7.000 * 


Toplam Davetli Tur Operatörü: 600 


tan, Zanzibar bulunuyor. 
Katılımcıların iş hacimlerini arttırma olanağı bulduğu fuarda; 60 
bin metrekarelik alan üzerinde toplam 10 salonda, ülke pavilyonları, tatil destinasyonları, kış turizmi ve outdoor özel bölümleri, oteller, otel destek ürünleri, tur operatörleri ile acenteler yer aldı. 
Sektörel bir okul niteliği taşıyan EMITT Fuarı her yıl olduğu gibi bu sene de katılımcı ve ziyaretçilere turizm sektörünün gelişimine yönelik zengin bir içerik sundu. Fuar süresince “Türkiye'de Seyahat Acenteciliğinin Geleceği", “Dünyada Yeni Trend; Gastronomi Turizmi”, 'Şehrin Pazarlamasında Gastronomik Marka Kentler Yaratılmasr, “Yerel Kalkınma ve Turizm”, “Gelişmekte olan Pazarlarda Onli- 


ne Satış ve Gastronomide Farkındalık' konulu paneller katılımcılardan tam puan aldı. Panellerin yanı sıra katılımcı ülke ve şehirlerin birbirinden renkli etkinlikleri de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 

Fuarın ilk günü Bahattin Yücel moderatörlüğünde “Türkiye'deki Seyahat Acentacılığının Geleceği” başlıklı düzenlenen panele, Site Turkey Başkanı Kerim Sipahiler, Ekar Tur'un Sahibi Zehra Sönmez ve Posta Gazetesi Yazarı Yazgülü Aldoğan katıldı. TÜRSAB Başkan adayı Firuz Bağlıkaya konuşmasında sektör olarak çağın gerisin- de kalmamak için teknolojiye uyum sağlanması gerektiğinin önemine değinirken, bu alanda gelişim kat etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve meslekleri- 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ne sahip çıkacaklarını söyledi. 
Sektördeki haksız rekabet ortamı- nın bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğinin önemine de değinen Firuz Bağlıkaya, Hava yolu şirketlerinin web sitelerinde Seyahat Acentalarından daha ucuza bilet satışı yapmalarını yasal yollarla engelleyeceklerini belirtti. 
EMITT'in ikinci günü düzenlenen “Yerel Kalkınma ve Turizm” 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konulu panelin açılış konuşmasını yapan Urban Strategy Partners Kurucu Ortağı Dr. İrem Ayrancı Onay konuşmasında UNWTO 
(World Tourism Organization) rakamlarına dayanarak turizmin dünya ekonomisindeki yerini sektörün dünya GSYİH'nın 9010'una, küresel ticaretin 207'sine ve her 
10 işyerinden 1'ine karşılık geldiğini vurguladı. Avrupa Birliği Proje 


Dünyayı Keşfe Çık! 


Discover tne World 


Uygulama Başkanı Bülent Özcan ise “Avrupa Birliği'nin Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Konularına Genel Yaklaşımı ve Destekleri' başlıklı konuşmasında, Turizm ve Yerel Kalkınma konuların- da AB'nin Türkiye'ye sağladığı mali yardımları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları için proje fırsatlarını değerlendirdi. 
Davetli Tur Operatörü ( hosted 


buyer) Programı, 106 ülkeden 
600 tur operatörünün gerçekleştirdiği 7.000'den fazla randevu ile büyük bir ilgi gördü! 

EMITT Turizm Fuarı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Davetli Tur Operatörü ( hosted buyer) Programı düzenlendi. TravelShop Turkey iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında 106 ülkeden 600 
davetli tur operatörü ağırlandı. Tur operatörlerinin katıldığı ülkeler arasında; A.B.D, Arnavutluk, Avusturalya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Fas, Filipinler, Filistin, Fransa, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Kamboçya, Kanada, Kazakistan, Kenya, Kıbrıs, Kosova, Kuveyt, 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LU TTYD 


im 


ITE Turkey Turizm & 
Seyahat & Moda Grup 
Direktörü Hacer Aydın 


Emitt | 


a 


Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Meksika, Mısır, Nepal, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Ruanda, Rusya, Singapur, 


İTE Turkey 


İTE Turkey, 20 ülkede 32 ofisi, 1.000'i aşkın deneyimli personeliyle dünya çapında yılda 240 fuar 


ve konferans düzenleyen, uluslarara- 


sı fuarcılık şirketi ITE Group'un Türkiye ofisidir. Türkiye'nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen (TE Turkey, YEM Fuarcılık, EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri ve Platform Uluslararası Fuarcılıkşirketlerinden oluşmaktadır. 

Yapı, turizm, kozmetik, gıda, demir- 


yolu teknolojileri, raylı sistemler ve lo- 


jistik sektörlerinde Türkiye'nin lider 


fuarlarını düzenleyen (TE Turkey gücü- 


nü, Türkiye ve bölgedeki deneyiminin yanı sıra grup şirketleri arasında yer aldığı ITE Group'un küresel ağından 

alıyor. ITE Turkey, fuarcılık sektörün- deki güçlü küresel ağını içinde yer aldığı her bir sektöre aktararak, düzenlediği fuarlarda yeni iş, işbirliği ve sa- 


tın alma fırsatları yaratıyor, bu sektör- 


Slovenya, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tanzanya, Tayland, Türkiye, Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün, Vietnam yer aldı. 


fi TURKEY 


erin gelişmesine katkıda bulunuyor. 

EUF-E Uluslararası 

Fuar Tanıtım Hizmetleri 

Hakkında 
TE Turkey'nin bünyesinde yer alan UF-E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş, enerji, iş makineleri, gıda, mobilya, kırtasiye, promosyon, su ve atık su arıtma, turizm, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde 1999 yılından eri fuarlar düzenlemiştir. Uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group'un küresel bilgi ağı, tecrübesi ve global işbiriklerinin de desteğiyle EUF A.Ş; EMİTT (Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı), EURASLA RAİL (Ulusiararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemer, Altyapı ve Lojistik Fuarı), ISTAN-UL RALL TECH (İstanbul Demiryolu eknolojileri Fuar ve Konferansı) ve WORLDFOOD ISTANBUL'u (Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri uarı)gerçekleştirmektedir. 
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 


Başkanı Burhanettin Kocamaz: erdimiz izmei, evdamız 

emleket 


Başkan Kocamaz, “İlimizi ve halkımızı, hiçbir karşılık beklemeden, içten ve gönülden, karasevdalılar gibi seviyoruz. Yaklaşık dört yıldır Mersin'de kurduğumuz merhamet odaklı sevgi sisteminin, yazdığımız hizmet destanının güç ve ilham kaynağı budur. “Derdimiz hizmet, sevdamız memleket” diyerek çıktığımız yolda, yüzler gülsün, karınlar doysun, bir tek vatandaşımız kendini çaresiz hissetmesin diye gece gündüz çalışmamızın nedeni budur.” dedi. 


> Skyreporter / Röportaj / Erdoğan Çiçek & Aslıhan Ballı 


Skyreporter KAPAK HABER: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 


cesi bile insanın içini 1sıtıyor. Hedef Mersin, zira bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 1923 adet projesi için temel atma töreni var, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de törene ka- 


erin bir İstanbul sabahında 
N Akdeniz'e yolculuk düşün- 


ivesi 


tılmak için Mersin'de olacak... 
Önce Adana'ya oradan da kısa bir kara yolculuğu ile Mersin'e vardım. Şubat ayında olmamıza rağmen ılık Akdeniz esintisi adeta hoş geldin güzel Mersin'e diyor. 
Mersin benim 40 sene önce askerlik yaptığım dönemden çok 


ORAL TG a 


Erdoğan Çiçek 
Skyreporter 
Haber Müdürü 


farklı. Planlarım arasında 9 bin yıllık geçmişe sahip bu kentin ören yerlerini gezmek, yemeklerinin tadına bakmak var ama bir gün içinde bunları yapmak neredeyse imkansız ama özellikle Kızkalesini, Göksu nehrini, cennet ve cehennem obruklarını görmeyi çok arzu 


Aslıhan Ballı 
Skyreporter Akdeniz 
Bölgesi Sorumlusu 


ediyorum, tabi bir de kerbiç tatlısını yemeden asla Mersin'den ayrılmam. Ama artık buradaki amacıma odaklanmam gerekiyor. 
Akdeniz Bölgesi sorumlumuz 

Aslıhan Ballı ile buluşuyoruz, kendisi Mersin'i en iyi tanıyanlardan biri, bana verdiği sözleri hatırlatı- 


Bsererorr 


MHP Genel 
Başkanı 
Devlet Bahçeli 


yorum, açılıştan sonra Mersin'i gezdirme sözü alıyorum. 
Cumhuriyet Meydanına doğru ilerliyoruz, evet belki Istanbul Yenikapı'daki meydan daha geniş 


ama burasının tadı havası, manza- 


rası bana daha çok keyif verdi. 
Meydan adeta iğne atsan yere düşmez, herkesin elinde Türk 


bayrakları büyük bir coşku içinde- 


ler. Dev ekranlar arkadakilerin 


reni daha yakından izlemesine im- 


kan tanıyor. Küçük bir çocuk babasının omzunda elinde cep tele- 


fonuyla kayıt yapıyor. Törene Ada- 


na Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Osmaniye Beledi- 


ye Başkanı Kadir Kara'nın da katıl- 


Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Burhanettin Kocamaz — YAN 


dığı dikkat çekiyor. 

Mersin Büyükşehir 
Belediyesi'nin 1923 
adet projesi oldukça sihirli bir çağrışım yapıyor. Düşünün Cumhuriyet Meydanında, 1923'de kurulan Cumhuriyetimizin gururlu güzel 
kenti, adeta Sevgili Atamıza 1923 


rakamıyla selam duru- 
G) yor, çokanlamlı... 
Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz, halkın yoğun ilgisi ve tezahüratlarıyla kürsüdeki yerlerini alıyorlar. 
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Bahçeli, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği hizmetler ve çalışkanlığı ile örnek teşkil eden belediyelerden olduğunun altını çizerek konuşmasına başlıyor: 


“Mersin Büyükşehir Belediyesi, 


örnek teşkil eden, haysiyetli ve hizmetkar tutumu sayesinde parmakla gösterilen bir belediyedir. 
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 


BU TABLO BİZLERİ MUTLU EDERKEN ELBETTE BİRİLERİNİ DE RAHATSIZ EDİYOR 


NLAR. VARSIN ÇEKEMESİNLER 


IM KIVRANSINLAR 


ONLARA DİYECEK TEK BİR SÖZÜMÜZ VARDIR 


HERKES GİDER MERSİN'E, BUNLAR GİDER TERSİNE DÜNYA DÖNSE TERSİNE, MERSİN GİTMEZ TERSİNE 


MERSİN DOĞRU YOLDAN ŞAŞMAZ, ŞAŞIRMAZ. 
ŞAŞIRANLARA, ŞIMARANLARA ASLA PABUÇ BIRAKMAZ. 


Devlet Bahçeli 


MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI 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azmini, çalışkanlığını, gayretini gördükçe mutlu oluyor, bundan gurur duyuyorum. Emanetin ehil ellerde olduğunu biliyor, buna yürekten inanıyorum. Sizlerin yüzü gülüyorsa mesele yoktur. Allah'a şükürler olsun ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi önündeki engelleri aşmak için var gücüyle çalışı- 


yor, insanımızın huzur ve mutlulu- 


ğu için canını dişine takıyor. Bu 

tablo bizleri mutlu ederken elbette birilerini de rahatsız ediyor. Varsın rahatsız olsunlar. Varsın çekeme- 


sinler. Varsın kıvrım kıvrım kıvran- 


sınlar. Onlara diyecek tek bir sözümüz vardır. Herkes gider Mersin'e, bunlar gider tersine. Dünya dönse tersine, Mersin gitmez tersine. Mersin doğru yoldan şaşmaz, şaşırmaz. Şaşıranlara, şımaranlara asla pabuç bırakmaz” Gerçekten de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Burhanettin Kocamaz önderliğinde büyük mesafe kat ettiği dikkat çekiyor. 24 yıllık belediye başkanlığı 


tecrübesine sahip Başkan Kocamaz, adeta halka hizmet etmek için dünyaya gelmiş, 4 yılda 4 bin projeyi hayata geçirmek her baba yiğidin harcı değildir... 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ise açılış programı için Cumhuriyet'in ilanı ile özdeşleşen 1923 rakamını baz aldıklarını ifade etti. Üretken ve liyakatli kadrosu ile aldıkları kararların temel dayanağının Türklük gurur ve Şuuru, İslam ahlak ve fazileti olduğunu belirten Başkan Kocamaz, Milliyetçi Hareket mensuplarına has bitmeyen bir enerji, engel tanımayan bir kararlılık ile ürettikleri 1923 hizmet ve proje hakkında kısa bilgiler verdi. 
Başkan Kocamaz, konuşması- nın devamında halka hizmet Hak- ka hizmettir inancıyla verdikleri her hizmetin gayesinin “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışı ve Aziz Atatürk'ün dile getirdiği, Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız"talimatı olduğunu söyledi. 


Rİ sererorrer 


Attıkları her adımın mihenk taşı- 


nın, Başbuğ Alparslan Türkeş'in “Hepiniz birer Türk Bayrağısınız. 
Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin” öğüdü olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Kocamaz, “Kadim Türk devlet geleneğini yaşatmayı politik kazanımlara her halükarda tercih eden Milliyetçi Hareket'in lideri olarak sizin dile getirdiğiniz, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ölçüsünün omuzlarımıza yüklediği kutlu sorumluluğun farkındayız. Bu ana prensiplerin yol göstericiliğinde seçkin liderliğinizi örnek alıyor, s0- rumlu olduğumuz şehrin insanlarını Cenabı Allah'ın birer emaneti olarak görüyor, kamu malını canımızdan aziz biliyoruz. İlimizi ve halkımızı, hiçbir karşılık beklemeden, içten ve gönülden, karasevdalılar gibi seviyoruz. Yaklaşık dört yıldır Mersin'de kurduğumuz merhamet odaklı sevgi sisteminin, yazdığımız hizmet destanının güç ve ilham kaynağı budur. “Derdimiz 


hizmet, sevdamız memleket' diyerek çıktığımız yolda, yüzler gülsün, karınlar doysun, bir tek vatandaşımız kendini çaresiz hissetmesin diye gece gündüz çalışmamızın nedeni budur” diye belirtti. 


Daha Çok 


ersin Büyükşehir Belediye Baş-M kanı Burhanettin Kocamaz, gö- 


revde oldukları 4 yıl boyunca ha- 


yata geçirilen 1923 hizmetin toplu açilış, temel atma ve tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Mersinli vatandaşlarımızın daha rahat, daha huzurlu ve çağdaş bir kentte yaşam sürmeleri- 


ni sağlamak için 4 yıldır gayret gösteri- 


yoruz. Geride kalan hizmet süremiz. 


içinde daha çok proje üreteceğiz" dedi. 


KOCAMAZ'I KUTLADI 


Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan temel atma ve açılış törenlerine MHP Ge- 


nel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. 
Genel Başkan Bahçeli Mersin'e gelir gelmez önce Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret ederek 4 yıldır yapılan hizmetlerle ilgili sunumu izledi, bilgi aldı. 24 
yıllık belediye başkanlığı tecrübesiyle Mersin'e önemli projeler kazandıran 


Başkan Burhanettin Kocamaz"ı kutlaya- 


rak, MHP olarak belediyecilik anlayışın- da ötekileştirmeye yer olmadığını, gece gündüz demeden çalışmanın ve 


1923 PROJELİK BİR 

İFTİHAR TABLOSU 

Mersin'i, Milliyetçi Hareket'in yönetim anlayışı ve hizmetleriyle tanıştırma imkânına kavuştuklarını sözlerine ekleyen Başkan Ko- 


Hizmet Üreteceğiz 


üretmenin esas olduğunu ifade etti. 
Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği hizmetler ve çalışkanlığı ile örnek teşkil eden belediyelerden olduğunun altını çizen Bahçeli, "Allah'a şükürler olsun, Mersin Büyükşehir Belediyesi önündeki engelleri aşmak için var gücüyle çalışıyor, insanımızın huzur ve mutluluğu için canını dişine takıyor. Bu tablo bizleri mutlu ederken elbette birilerini de rahatsız ediyor. Varsın rahatsız olsunlar. Varsın çekemesinler. 
Varsın kıvrım kıvrım kıvransınlar. Onlara diyecek tek bir sözümüz vardır. Herkes gider Mersin'e, bunlar gider tersine. Dünya dönse tersine, Mersin gitmez tersine. Mersin doğru yoldan Şaşmaz, şaşırmaz. Şaşıranlara, şımaranlara asla pabuç bırakmaz" dedi. 
4 BİN PROJE 
Büyükşehir Belediyesi olarak 4 yılda 4 bine yakın projeye imza attıklarını ifade eden Başkan Burhanettin Kocamaz, açılış programı için Cumhuriyet'in ilanı ile özdeşleşen 1923 rakamı- 


camaz, “Bu süre zarfında vatan, millet aşığı liyakatli kadromuzla el ele, gönül gönüle vererek, üstlendiğimiz sorumlulukların farkında olarak ilimizin tüm sorunları- 


ni baz aldıklarını ifade etti, 

İFTİHAR TABLOSU 

Başkan Kocamaz, "Vatan, millet aşığı liyakatli kadromuzla el ele, gönül gönüle vererek, üstlendiğimiz sorumlulukların farkında olarak ilimizin tüm sorunlarına kalıcı çözümler ürettik. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak üretken belediyecilik anlaışının gereği olarak verdiğimiz katilımcı, şeffaf, adil ve kaliteli hizmetlerle ortaya bambaşka bir Mersin tablosu çıkardık. 4 yıllık süre zarfındaki hizmet ve projelerimizin sayısı bugün burada açılışını yaptığımız 1923 rakamından çok daha fazladır. Ancak Cumhuriyetimizin 100. yılını ifade eden bu rakam, hepimiz için ve özellikle Milliyetçi Hareket için çok başka anlamlar ifade etmektedir. Pek çok yerel yönetim için imkânsız görünen 1923 projelik bir iftihar tablosuyla sizin ve Mersinli hemşerilerimizin huzuruna çıkabilmeyi nasip ettiği için Cenabı Allah'a binlerce kez şükürler olsun" şeklinde konuştu. 
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na kalıcı çözümler ürettik. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak üretken belediyecilik anlayışının gereği olarak verdiği- 


1/5 Binlik Plan 


Yatırımların 
Onü Açıldı 


Mersin Büyükşehir Belediye 
EE Meclisi Şubat ayı olağanüstü toplantısı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçeleri 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili karar oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Mersin il 
çevre düzeni planı çalışmalarına 13 
Şubat 2015 tarihinde başladık. Bununla eş zamanlı olarak 4 ilçenin, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli Nazım İmar Planı çalışmaları da Eylül 
2015 tarihinde başladı. Yani birbirine 
paralel götürüldü. Bugüne kadar 4 ilçenin bütünleşik bir 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yoktu. Her ilçe kendisine göre bir uygulama yapıyordu. Düzeni Planı 19.07.2017 tarihinde Çevre 


miz katılımcı, şeffaf, adil ve kalite- 


li hizmetlerle ortaya bambaşka bir Mersin tablosu çıkardık. 4 yıllık süre zarfındaki hizmet ve pro- 


—— 
1873. 


ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18.08.2017 tarihinde ise Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı ve yürürlüğe girdi" dedi. 

TARİHİ BİR KARAR 

Kocamaz, 1/5000'lik plan sayesinde Mersin'de tarihi bir karar verildiğini belirterek, "Bu plan gerçekleşsin, itirazlar tamamlansın ve tam onaylandıktan sonra ben rica ediyorum ne meclis üyeleri, ne de müteahhitler ya da arsa sahipleri bize imar değişikliği için gelmesin. Bu çalışmayla 4 merkez ilçeyi kapsayan bütünsel bir Nazım İmar Planı hazırlanmış oluyor. Önümüzdeki 20 yıllık süreci kapsayan bu plan ile mevcut 1/1000'lik ve 1/5000'lik planlar arasındaki uyumsuzluklar da ortadan. 
kalkmış oluyor. Yatırımların önü de açılmış olur" şeklinde konuştu. 


jelerimizin sayısı bugün burada açılışını yaptığımız 1923 rakamından çok daha fazladır. Ancak Cumhuriyetimizin 100. Yılını ifade eden bu rakam, hepimiz için ve özellikle Milliyetçi Hareket için çok başka anlamlar ifade etmektedir. Pek çok yerel yönetim için imkânsız görünen 1923 projelik bir iftihar tablosuyla sizin ve Mersinli hemşerilerimizin huzuruna çıkabilmeyi nasip ettiği için Cenabi Allah'a binlerce kez şükürler olsun” şeklinde konuştu. 

Başkan Kocamaz'ın 4 yıl içindeki icraatları saymakla bitmez, işte onlardan bazılarını kendi ağzından aktaralım: 

Biz göreve geldiğimizde, daha önce 4 merkez ilçeye hizmet veren Mersin Büyükşehir'in sorumluluk alanı yaklaşık 22 katına çikarak 745 km”'den 16.000 km”'ye ulaştı. Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı İs- 


tanbul'un hizmet alanının 3 katından fazladır. 1.800.000'e dayanan nüfusuyla Mersin'i yönetmek, daha çok sorunla boğuşmak, daha çok çalışmak demekti. 

4 yıl önce göreve geldiğimde 
hemşerilerime şu sözü vermiştim: 

Mersin anavatanım, mazim 

ve geleceğim, Mersin'i 

sahiplenip, ömrümü vereceğim, Mersin'i nakış nakış, işleyip öreceğim, 

Barış, sevgi, kardeşlik 

şiarımdır bilene. 

Hamdolsun dört yıl önce verdiğimiz bu sözü fazlasıyla yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluğunu yaşıyoruz. Bu Süre zarfında vatan, millet aşığı liyakatli kadromuzla el ele, gönül gönüle vererek ilimizin tüm sorunlarına kalıcı çözümler ürettik. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak; üretken belediyecilik anlayışının gereği olarak verdiğimiz katılımcı, şeffaf, 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adil ve kaliteli hizmetlerle ortaya bambaşka bir Mersin tablosu çikardık. Ameller niyetlere göredir. 
Hayalleriniz vizyonunuzu, vizyonunuz hedeflerinizi, hedefleriniz kalitenizi, kaliteniz karakterinizi belirler. 
Kalite yolculuğunda Büyükşehir Belediyesi olarak “Mükemmellikte 
4 Yıldız”, MESKİ olarak “Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik” aşamasına ulaşmış bulunuyoruz. 
Kurumsallaşmasını sağlayamamış bir belediyenin kalıcı başarılara imza atması mümkün değildir. Başarılı işler, sağlam bir planlama üzerinde yükselirler. 
Yıllarca günübirlik politikalarla yönetilen Mersin'i dört yıldır planlı kalkınma ile tanıştırdık. 

İşte Başkan Kocamaz önderliğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlarından bazıları: 

m 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planını tamamladık ve bakanlığın onayına sunduk. Ulaşım 


Master Planını tamamlayarak uygulamaya başladık. Yağmur Suyu Ana Planını hızla hazırlayıp yürürlüğe koyduk. Tulumba ve Demokrasi Katlı Kavşaklarını hızla tamamladık. Egemenlik Katlı Kavşağı'nın temelini bugün atıyoruz. 
Ulaştırma Bakanlığı'nın “Hafif Raylı Sistem” olarak onayladığı ve proje ihalesine çıktığımız Metro Projemizi tamamladığımızda Mersin'e ulaşımda çağ atlatacağız. 

m Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalini açtık. Gülnar Otogarını tamamladık. Anamur Otogarı'nın 


Burhanettin Kocamaz 


EB 1955 yılında Tarsus'un Nacarlı Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Tarsus'ta tamamladı. 1972 
yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ne girerek 1977 yılında mezun oldu. 1977-1978 yıllarında İskenderun Demir Çelik Fabrikası Kalite Kontrol Laboratuvarlar Müdürlüğü'nde çalıştı. 1980 öncesi Tarsus Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü'nde, askerlik dönüşü de Cengiz Topel Lisesi'nde Kimya öğretmenliği yaptı. Bu arada 1983-1985 yıllarında Ankara Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Ancak mazeretinden dolayı ayrıldı. 

Daha sonra özel bir dershanede öğretmen ve ortak olarak 5 yıl çalıştı. Bu arada 1987 yılında Kocamazlar Tarım Ltd. Şti'ni kurarak zirai ilaçlar bayii olarak ticarete atıldı. 1992 yılında MHP Tarsus İlçe Teşkilatı yönetimine girdi ve basın sözcüsü oldu. 

21 Mart 1994 tarihinde MHP'den Tarsus Belediye Başkanı adayı olarak girdiği seçimleri kazandı. 1999, 2004 ve 
2009 seçimlerinde aynı başarıyı göstererek 4 dönem belediye başkanı olarak 


görev yaptı. 2014 yılında MHP'den bu kez Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve kazanan Başkan Kocamaz, halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği kurucu üyesidir. 
Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'nde üye olarak yönetim kurulunda görev aldı. Halen Tarihi Kentler Birliği'ne Meclis Başkan Vekilliği ve Çukurova Belediyeler Birliği'nde Başkan olarak görevlerini sürdüren Kocamaz, aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde yönetim kurulu üyesidir. 
Kocamaz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu'nda da görev yapmaktadır. 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a, “Karacaoğlan Şiir Akşamları Etkinliği" ve “Türk Dünyasına Yaptığı Katkılar'dan dolayı, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı Veril- 


di. Türkiye'deki Tarihi Kentler Birliği gibi önemli kuruluşlardan, Valilikten, ba-Zı yerel yönetimlere yönelik dergiler- den başarı ödülü almış, ayrıca Türk ünyası Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Nusret Mayın Gemisi'ni restore ettirip, müze olarak kültürümüze kazandırmasından dolayı “Türk Dünyası Özel izmet Ödülü”ne layık görülmüştür. 
Kocamaz, ayrıca Kosova Doğruyol Teşkilatı tarafından, Türk Dünyasına yaptığı katkılar nedeniyle “Özel Hizmet Ödülü" verilmiştir. Kocamaz ayrıca, arsus'la kardeş şehir olan Almanya'nın Langen Kenti'nin en büyük ödüü olan “Altın Onur Nişanı” da almıştır. 

Türkiye'deki birçok kuruluş, dergi ve gazete tarafından Yılın Belediye Başkanı seçilen Burhanettin Kocamaz, aynı zamanda edebiyatımızın Şiir dalına ilgi duyuyor. “Gönlümden Sızıntılar”, “Gönlümden Damlayanlar”, “Gönlümden Dökülenler”, “Gönlür Akanlar", “Gönlümden Taşanlar", “Gönlümü Aşanlar”, “Gönlümden Çağlayanlar”, “Mersin'e Gönül Verdim”, “Gönlümden Esintiler” olmak üzere 9 şiir kitabı vardır. 
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inşasına başladık. İl merkezimize Heliport, 8 ilçemize de helipet kazandırdık. 1.414 km sıcak asfalt, 3.792 km Birinci ve İkinci kat sathi asfalt kaplama olmak üzere toplamda 5.206 km asfalt döktük. İlimizin en ücra mahallelerine kadar yeni yollar açtık. İki yakayı birleştiren köprü ve menfezler inşa ettik. 

m Mezitli Sahil Bandı Projemizle “2017'nin En Başarılı Kentsel Tasarım Projesi” ödülüne layık görüldük. 

m Mersin Kent Merkezi, Anamur Köşekbükü Mağarası, Tarsus Yarenlik Alanı ve Kültür Parkını hayata döndürdük. Sıraç Mesire Alanı ve Emirler Kent Ormanı ile ilimize yeni rekreasyon alanları kazandırıyoruz. 2 Milyon Metre içme suyu çalışması yaptık. Sondaj kuyuları açtık ve su depoları inşa ettik. 40 Bin metre Drenaj, 500 Bin metre Kanalizasyon hattı döşedik. 
5 yeni Atıksu Arıtma Tesisi kurduk, 3 tesisi yeniledik, 2 tesisi de programımıza aldık. 

m 3 adet Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisini hizmete açtık. Bu tesislerde 80 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretiyoruz. “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanlarını" hızla tamamladık. 

m Ülkemizin 12 ay tarım yapilabilen tek kenti olan Mersin'imi-Zin yüksek potansiyelini harekete geçirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Gülnar Soğuk Hava Deposu'nu açtık. Silifke Kırobası'nda Limon depolama tesisimi-Zi tamamlanmak üzereyiz. Mersin Hal Kompleksini modernize ettik. Erdemli Hal Tesisimiz tamamlanmak üzere. Anamur Hali'nin ihalesini yaptık. 162 Bin Dekarlık alanda damla sulama sahası oluşturduk. . Alternatif tanm ürünlerini Mersin'in bereketli topraklarıyla tanıştırdık. 

m Engelliler Dairesini ilk kuran Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı projelerimizle Mersin'imize “engelsiz şehir” unvanını kazandırdık. Bugün burada açılışını yapacağımız Engelsiz Mersin Mesleki Eğitim Merkezimiz de Türkiye için bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. 

m Dünyanın ilk Uluslararası Engelsiz Sanat Festivalini ilimizde dü- 


zenledik. Medikal malzeme desteklerimiz ve transfer hizmetlerimizin yanı sıra engelsiz bina, engelsiz plaj gibi daha pek çok erişim projelerimizle Türkiye ve dünyada ses getirdik. “Engelsiz Mersin” yolun- daki çalışmalarımız dolayısıyla Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği tarafından “Küresel Sosyal Farkındalık Ödülü” aldık. 
Başkan Kocamaz konuşması- nın son bölümünde, Kocamaz: “Üretken belediyecilik anlayışımızdan bir kesit olarak arz ettiğim hizmetlerimiz, Cumhuriyetin kuruluşuna atıf yaparak sunduğumuz 
1923 projenin çok kısa bir özeti- 


dir. Elbette ki yapılan hizmetler çok daha fazladır. Bütün bu hizmetler halkımızın refahı, mutluluğu, daha kaliteli bir yaşam sürmesi, hepsinden önemlisi hoşgörü ortamı içerisinde hayatını sürdürmeleri içindir. Yeryüzü cenneti Mersin'imizi Mersinlilerle birlikte yönetiyor, büyütüyoruz. 

Sayın Genel Başkanımızın yüksek himayeleri, aziz Mersinlilerin dua ve destekleriyle geleceğin Mersin'ini kurma yolunda hep birlikte emin adımlarla ilerliyoruz. 
Devlet adamlığı timsali bilge liderimizin, milletvekillerimizin, genel merkez yöneticilerimizi teşrifleri 


İMKANSIZ GÖRÜNEN 1923 


PROJELİK İFTİHAR TABLOSU 


Başkan Kocamaz, “4 yıllık süre zarfındaki hizmet ve projelerimizin sayısı bugün burada açılışını yaptığımız 
1923 rakamından çok daha 
fazladır. Ancak Cumhuriyetimizin 
100. Yılını ifade eden bu rakam, hepimiz için ve özellikle Milliyetçi Hareket için çok 


ve Mersinli hemşerilerimizin coşkulu katılımlarıyla bugün açılışını yaptığımız 1923 projenin ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Cenabı Allah'tan, Mersin'imizi Türkiye'de ve dünyada hak ettiği noktaya taşıyacak daha nice projeleri başarıyla gerçekleştirmeyi bizlere ve Milliyetçi Hareket'e nasip etmesini niyaz ediyorum”. 

Açılış töreni ve konuşmalarla ilgili izlenimlerim; Mersin Büyükşehir Belediyesi, son derece titiz bir çalışmayla hatasız bir organizasyonun üstesinden gelmeyi başardı, tebrikler. 


başka anlamlar ifade etmektedir. Pek çok yerel yönetim için imkânsız görünen 1923 projelik bir iftihar tablosuyla sizin ve Mersinli hemşerilerimizin huzuruna çıkabilmeyi nasip ettiği için Cenabı Allah'a binlerce kez şükürler olsun” 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Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici İle Yeniden Ayağa Kalkan Karadeniz'in İncisi, 


Türk Turizminin 
Parlayan Yıldızı; 


AKÇAKOCA 
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2014'te halkın oylarıyla Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yan gelip yatmadığını, unutulan Akçakoca'yı hak etmediği makus talihinden kurtarmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Yemenici, “Projeler 


hayata geçtikçe Akçakoca yükselişini sürdürecektir” dedi. 


> Skyreporter / Röportaj 


kçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca'nın Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu söyledi. 
Göreve geldikten sonra adeta kaderine terk edilmiş Karadeniz'in güzel ilçesini yeniden ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yemenici, “Biz bütün çalışmalarımızı eskisi ye- 


nisi şeklinde sunabiliyoruz. Akçakoca'nın bizden önceki haliyle bizim zamanımızdaki görüntüsü aslında yaptıklarımızı, icraatlarımızı ve verdiğimiz sözleri ne Ölçüde hayata geçirdiğimizi gözler önüne seriyor. Bundan birkaç yıl önce Akçakoca'ya gelen biri bugün farkı çok net bir şekilde görebiliyor” dedi ve Cumhurbaşka- 


nı Erdoğan'ı Akçakoca'ya davet etti. “Cumhurbaşkanımız daha önce de Akçakoca'ya gelmişti, ancak bugün gelse eminim çok beğenirdi. Onu ağırlamak bizim için bir şereftir” diyen Başkan Yemenici, Akçakoca'nın parlayan bir yıldız gibi gelişimini sürdürdüğünü ve kısa süre sonra hak ettiği yeri alacağını söyledi. 


Dünyanın önde gelen turizm fuarlarından biri sayılan ve bu yıl yerli-yabancı rekor düzeyde ziyaretçi akınına uğrayan EMITT'te bir kez daha boy gösteren Akçakoca Belediyesi, katılımcılardan tam not aldı. İlçenin güzellikleri ve yörenin zenginliklerinin tanıtıldığı stant, konsept bakımından büyük ilgi gördü. 
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EMITT 2018'DE 
AKÇAKOCA'YI ADETA 
HAFIZALARA KAZIDIK 
Başkan Yemenici, “Bu sene EMİTT Turizm Fuarı'nda gerek Akçakoca'nın tarihi ve doğal güzellikleri gerekse de kültürel zenginliklerini tanıtmak açısından çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bir çok ziyaretçiye adinı duydukları ama doğru dürüst nerede olduğunu bile bilmedikleri bu güzel ilçemizi her yönüyle tanıtma imkanına sahip olduk. 
Bu fuarın ne kadar önemli ve tanıtıma büyük katkısı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de her şeyi 


düşünerek hareket ettik, ilçenin tanıtıma katkı sağlayacak bütün ma- 


teryalleri hazırladık. Hafızalarda 


Akçakoca 
Belediye Başkanı 
Güneyt Yemenici 


a kalabilecek ve vatandaşların Akça- mutluluğunu yaşıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı misafirlerikoca'yı anımsayacakları birçok ta- Ülkemiz emperyalist güçler ta- mize dağıtarak Mehmetçikle kalnıtım promosyon malzemeleri rafından sarılmak isteniyor. Ulu- bimizin bir attığını, içimizin vatan yaptırdık. Buraya gelen misafirleri- | sumuzun içinden geçmekte ol- sevgisi ile coştuğunu Ziyaretçilermizi de standımızda ağırlamanın duğu zorlu süreçte, standımızda le paylaşmak istedik. Hiçbir asha da artacak.” dedi. 
Fuarın bu sene ziyaretçi ve katılımcı 


kerimizin ayağına taş değmesin... Suriye'de Mehmetçiğin bastığı 


topraklar bizim gönül açısından geçen 

coğrafyamız içinde yıllara göre çok da- ama bizim kimsenin ha yoğun olduğunu toprağında, yerinde ifade eden Yemeni- 


ci, 2018'in Türk turizmi açısından çok iyi geçeceği izlenimine kapıldığını söyledi. 


yurdunda gözümüz 

yok. İnşallah bölge terör- den temizlenince Ülkemizin kalkınması, 

refahı da- 


Mİ sererorre 


2018 TURİZM AÇISINDAN 

HAREKETLİ GEÇECEK 

Başkan Yemenici, “2018'in iç turizm açısından çok hareketli geçeceğine inanıyorum, bayram tatillerinin de doluluklara katkı sağlayacağına inanıyorum. Akçakoca tüm hazırlıklarını bu yönde yapıyor. Standımızı ziyaret eden turizmciler ve tur operatörleri Akçakoca'nın önemli bir turizm potansiyeli olduğunu ve bunu en güzel şekilde verecekleri destekle, tanıtım noktasında Akçakoca Belediyesi ile birlikte hareket ederek ilçenin turizm destinasyonuna katkı sağlayacaklarını ifade ettiler.” diye konuştu. 


PROJELERİMİZ HAYATA 
GEÇTİKÇE AKÇAKOCA 
YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK 
2014'te halkın oylarıyla Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yan gelip yatmadığını, unutulan Akçakoca'yı hak etmediği makus talihinden kurtarmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Yemenici, “Projeler hayata geçtikçe Akçakoca yükselişini sürdürecektir” dedi. 


DEV PROJELER mem, YOLAÇIKTI 
) O Akçakocaiçin 
” Kentsel Dönüşüm ve 


ti 


Gelişim Projesi'nin ilçenin geleceği için büyük önem taşıdığı gözleniyor. Yalı Mahallesi'ni, Cumhuriyet 

Meydanı'nı, liman içini ve üst kısımlarını kapsayan geniş bir alanda büyük bir değişim sağlayacak olan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi için T.C. Başbakanlık Toplu Konut Idaresi Başkanlığı ile temaslar kuruldu, çalışmalar başlatıldı. 
Projeye önümüzdeki günlerde start verilmesi bekleniyor. 
Diğer taraftan ilçenin simge rinden biri olan Tarihi Ticaret Merkezi de aslına uygun olarak en ince ayrıntılarına dek yenileniyor, güzelleşiyor. Tarihi Ticaret 

Merkezi'ni yenileme projesinin, 

aday 32 proje arasından birinci seçildiğini belirtmekte yarar var. 
Yöresel mimariye uygun malze- 


İe- 


EMITT Turizm Fuarı'nda Akçakoca Rüzgarı 


B Turizm profesyonelleriyle, tatil tüketicilerini buluşturan dünyanın 5 büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm 


ve Seyahat Fuarı EMİTT, renkli görüntü- 


lerle bu sene 22'nci kez kapılarını açtı. 

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in katıımıyla açılışı yapılan EMITT Turizm Fuarı'na yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 

çok sayıda katılımcıyı ağırladı. 

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Turizmde bu yıl hem İstanbul hem Türkiye adi- na çok ümitliyiz. Son rakamlar, büyük bir yükseliş trendi içinde olduğumuzu gösteriyor. İnşallah bu seneyi yüz güldürücü bir şekilde tamamlarız" dedi. 

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren, kültür ve turizm merkezlerinin tanıtıldığı 'EMITT Turizm Fuarı'nda, 10 salonda 85 ülkeden bin 65 katılımcı yer aldı. 

VALİ ŞAHİN, 

KAYMAKAMLIK YAPTIĞI 

AKÇAKOCA STANDINDA 

İstanbul Valisi Vasip Şahin de Akçakoca standını ziyaret edenlerden biriydi. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ile görüşen Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

“TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 

COĞRAFYALARINDAN 

BİRİNE SAHİP" 

2000 yılında Akçakoca'da Kaymakamlık görevinde bulunan Şahin, "Akçakoca'da kaymakamlık, daha sonra sırasıyla Düzce Vali Yardımcılığı ve Düzce Valilik görevlerini yapmışlığım var. Dolayısıyla bu bölge ile iç içeyim. 
Akçakoca gerçekten Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birine sahip. Herkesin orayı görmesini, gezmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu. 
BAŞKAN YEMENİCİ: 
"AKÇAKOCA'YA GELEN 
TURİSTLER EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLANACAKLARDIR" 


Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt 


Yemenici, "Geçen yıl EMITT'i en iyi duyuran stant ödülünü aldık. Bu yıl da performanslarıyla renkli görüntülerle ziyaretçilerin uğrak noktası olduk" şeklinde konuştu. 

"Karadeniz'in en güçlü turizm bölgelerinden Akçakoca olarak biz de fuardaki yerimizi aldık" diyen Cüneyt Yemenici hem ilçemize hem standımıza ilgi ve alaka çok yüksekti. Akçakoca hem tarihi hem doğal güzellikleriyle gerçekten önemli bir turizm noktası. 
Ülkemizde Turizm Bakanlığı kurulma" dan önce büyüklerimiz, Akçakoca'da Turizm Dernekleri kurmuşlar. Yani turizm geçmişimiz çok eskilere dayanıyor. Karadeniz'de ilk mavi bayraklı plajlara sahibiz. Tarihi Ceneviz kalemiz var. Akçakoca'ya gelen hem yerli hem yabancı turistler en iyi şekilde ağırlanacaklardır" ifadelerini kullandı. 

EMİTT FUARINDA 

SELFİBOXLU TANITIM 

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 

Beylikdüzü TÜYAP'ta gerçekleştirilen organizasyonunda yerini alan Akçakoca Belediyesi, selfiebox ile vatandaşların ilgisini çekti. Standa konulan selfiebox cihazı ile standa gelen izleyiciler, arka fonda yer alan kendilerinin seçtikleri Akçakoca'nın tarihi ve turizm alanlarını gösteren fotoğraflar çektirerek, aynı anda fotoğraf kartına baskı yapılan fotoğraf çıktısını aldılar. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemeni- 


© Akçakoca & 


ci, tanıtımda teknolojiden de faydalan- 


dıklarını belirterek, EMİTT fuarını ziya- 


rete gelenlerin Akçakoca'yı daha iyi ta- 


nıyabildiklerini belirtti. 
AKÇAKOCA'YI YÖRESEL 
KIYAFETLİ KADINLAR, 
TÜRKÜLERLE TANITTI 
Renkli görüntülerin yaşandığı yerler- den biri Düzce'ye bağlı Akçakoca ilçesi- 


nin standı oldu. Akçakoca'nın tanıtımı yö- 


resel kıyafetleriyle fuara gelen, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir grup esnaf yaptı. Gencinden yaşlısına kalabalık 


bir gruptan oluşan Akçakoca esnafı, ken- 


di besteledikleri türkülerle, doğaçlama" larla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 

AKÇAKOCA'DA MAVİ 

BAYRAK SAYISI 

4'E YÜKSELECEK 

Kentin en önemli tarihi yapılarından biri olan Ceneviz Kalesi'ni baştanbaşa yenilediklerini hatırlatan Başkan Yemenici, “Yenileme çalışmaları Ağustos ayında bitecek. Buranın sahilindeki plajımız ve Çuhallı Plajı mavi bayraklı olarak hizmet veriyor. Bu iki plaja ek olarak iki plajımıza daha mavi bayrak alı- 


Akçakoca 


yoruz" dedikten sonra şunları söyledi. 
“Hırçın Karadeniz'de yaz aylarında karşılaşılan boğulma vakalarını azaltıp denizimizi güvenli hale getirdik. Bundan sonra Akçakoca sahillerinde boğulma olayları yaşanmasın diye, 25 adet jetski'li cankurtaran hizmet verecek. Cankurtaranlar denizi gözleyip, gerekli uyarıları da yapacak. Böylece yaz aylarında Akçakoca'ya gelip tatil yapan ziyaretçilerimiz denizde güven içinde yüzecek." 

Türkiye'nin en eski turistik ilçelerinden biri olmanın verdiği sorumlulukla, turizme gereken önemi verdiklerine dikkat çeken Başkan Yemenici açıklamalarını şöyle noktaladı: “Kanaizasyon altyapımızı güçlendirdik. Birçok parkı hizmete açarak önceliği turizme veriyoruz. Şelaleleri, tarihi yapıları, doğal güzellikleri, mağaraları, rafting imkânı ve tekne gezileriyle her yaştan ve her zevke uygun seçenekler sunan Akçakoca, turizmin parlayan yeni yıldızıdır. İstanbul ve Ankara'daki tatilcilere sahip olduğumuz güzellikleri daha fazla anlatmayalım, en iyisi gelip gözleriyle görsünler.” 
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Karadeniz Turlarının 
Ilk Durağı Oldu 


Daha önce Bartın ve Safranbo-Bi lu'dan başlayan Karadeniz turlarının bu yıl ilk defa Akçakoca'dan başlaması hem bu yöreye olan ilgiyi arttıracak hem de bölge turizminin gelişmesine olanak sağlayacak. Anı Tur Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çilsal, “Bu yılki 'Büyük Karadeniz Turu" turlarımızın başlangıç ve bitiş noktası Akçakoca ile olacak” dedi. 

Bu yöreye olan ilgiden dolayı yönlerini Akçakoca'ya çevirdiklerini belirten Veli Çilsal, belediyenin ve yöredeki işletmecilerin çalışmaları ve davetlerinin bu kararı almalarında etkili olduğunu kaydetti. Çilsal, “Akçakoca'da bir gece konaklama yapacağız. Misafirlerimize yöresel ürünlerden almalarını tavsiye edeceğiz" dedi. 

AKÇAKOCA LOKASYON 

ANLAMINDA BÜYÜK 

AVANTAJ 

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ise Akçakoca'nın Karadeniz'in sınır olarak da başlangıç noktası olduğunu ifade ederek dünya metropollerine (İstanbul ve Ankara) olan yakınlığını vurguladı. Bursa, Sakarya ve Kocaeli'nden de oldukça ziyaretçi geldiğini belirten Cüneyt Yemenici, 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“Doğanın içerisinden geçip ulaşılan bu nokta, lokasyon anlamında bize çok büyük bir avantaj sağlıyor” dedi. 

SADECE KADINLARA 

AİT BİR PLAJ 

Ceneviz Kalesi'nin şu anda restorasyonunun devam ettiğini dile getiren Yemenici, “Ağustos ayında restorasyonların tamamlanması nın ardından bu değerleri yeniden hizmete sunacağız. Ayrıca mavi bayraklı bir plajımıza ikincisini ekledik. Sadece kadınlara ait plaj projemizle de güzel bir görüntüye ulaştık” diye konuştu. 

HEM TARİHİ HEM DE 

YILDIZLI OTELLERDE 

KONAKLANACAK 

Akçakoca'daki yukarı mahalle evlerinin Safranbolu evleri kadar değerli olduğunu söyleyen Başkan Cüneyt Yemenici, o bölgede kadın esnafların yöresel eşyalar sattıklarını ifade ederek konaklama anlamında da yeni oteller açtıklarını vurguladı. 

2017'de Rivadi Otel'in açıldığını ifade eden Yemenici, 3-4-5 yıldızlı otellerin sayısını artıracaklarını ve oda kapasitesi olarak 800'ün üzerine çıkacaklarını da sözlerine ekledi. 
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meler kullanılarak, aslına uygun bir biçimde yenilenen yapı ve sokaklar, gerek Akçakocalılar gerekse ilçeyi ziyaret den turistler tarafından oldukça beğeniliyor. 

İlçenin tarihini, mimarisini ve kimliğini yansıtan yapıların da 


Başkan Yemenici döneminde bü- 


yük bir titizlikle elden geçirildiği gözlerden kaçmıyor. Akçakoca'nın göz bebeği sayılan Yukarı Mahalle bölgesinde başlatılan restorasyon çalışmaları ile tarihi ilçenin mimari güzelliği gün yüzüne çıkartılıyor. Proje kapsa- 


mında, tarihe ışık tutan yapılarıy- 


la ünlü mahalle ve cadde restore edilerek, turizme kazandırılmak isteniyor. 

15 temmuz hain darbe girişiminden sonra Başkan Yemenici'nin bilhassa üzerinde durduğu Değirmenağzı 15 Temmuz Şehitler Parkı projesi, İstiklal savaşında önemli bir iskele konumunda olan Akçakoca'nın, bir bakıma darbecilere ve Ülkeyi bölmek isteyenlere de reaksiyonu niteliği taşıyor. 

“Değirmenağzı Kent Park” adıyla başlayan, daha sonra ismi “Değirmenağzı 15 Temmuz Şehitler Parkı” olarak değiştirilen proje, 57 dönümlük bir arazi üzerinde şekilleniyor. Spor alanları, dinlence mekanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları, amfi tiyatrosu, 
12 bin metrekarelik kapalı alanı 
olan bir çok etkinliğin yapılabileceği restoranı ve düğün salonu ile çocuk oyun alanlarının yer aldığı Değirmenağzı 15 Temmuz Şehitler Parkı Akçakoca'nın en önemli sosyal aktivite alanlarından biri olacağı kabul ediliyor. 
Özellikle doğalgazın ilçeye gelmesinden sonra sakin, huzurlu ya- 


şam arayanların Karadeniz'deki ad- 


resi haline gelen Akçakoca'nın yeniden keşfedilmesiyle önümüzdeki yıllarda nüfusunun hızla artacağını tahmin etmek hiç de zor değil. 


Proje, Akçakoca'nın Gelişimine 


ve Turizmine Katkı Verecek 


Düzce'de Kentsel Dönüşüm 

a Projesi'nin uygulanacağı ilk ilçe olan Akçakoca'da projenin rafa kalktığı yönünde söylentilerin artması üzerine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "Proje, Akçakoca'nın gelişimine ve turizmine katkı verecek en önemli yatırımımızdır. Her şey yasal süreç içinde sürmektedir. Proje durmadı, durmayacak ve yoluna devam edecek.” dedi. 

“BU PROJE, KENTİN 

ÇEHRESİNİ VE KADERİNİ 

DEĞİŞTİRECEK” 
Yalı Mahallesi'ni, Cumhuriyet Meydanı'nı, liman içi ve üst kısımlarını kapsayan geniş bir alanda hayata geçirilecek Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yemenici, Akçakoca'nın en güzel ve degerli ancak atıl konumdaki bölgesinde uygulanacak projenin kentin çehresi ve kaderini değiştireceğini vurguladı. Projeyi kapsayan alanın büyük bölümünde yıkımların tamamlandığına dikkat çe- 


ken Başkan Yemenici, "Bilindiği üzere kalan binaların hak sahipleriyle bir anlaşmazlık yaşandı ve hukuki yola başvuruldu. Süreç devam ediyor. Birileri sanırım bu süreci iş bitti, durdu ve proje devam etmeyecek gibi zannediyor. 
Bu böyle değil. İdare mahkemeleri usul ve esas yönünden bir eksik varsa bununla ilgili bir karar verir ve düzeltilmesini ister. Dolayısıyla proje sonlandı diye bir şey yok. Kararı bekliyoruz. Ayrıca Çevre Şehircilik Bakanlığı'mız bu gibi sorunlu yerlerin çözümüne yönelik yeni bir kararname hazırlığında. Ancak bizim bu düzenlemeyi beklemeye de ihtiyacımız yok. İşi yavaşlatan çok örnek Var, biz girişimlerimizi yapıyoruz. Karar bek- 


leniyor, mahkemelerin verdiği karar esastır ve uymak zorundayız. Ancak proje durmadı, durmayacak ve yoluna devam edecek" dedi. 

“BAZI BİNALAR 

KAÇAK GÖZÜKÜYOR” 

Yıkımı gereken bazı binaların kaçak gözüktüğüne dikkat çeken Başkan Yemenici, "Biz kararı mahkemeler versin istedik. Kaçak gözüken binalarla ilgili bir yaptırım istemedik. Ancak farklı bir pozisyonda bir karar çıkarsa bizim uygulayacağımız başka yollar da var. Kanunun belediyeye tanıdığı haklar var. 
İnşallah buna gerek kalmaz. Bizim hedefimiz 2018 içinde bu yıkımları bitirip temeli atmaktır." diye konuştu. 


SKYREPORTER 


z 
İCİ w YEREL YÖNETİMLER: KEMER BELEDİYESİ 


Skyrepor 


Challenge 2017 okuyucu 

anketinde Ülke Turizmine 
Katkı ve Tanıtım Ödülü Kemer Belediyesi'ne gitti. Odülü Kemer Belediyesi adına Başkan Mustafa Gül, Emitt Fuarındaki stan- 


kyreporter Dergisi tarafın- 
N dan düzenlenen Business 


Turizme Verdiği Destekle Dikkat Çeken Kemer Belediyesi, Business Challenge 2017 | Ödülünün Sahibi Oldu. Başkan Mustafa Gül: 


Yakında 
Kemer'i 
Tüm Dünya 

Tanıyacak ...... 


Başkan Gül, “Aynı anda İstanbul, Moskova ve Ukrayna'daki fuarlara katılım sağlıyoruz. Yani Kemer Belediyesi olarak eşzamanlı 3 fuarda birden yer alıyoruz. 
Kemer'in tanıtımına çok önem veriyoruz. Turizmde bu yıl yeniden doğuş olacak.” 


dında aldı. Skyreporter okuyucularına teşekkür eden Kemer Belediye Başkanı Gül, ödülü Kemer halkına hediye etti. 
Skyreporter Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Haykır'ın sorularını yanıtlayan Gül, tanıtıma büyük önem verdiklerini ve 8.kez katıldıkları Emitt fuarına büyük önem verdiklerini belirtti. 


Sayın Başkan bu sene 

Emitt fuarında edindiğiniz. 

izlenimler neler oldu? 

m 2010 yılından bu yana fuarda stant açıyoruz. Fuar ilk saatlerden itibaren çok yoğun 


e 


geçti. Biz iç turizme ve yerli turiste de çok önem veriyoruz. 
Buna çok ihtiyacımız var. 2009 
yılında göreve geldiğimizde Kemer'e gelen turistlerin içindeki yerli turist payı yüzde 5'ti. Bu oranı yüzde 35'e çıkardık. Bu artıştaki en büyük katkıyı EMİTT Fuarı sağlamıştır. EMİTT Fuarı, Berlin'de ve Moskova'da yapılan fuarlar gibi heyecan veren bir fuardır. Aynı anda Moskova'da ve Ukrayna'daki fuarlara katılım sağlıyoruz. Yani Kemer Belediyesi olarak eşzamanlı 3 fuarda birden yer alıyoruz. 
Tanıtıma ve turizme çok önem veriyoruz. Kemer için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı hızda devam edeceğiz. 
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Kimdir? 


1961 yılında Kemer'de doğdu. 
Bi İlk ve orta öğrenimini Kemer'de, lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 1995-1998 arası Güreş Federasyonu As Başkanlığı yaptı. Sivil toplum örgütlerinde kurucu başkanlık ve yöneticilik görevlerinde bulundu. İş 


hayatına turizm işletmeciliği ile başla- 


di ve halen devam ediyor. 
1994-1999 döneminde CHP'den 


Belediye başkanlığınız süresince hedeflerinizi tUtturduğunuzu düşünüyor musunuz? 

m Kemer'de üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. İlk kez 1994-99 yılları arasında görev yaptım sonra 10 yıllık bir ara verdim. 


ÜLKE TURİZMİNE VE 
TANITIMINA KATKI ÖDÜLÜ 


».. Skyreporter 
Business 
dd Challenge 2017 


Mustafa Gül 


aday olup Kemer Belediye Başkanlıği görevini yaptı. 10 yıl aradan sonra 2009 seçimlerinde MHP'den Belediye Başkanı seçildi. 2014 seçimlerinde yine MHP'den Belediye Başkanlığına seçilerek 3. dönem Kemer Belediye Başkanlığına seçilmiş oldu. 
Bağımsız olarak Belediye Başkanlığı görevini devam ettirmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır. 


2009'da halkımız beni adeta tekrar göreve davet etti ve o zamandan 


beri Kemer Belediye Başkanlığı gö- 


revimi sürdürüyorum. Bu kentte yaşayan ve kendisini Kemerli hisseden herkesin duası ve desteğiyle bugünlere hep birlikte geldik. 
Kemer'in en güzel seviyeye 


gelmesi için ben ve ekip arkadaşlarım gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ancak Kemer'in daha tam olarak istediğimiz seviyeye geldiğini söyleyemem. Halletmemiz gereken imar düzenlemelerinin hedeflerimize ulaşmamızda bizi 


yavaşlattığını belirtmeliyim. 
Kemer'in en az 10 tane spor salonuna ihtiyacı var, aynı anda 15-20 bin kişiye hitap edebilecek kongre salonlarının olması gerekiyor. Kongre turizmi bilindiği gibi önemli bir enstrüman, özellikle durgun geçen aylarda tüm sektör için adeta can simidi konumunda. Bu konuda görüştüğümüz tur operatörleri de aynı vurguyu yapıyorlar. 2012'de yerini belirlediğimiz ve imara açtığımız alan için hala bir onay almamış olmamız Kemer ve Türk turizmi adına bir kayıptır. Bunun siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Oysa ki, bacasız sanayi dediğimiz, Ülke eko- 
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MİTT 2018 / 


Başkan Gül, 
Tanıtımda Birinci Oldu 


# stanbul EMİTT Fuarı'nda açılan Ke- 
| mer İlçesi Tanıtım standında ziyaretçileri ağırlayan Başkan Mustafa Gül, “8'inci kez katıldığımız EMİTT Fuarı, ilçemizin tanıtımına çok önemli katkı sağlıyor” dedi. Bu arada Türkiye genelinde en iyi tanıtım yapan belediye başkanı seçilen Başkan Gül, bu ödülü tüm Kemerlilere hediye etti. 

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan, 85 ülkeden 600 seyahat acentesi ve 5 bin katılımcının yer aldığı Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - EMİTT, 50 bin kişinin üzerinde ziyaretçi akınına uğradı. 

İstanbul EMITT Fuarı'nda yer alan Kemer standı ise yoğun ilgi görüyor. 
Aynı zamanda KETAV (Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı) Başkanı da olan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Başkan Yardımcısı Ahmet Can, Meclis Üyesi Özcan Çeliktaş ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği yöneticileri ile birlikte Kemer Standı'nın açılışını yaptı. 

“EMITT ÇOK ÖNEMLİ” 

Fuarı ziyaret eden konuklarla yakıdan ilgilenen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “EMITT Fuarı'na 2010 yılında katılmaya başladık. Bu yıl 8'inci yılımızdayız. Bu fuar bizim için çok 


önemli. Dünyanın en büyük 5 turizm 
fuarı arasında yer alıyor. Yaklaşık 90 
ülke katılıyor. 2010 yılından bu yana fuarda stant açıyoruz. Fuarın ilk saatleri çok yoğun geçti. Ziyaretçi sayımızdan çok memnunuz. Hafta sonu çok daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. 
Biz iç turizme ve yerli turiste de çok önem veriyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. 2009 yılında göreve geldiğimizde Kemer'e gelen turistlerin içindeki yerli turist payı yüzde 5'ti. Bu oranı yüzde 35'e çıkardık. Bu artıştaki en büyük katkıyı EMITT Fuarı sağlamıştır. EMITT Fuarı, Berlin'de ve Moskova'da yapılan fuarlar gibi heyecan veren bir fuardır. Burada bizim Kemer olarak artımız şudur. 8 yıldır bu fuarda televizyonlarda canlı yayını sadece biz yaptırıyoruz. Antalya bölgesindeki televizyonumuz fuardan canlı yayın yapıyor” diye konuştu. 

GÜL'E EN İYİ 

TANITIM ÖDÜLÜ 

Başkan Mustafa Gül, yaptıkları bu etkili tanıtım sayesinde önemli bir ödüle kavuştuklarını belirtti. Başkan Gül, “Türkiye'nin en iyi tanıtım yapan belediye başkanı seçildim. Bunun ödülünü inşallah ö günlerde alacağız. Bu ödülü şehir 


kem 


#ho uniane exoeriğidaiinii 


şehir, ülke ülke gezerek ilçemizin tanıtımını yapmamız Ve fuarlara katılmamız sayesinde aldık. Aynı anda Moskova'da ve Ukrayna'daki fuarlara katılım sağlıyoruz. Yani Kemer Belediyesi olarak eşzamanlı 3 fuarda birden yer alıyoruz. Tanıtıma ve turizme çok önem veriyoruz. Kemer için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı hızda devam edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatidir” şeklinde konuştu. 

“AFET YARALARI 

SARILIYOR” 

Bu arada Kemer'de yaşanan afet konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Gül,"Hafta başı Kemer'imizde büyük bir afet yaşadık. Bu afetlerin yaralarını hızlı bir şekilde sardıktan sonra bu fuara katılıyoruz. Ben tekrar afetten Zarar görenler başta olmak üzere tüm Kemerlilere geçmiş olsun diyorum. 
inşallah Allah bize böyle bir afet daha göstermez" dedi. 


nomisine ihracat girdisi sağlayan Kemer gibi turizm ilçelerinde siyasi ayrımcılıktan kaçınmak gerekiyor, çünkü burada hepimiz kaybediyoruz. Turizm denince akla deniz-kum-güneş geliyor ama bunun bir de istihdam ayağı var. 
Turizmden 60 sektör ekmek yiyor, binlerce kişi evine bu sayede ekmek götürüyor. 


Bildiğimiz kadarıyla turizm kökenli birisiniz, bunda önemli bir turizm ilçesini yönetmenin avantajlarını 

yaşıyor musunuz? 

m Gerçekten de Kemer gibi Türkiye'nin göz bebeği bir turizm ilçesini yönetmek için öncelikle turizmden anlamak gerekir. Bu noktada kendimi oldukça şanslı sayı-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Mahmut Tuncer 


"SANATÇILARDAN OVGU' 

Sanatçılar Mahmut Tuncer ve Latif Doğan, EMITT Turizm Fuarı'nda, Kemer standı ziyaret ederek Kemer Belediye Başkan Gül ile sohbet etti. 32 yıldır Kemer'de tatil yaptığını belirten Tuncer, “Kemer'e gelen gülerek gelir, giden ağlayarak gider. Çünkü gelmek çok mutlu eder, ayrılmak zor" dedi. Latif Doğan da “Kemer muhteşem bir turizm beldesi. 
Sahilde denize girerken dağlarında kayak yapılabiliyor" diye konuştu. Sanatçı Ömür Göksel de Başkan Gül ile görüşmesinde Kemer'den övgü ile bahsetti. 


yorum zira ben turizmin bellboy- 


mesinde çalışmış, turizmin ve turistin sorunlarını bilen, çekirdekten yetişme, gerçek anlamda bir turizmci-belediye başkanıyım diyebiirim. O nedenle Kemer'in sorunlarını da en iyi bilenlerinden biriyim. 
Tüm ülke turizminde yaşandığı gibi turizmci son dönemde zorluklarla karşı karşıya kaldı, borçlarını bile ödeyemez konuma geldi, bundan belediyeler de olumsuz etkilendi çünkü alacaklarını tahsil edemediler. Ancak gerek Emitt fuarın- 


dan gerekse yurt dışı seyahatlerim- 


uktan başlayarak hemen her kade- 


den, tur operatörlerinden edindiğim izlenim 2018 Türk turizmi için adeta yeniden doğuş olacak. Hem içerde hem de dışarda büyük rezervasyon talepleri göze çarpıyor, bu görüntüyle 2018'in altın bir yıl olacağını düşünüyorum. 

Turizm huzuru, güveni sever, bizim ülkemiz kim ne derse desin şuan için dünyanın en emniyetli topraklarıdır. Ama Türkiye her Zaman yabancı emperyalist güçlerin gözlerinin üzerinde olduğu bir ülkedir. Geçmişte yaşanan terör olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi bunun en tipik göstergesidir. 


Balttour Turizm Fuarı 


Letonya'da Kemer'e 


Skyreporter w 
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Challenge 2017 


İlgi Büyük Oldu 


Kemer Belediyesi ilçeyi uluslararası fuarlarda tanıtmaya devam ediyor. Letonya'nın başkenti Riga'da 2- 4 Şubat tarihlerinde düzenlenen 25'inci Balttour Turizm Fuarı'nda yer alan Kemer standı da yoğun ilgi gördü. Kemer'in doğal güzel- 


likleri, tarihi eserleri, tesislerinin kali- 


tesi ve insanlarının misafirperverliği- nin anlatıldığı standa akın eden Letonyalılara çeşitli tanıtım broşürleri ve promosyonlar dağıtıldı. 


Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Diğer belediyeler yılda 2- 3 fuara katılırken biz bu yıl 16 fuara katılarak ilçemizi en güzel şekilde tanıtıyoruz. Rusya, Ukrayna ve Baltık ülkelerinde katıldığımız bütün fuarlarda ziyaretçi akınına uğruyoruz. Riga'daki fuarda da ilçemizi en iyi şekilde tanıttık. Letonya'dan Kemer'e yönelik rezervasyonlarda önemli oranda artış sağlandı. Bu yıl Rusya ve Baltık ük kelerinden Kemer'e gelecek turist sayısında rekor artış bekliyoruz" dedi. 
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Ama Halkımız 15 Temmuzda tankların üstüne çıkarak bu hainlerin planlarını sezmiş ve top yekün karşı çıkmıştır, işte bizi biz yapan da bu birlik ve beraberlik duygusudur, umarım bizi bölmek, parçalamak isteyenler de Türkün dirayetini yavaş yavaş anlamaya başlamışlardır. Bu vesileyle Suriye'de vatan için canını feda eden Mehmetçiklerimize Allahtan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı dilerim. Vatanımızın huzuru için canını feda eden tüm askerlerimizin burnu kanamadan, ayağına taş değmeden geri dönmelerini Allahtan niyaz ederim. 


Başkanım son olarak 

ne söylemek istersiniz? 

m Son olarak, bugünlere gelişimizde bizimle birlikte yola çıkan, destek emek veren, gayretlerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. 


Kemer Turizmi Iyiye Gidiyor 


ceklerine inandığını kaydeden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “2016 yılında çok kötü bir turizm sezonu yaşadık. Turistik işletmeler büyük zararlar etti. 
Belediye olarak biz de alacak- 


B uyıl iyi bir turizm sezonu geçire- 


larımızı ala- 


rumu yakından 

bildiğimiz için herhangi borç takip işlemi yapmadık. 2017 yılında ise Antak- ya'ya 10 milyon turist gelirken bunun yaklaşık 4 milyonu Kemer'imize geldi. 
Gelir açısından çok iyi bir sezon geçirmesek de doluluk bakımından iyi bir sezon oldu. Şu günlerde ise Baltık bölgesinden önemli oranda erken rezervasyonlar geliyor. Rus pazarından da yavaş yavaş rezervasyonlar başladı. 
Önümüzdeki günlerde rezervasyonlarda daha da artış bekliyoruz. Avrupa'dan gelecek turist sayısı da artacaktır. Otelcilere sorduğumuzda oda ücretlerinin geçen yıla oranlar 2-12 dolar arasında artış sağlandığını belirtiyorlar. İlçemizdeki gelir açığını 3-5 yıla kapatırız diye düşünüyorum” dedi. 


YERLİ TURİST ATAĞI 

Yerli turisti de çok önemsediklerini kaydeden Başkan Mustafa Gül, “Yerli turistteki pazar payının yüzde 35'ini Kemer'imize çekmeyi ve ilçemize 750 bin turist getirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda önemli çalışmalar yaptık. KETOB, KE- 


olarak Ankara, 
Adana, Gaziantep ve Hatay'da tanıtımlar gerçekleştirdik. Bu kentlerdeki bütün seyahat acentelerini ziyaret ettik. 
Şimdi sırada Karadeniz ve Marmara'da tanıtım turlarımız olacak. Sezonumuzun iyi gitmesini diliyorum” dedi. 


4 TAV ve Kemer 
Kemer sw madık. Ancak du- 


GÜL'DEN İŞÇİLERE MÜJDE 
Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Belediyemiz tarafından bir şirket kurulacak ve tüm işçilerimiz artık belediyemizin kadrolu işçileri olacak. Bu 

düzenlemeyi Nisan ayına kadar tamamlayacağız. O zamana kadar işçilerimize maaşlarını doğrudan temin yoluyla ödeyeceğiz" diye konuştu. 

BELEDİYE HESTOUREX'E 

KATILACAK 

05-08 Nisan 2018 tarihinde 2.si yapılacak olan "HESTOUREX Dünya Sağlık ve Spor Turizmi Fuar ve Kongresine" Kemer Belediyesi'nin de katılması kararlaştırıldı. 


SKYREPORTER 


iNANLAR terrace lotus 


SEHRİN 


EN PRESTİJLİ 
KONU 


3.40 m tavan yüksekliği Sınırlı sayıda 90 m? 14-1 daire 


İstanbul'un en önemli ulaşım akslarına 

yakın konumu ile yaşamınız daha kolay 

yatırımınız daha kazançlı. FA ETEL nl Ni sm Ti Elini iü, 
5 
AR KENE BAN nil 
LOM TM 


BE Dap Ml 
PAT ETİN 
LL Kİİ Tr 


VTO.AAEIR MAM 


METROBÜS DURAĞI | 


BE AA4 2002 m INANLAR2,./ 


Www.inanlar.COM ans 


Skyreporter 5 KAPAK HABER: YILDIRIM BELEDİYESİ 


Yıldırım Belediye Başkanı Ismail Hakkı Edebali: 


Yıldırım İçin Taşın 
Altına Elimizi Koyduk 


Başkan Edebali, “399 kilometrekarelik alanda, 700 bin kişiye modern şehirciliğin unsurlarını bünyesinde barındıran, yaşam standartları yüksek bir şehir inşa etmek için bir projeksiyon hazırladık. Mart 2014'den bu yana kentsel dönüşüm projeleri, sosyal alanları, hizmet birimleri, yeni yollar kazandırmak ve tarihi kültürel mirası ayağa kaldırmak için 61 bin 174 metrekarelik kamulaştırmaya 49 milyon TL aktardık. Yıldırım ve Yıldırımlılar için taşın altına elimizi koyarak bunu yapmaya çalışıyoruz.” diye konuştu. 


> Skyreporter / Röportaj 


üzölçümü olarak Türkiye'nin en küçük ilçelerinden birisi olmasına rağmen nüfus bakımından en kalabalık iller kadar yoğunluğa sahip Bursa'nın Yıldırım ilçesi, geçmiş yönetim hatalarının bedelini ödüyor. Ama 2014'den beri Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ilçenin kötü yapılaşmasını makus talih olmaktan çıkarmaya kararlı gözüküyor. Bunun için Başkan Edebali, 700 bin kişiye modem şehirciliğin unsurlarını bünyesinde barındıran, yaşam 


standartları yüksek bir şehir inşa etmek için bir projeksiyon hazırladı. Edebali, Yıldırım'ın kurtulu-Şunu vatandaşla el ele vererek gerçekleştirmek zorunda olduklarını vurgulayarak, “Bunun için doğru ve detaylı bir planlama yapmak ve bu planları hayata geçirecek alanlar oluşturmak 20- rundayız. Bu da ancak vatandaşlarımızın rızasıyla gerçekleştirdiğimiz kamulaştırmayla mümkün” dedi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Skyreporter'e konuştu. 


Seçilmeden önce (2014) duyurduğunuz “İdeal 
Şehire 100 adım” vaadinizi hangi oranda gerçekleştirdiniz? 

m Göreve geldiğimiz 2014 Mart ayından itibaren verdiğimiz tahahhütlerimizin yüzde 100'ünü gerçekleştirdik. Hayata geçirilen ve sürekliliği sağlanan projeler yüzde 73'lük kısmını, yüzde 27'lik bölümünü ise hazırlıkları başlayan ve devam eden projeler oluşturuyor. Küresel düzeyde kabul gören yeni planlama anlayışı ekseninde hareket ede- 


rek hedeflerimize doğru adımlarla 
ilerliyoruz. Yönetim politikamızı 5 
ana maddede planlayarak uygulamaya geçirdiğimiz projelerle kalıcı hale getirdik. Insan ve vizyon odaklı kentsel gelişme, kentsel, kurum-Sal ve kültürel dönüşüm, şehir ekonomisinin canlandırılması, çevre ve kültür değerlerinin korunması ve son olarak planlama ve altyapı ilişki sistemi. İlçemizde en büyük değişimi kentsel dönüşüm konusunda yaşıyoruz. 3 bin 200 hektarlik planlanabilir alanının bin 125 
hektarlık kısmını kentsel dönüşüm alanı olarak belirleyerek Türkiye'nin en kapsamlı ve nitelikli dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. 
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Sizden önce, çarpık yapılaşmadan dolayı 
Yıldırım için, “Ancak 
Allah Kurtarır” yorumları yapılıyordu, bugün gelinen nokta nedir? 

m İlk etapta kentsel dönüşüm ilçemizde gerçekleştirebilme hedefiyle adımlarımızı doğru atıyoruz. İlçe sakinlerine hak ettikleri hayat standartlarına sahip bir şehirde yaşama imkanı sunmak için hizmet etmek bize mutluluk veriyor. Hemşerilerimiz uzun yıllar boyunca plansız büyüyen şehrin sıkıntılarını çekmiş. Çarpık yapılaşma ile anılan Yıldırım ol- 


dukça büyük zaman kaybetmiş. 
Eğitim alanları, ticari alanları ve sosyal alanları da plansız imar nedeniyle gelişemeyen, ancak sahip olduğu tarihi ve doğal zenginliklerle önemli değerleri barındıran şehrimizin kaderini değiştirmek için yola çıktık. Bunu yaparken radikal kararlar alarak ilçemizin önemli bir bölümünü kentsel dönüşüm alanı olarak ilan ettik. Yükselecek planlı ve 


sağlıklı konutlar insanlarımıza ya- 


şam kalitesi yüksek bir hayat sunacak Bunu planlarken de insanlarımıza hak ettikleri yaşan standartlarında bir şehir sunmak adı- 


Yıldırım 


Belediye Başkanı 


İsmail Hakkı Edebali 


na hizmet etmek bizlere mutluluk verirken, hemşerilerimizden aldığımız destek bizlere güç sağlıyor. 


Göreve geldikten sonra ciddi bir kamulaştırma hareketi başlattığınız dikkat çekiyor (2014-2017 yüzde 70). Bu yöndeki çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? 
Yıldırım”ın bugünkü sorunlarla boğuşmasında geç kalınan 


kamulaştırmaların etkisi 

olduğu söylenebilir mi? 

Yıldırım, yüzölçümü olarak Türkiye'nin en küçük ilçelerinden birisi olmasına rağmen nüfusu göz önünde bulundurulduğunda ise Türkiye'deki 50 ilden daha büyük. Bu gerçekle birlikte yıllardır devam eden plansız yapılaşmada göz önünde bulundurulduğunda 
399 kilometrekarelik alanda, 700 
bin kişiye modem şehirciliğin unsurlarını bünyesinde barındıran, yaşam standartları yüksek bir Şe-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Yıldırım Belediyesi 


'2018' Yıldırım'ın Yılı Olacak 


ni belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Türkiye'nin en büyük spor kompleksi, Sular Vadisi Projesi, Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi ve Çelebi Mehmet Gençlik Merkezi gibi vizyon projelerin açılış yılı olacak 2018'de Yıldırım'ın ilk alışveriş merkezinin temelini de çevre yolunun kesiştiği noktada yakın zamanda atacağız” dedi. 
İlçedeki kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi veren Başkan İsmail Hakkı Edebali, Yavuzselim, Arabayatağı, Ulus, Mevlana ve Hacivat mahallelerin- de planların bittiğini, tapu dağıtımının başladığını hatırlatarak, “Tapular verildikten sonra o bölgede de inşaatlara başlanacak. Değirmenönü, Karapınar'da da planlama bitti, tapu dağıtımı yapıyoruz, ardından inşaatlar başlayacak. İki büyük meydan yapacağız, çok amaçlı kapalı pazar yerleri yapıyoruz. Piremir, Güllük, Mimar Sinan, Millet Mahallesi'ne yapacağımız pazar yerleri 2018 yılında 
bitecek. Söz verdiğimiz gibi 5 yıla 50 
yıllık sıçrama olacak. Şehrin imar düzeni olmadıkça diğer her şey askıda kalıyor, bu kadar büyük alanda imar planı yapan başka belediye yok. Çocuklarımız çok daha iyi bir Yıldırım'da yaşayacaklar. Artık Yıldırım'da bitişik nizam iki kat dönemi bitecek. O bölgedeki ticari amaçlı geniş caddeleri olan, sosyal tesisleri olan, bisiklet yolu olan bir Yıldırım olacak" diye konuştu. 

Kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşlarla yürütülen görüşmeler esnasında gönüllülük ilkesini esas alarak insanların rızasını almaya önem ver- 


) 018 yılının Yıldırım'ın yılı olacağı- 


diklerini dile getiren Başkan Edebali, “Yıldırım'da dönüşümü vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Hemşehrilerimizin yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarının 'gönüllü' kentsel dönüşüm olduğunu bilmesini özellikle istiyoruz. 
İnsanlarımızı zorlayıcı, kamulaştırma yoluyla yaşadıkları bölgeleri terk etmeleri konusunda baskı yapan bir anlayışla değil, gönül rızalarını alarak, uzlaşarak vatandaşlarımızın yerlerini kıymetli hale getirerek tekrar aynı bölgede yaşamaya devam etmelerini sağlayacak felsefeyle adımlar atıyoruz. Kentsel dönüşüm konusunun uzmanı olarak standartları yüksek bir planlama yaptık. Yıldırım'da her yeni gün yukarı bir seviye, yeni bir aşamadır. Yıldırım'ı daha yaşanabilir, yarınların şehri yapmak için tüm çalışmalarımızı ekibimizle birlikte sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. 
Kentsel dönüşümde örnek 3 tip daire yaptıklarını ve vatandaşların bu daireleri görmesi gerektiğini dile getiren Başkan Edebali, sözlerini şöyle sürdürdü: "90 metrekarelik bina küçük değil. 
Proje kendini finans ediyor, belediye olarak şehir kazansın istiyoruz. BİZ kentsel dönüşümde yüzde 80 evet denileceğine inanıyoruz. Yüzde 80 onay olmadıkça başlamayacağız. Vatandaş” larımız ne kadar kısa sürede anlaşırsa o kadar hızlı olur. Belediye olarak amacımız vatandaşımızın mağdur olmaması. Değerlerimize uygun binalar yapacağız, gökdelenler dikmeyeceğiz. 
Mevlana'daki kentsel dönüşüm binası- nın yanında Samanlı Kavşağı'nda, 1l Eylül bulvarı ile Samanlı Caddesi arasındaki büyük alanda 70 bin metreka- 


relik kapalı alana sahip 22 bin metrekarelik alanda ilk alışveriş merkezinin temelini atacağız. Bu yıl vizyon projelerin açılış yılı olacak. Ayrıca Değirmenönü ve Arabayatağı'na da iki büyük meydan inşa ediyoruz." 

Çevre yolu altında kalan semtlerin birinci sınıf tarım arazisi gözüktüğünü ancak bu bölgenin tarım vasfını yitirmiş olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgu layan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Oralar ova koruma içerisinde kaldığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Bu meseleyi 
2018 yılında çözeceğiz. Hafsa Hatun 
Projemiz, Beyazıt 152 Evler Projemiz var. 
Beyazıt projemizde 40 metrelik yayalaştırılmış cadde var. O caddemiz insanların nefes aldıkları bir yer olacak, burayı Beyazıt'a 152 Evler'e yapacağız. Şirinevler'i sit alanından çıkardık, Oranın sit alanı olma özelliği yoktu, bizde orayı sit alanında çıkarttırdık, orada da Arabayatağı, Ulus, Hacivat, Mevlana'da da yaptığımız planın devamını getireceğiz. Değirmenönü, Karapınar'da yaklaşık 50 
bin insanımız yaşıyor. 250 hektarlık bir alanda yaklaşık 2,5 yıldır üzerinde çok uğraştığımız bir planımız var. Proje onaylandı, o bölgede yaşayan vatandaş” larımıza tapuları yeniden çıkacak. BiZ onlara imar İzni vereceğiz, 8 kat imar verdik. Geniş caddeler, ticari alanlar, meydanlar yaparak orayı çöküntü bölgesinden kurtaracak. Plansız yapılaşma o bölgeyi her gün aşağı çekiyordu, artık yukarı çıkacak. 3 ay içerisinde hepsinin tapuları çıkacak, ister kendileri yaparlar, ister müteahhit ile anlaşırlar, biz vatandaşlarımıza kaliteli bir imar şartı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. 


hir inşa etmek için bir projeksiyon hazırladık. Ancak eski yapıları ortadan kaldırarak şehri rehabilite etmek yeni bir şehir inşa etmekten on kat daha zor. Bunun için doğru ve detaylı bir planlama yapmak ve bu planları hayata geçirecek alanlar oluşturmak zorundayız. Bu da ancak vatandaşlarımızın rızasıyla gerçekleştirdiğimiz kamulaştırmayla mümkün. Yıldırım ve Yıldırımlılar için taşın altına elimiz koyarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Mart 2014'den bu yana kentsel dönüşüm projeleri, sosyal alanları, hizmet birimleri, yeni yollar kazandırmak ve tarihi kültürel mirası ayağa kaldırmak için 61 bin 
174 metrekarelik kamulaştırmaya 
49 milyon TL aktardık. Bu bedel 
Yıldırım Belediyesi'nin son 23 yılda kamulaştırmaya ayırdığı 60 
milyon 448 bin 385 TL'nin yaklaşık yüzde 84'üne karşılık geliyor. 


En büyük projelerinden biri olarak nitelediğiniz Mevlana-Ulus Kentsel dönüşüm projesinde bu yıl ilk etapta hayatın başlayacak olması Yeni Yıldırım için ne ifade ediyor? 
m Yıldırım'da kentsel dönüşümün vitrini olacak ve diğer projelere ışık tutacak Mevlana-Ulus projesinde öncelikli olarak, depreme karşı "jet grout' sistemiyle zemini daha güçlendirme uygulaması yapımının ardından, temeli atılan konutlar yükselmeye başladı. Birinci etapta üretilecek 850 konut ve ticari alanlar, 2018 yılının Temmuz-Ağustos döneminde uzlaşma sağlanan vatandaşlara teslim edilecek. 
2018'de anahtar teslimini yapacağımız dairelerin örneğini, vatan- 


daşlarımızın gelip görebilmeleri için hazırladık. Dairelerin içerisinde kullanılan tüm malzemeler şartnamede olduğu gibi en lüks malzemelerden oluşuyor. Hak sahibi olan vatandaşlarımız örnek daireyi incelemeye davet ediyorum. 


Yıldırım'a çağ atlatacak proje olarak ifade ettiğiniz, Sular Vadisi ve Doğa Parkı'nda gelinen son nokta nedir? Ne zaman hayata geçecek? 
Proje tamamlandığında, 


Yeni Yıldırım'a ekonomik 

ve sosyal anlamda 

katkılarının neler 

olması bekleniyor? 

m Türkiye'ye örnek olan vizyon projelerinden yeşille mavinin buluşma noktası Sular Vadisi'nde in-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Alinur Aktaş: 


Uyumla Çalışarak Bursa'nın 


Değerine Değer Katacağız 


Bursa Büyükşehir Belediye Baş- 
| | kanı Alinur Aktaş, ilçe belediyelerine ziyaretlerini Yıldırım Belediyesi, ile sonlandırdı. Başkan Aktaş, Büyükşehir ve Yıldırım belediyelerinin uyum içinde, Bursa'ya değer katacak hizmetlere imza atacağını söyledi. 

Başkan Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Büyükşehir ve Yıldırım belediyeleri bürokratlarının da katıldığı toplantıda, Bursa'nın önemli ilçelerinden biri olan Yıldırım'daki devam eden hizmetler ve yapılacak olan projeler değerlendirildi. Başkan Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Edebali'den Yıldırım'da yapılması hedeflenen kentsel dönüşüm ve tasarım çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
ursa için heyecanla çalıştıklarını anlatan Başkan Aktaş, ilçenin Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini aldıklarını, devam eden ve yapılması düşünülen projelerle ilgili istişareler- de bulunduklarını söyleyerek, "Bugün, T7. ve son ilçemiz olan Yıldırım ilçesi- 


nin çalışmalarını irdeliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, ne yapmak is- 


tiyoruz ve kalan sürede neler yapaca- 


ğız bunları anlattık. Yıldırım Belediyesi'nin yaklaşık 4 yıllık sürede yapılanları da anlatıldı. Kamulaştırılması gereken yerler, yapılması gereken çalış- 


malar, geciken çalışmalar veya aksak- 


lıkların sebeplerini değerlendirdik" şeklinde konuştu. 

Aktaş, "Yıldırım Belediye Başkanımız ve ekibini, Yıldırım'daki kentsel dönüşümlerle alakalı hazırlıklı gördük. 
Kısa metrajlı işlerden ziyade daha uzun vadeli çalışmalar yapılmış ve yol haritası belirlenmiş. Bu yüzden kutluyorum. İnşallah dişli çark uyumu misali Büyükşehir ve ilçe belediyesi uyumuyla bu hizmetleri Yıldırım sakinlerine daha fazla hissettiririz" dedi. 


Büyükşehir Belediyesi olarak bu sü- 


rece ne ölçüde destek verebileceklerini değerlendiren Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçenin koordinatör belediyesiyiz. Altyapı hizmetleri, ulaşım, çevre ve turizmle ilgili faaliyetlere destek vermek durumun- 


dayız. Elimizdeki bütçelerin elverdiği oranda, tabii ki sınırlarını zorlayarak, beraberinde de yap-işlet-devret projelerle, Yıldırım'da eğitim, sağlık ve birçok konuyla ilgili daha birçok konuya imza atacağız" diye konuştu. 

Yıldırım Belediye Başkanı Edebali de yerel hizmetleri yaparken Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin koordinasyonunun önemli olduğunu vurgulayarak, "Ortak akılla hareket etme ve yapılacak hizmetleri planlarken Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin ilgili konuda mutabık kalması daha önemli. Başkan Aktaş'ın bu diyaloğu göstermiş olması, ekiplerimizin tanışması, yapılacak hizmetleri karşılıklı görüş alışverişiyle tahlil etmemiz, yapılması gerekenleri aciliyet sırasına göre planlamamız lazım" diyerek Aktaş'a teşekkür etti. 

Yıldırım ilçesinin potansiyeli itibariyle önemli bir ilçe olduğunu da vurgulayan Edebali, Başkan Aktaş'a plaket verdi. Toplantının ardından, Başkan Aktaş 


ve Edebali, Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye 


değer katan Selçuk Hatun Termal Tesisi'ni de yerinde inceledi. 


şaat çalışmaları yüzde 40'lık seviyeye ulaştı. Projemiz sular şehri 

Bursa'ya yakışacak. 34 bin metrekarelik alanda kazandırılacak Sular Vadisi, bölgeyi beton yığını görüntüsünden kurtararak yeşille mavinin buluştuğu tematik bir yer haline dönüştürecek. Proje tamamlandığında bölgenin değeri artacağı gibi yaşam standartları da büyük ölçüde yükselecek. Yıldırım'a nefes aldıracak proje sadece şehrimize değil Bursa'ya da değer katacak bir eser olacak. Sular Vadisi, faaliyete girdiği zaman insanlarımızın dinlenmek için başka alternatifler aramayacak, uzağa gitmeyecek. Sular Vadisi sadece bu bölgedeki insanların değil turizm potansiyeli büyük olan Yıldırım'da yerli, yabancı tüm misafirlerin yaşamın stresinden uzaklaşarak doğayla kucaklaşacağı alanlardan bir tanesi olacak. 


Doğa turizmi Yıldırım için önemli bir gelir kaynağı olabilir mi? 
Cumalıkızık'tan sonra Zeyniler'in önemi ve 

bu yönde yapılan 

çalışmalar hakkında 

bilgi verir misiniz? 

m Cumalıkızık, Yeşil Külliyesi, Yıldırım Külliyesi, Emirsultan Camisi, Balabanbey Camisi gibi tarihi zenginliklerini, Cumalıkızık ve Zeyniler gibi doğal güzellikler ile taçandıran Yıldırım'ın turizm pastasındaki payını arttırmak için yoğun bir çaba yürütüyoruz. Özellikle Uludağ'ın gizli cenneti konumunda bulunan Zeyniler, macera tutkunlarının adresi haline gelecek. Tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin ön plana çıkartılarak, Yıldırım'ın farklı bir bakış açısıyla tanıtılması edefiyle hazırladığımız Alternatif urizm Destinasyonu kapsamında, 
144 kilometrelik doğa yürüyüşü 


LE 


parkurları ve 37 kilometrelik manastır parkurlarının yanı sıra, Elvankaya, Deliklikaya ve Babaayvaz mevkilerinde kaya tırmanışı noktaları, Zeyniler'de yamaç paraşütü pisti oluşturuluyor. Yine proje kapsamında Ataman, Balaban, Erikliyayla, Kanlıgölet, Kürekli ve Softaboğan şelaleleri de doğa turizmine kazandırılacak. Bu turizm eylem planımızla ilçe ekonomimize ve istihdama katkı sağlamakla birlikte Yıldırım'ın tanıtımı konusunda önemli fayda sağlayacağız. 

Sınır ötesinde terörü temizlemek için yola çıkan Mehmetçikle ilgili neler söylemek istersiniz? Terörün bitmesinin Sizce Türkiye'yi 


refah ve göç akışı bakımından nasıl etkilemesi beklenebilir? 


Seçilmeden önce (2014) duyurduğunuz “İdeal 
Şehire 100 adım” vaadinizi hangi oranda gerçekleştirdiniz? 

m Ortadoğu'yu ve İslam coğrafyasını dizayn etmek isteyen küresel güçler, şimdiye kadar toplumlara öğrenilmiş çaresizlik aşıladı. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'ne öğrenilmiş çaresizliği aşilayamadılar. Artık Islam coğrafyasına, mazlum toplumlara liderlik edebilecek bir konumdayız. Bizim liderimiz de tüm dünyanın saygı 


Tarih Yıldırım'da Hayat Buluyor 


Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 

m modern ve yeni konutlarla geleceğin Yıldırım'ını inşa eden Yıldırım Belediyesi, tarihi miraslarına sahip çıkarak kent merkezinde geçmişin izlerini taşıyan yapıları aslına uygun olarak yenileyerek zamana tanıklık eden mimari eserleri geleceğe taşıyor. Yıldırım Belediyesi, kent merkezini yenileme planıyla Karaağaç, Kurtoğlu, Yeşil, Meydancık, Hocataşkın ve Emirsultan mahallelerini kapsayacak tarihi kentsel sit alanı' ve 'tarihi kentsel sit koruma alanı' olarak tanımlı 43,58 hektarlık bölgede yenileme çalışması yapacak. 
Tescilli sivil mimarlık örneği 125 adet bina, 31 adet tescilli anıtsal yapı olmak üzere toplamda bin 490 binayı kapsayacak yenileme çalışmalarıyla Yıldırım'ın sahip olduğu tarihi miras yeniden canlanarak geleceğe taşınacak. 

“TARİHİ DEĞERLERİMİZİ 

GELECEĞE TAŞIYORUZ” 

İlçenin tarihi şehir merkezini ayağa 


kaldıracak çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, yapılacak yenileme uygulamalarla birlikte Yıldırım'ın tarihi ve kültürel izlerini geleceğe taşımayı amaçladıklarını söyledi. Yıldırım'ın merkezinde yer alan 6 mahallenin yenilemeyle kaderini de değiştireceklerini belirten Başkan Edebali, "Ecdadımız modern şehirciliğin ve mimarinin temellerini 1400 
Yıl önce ilçemizde attı. Sosyal devlet anlayışının ilk izleri olan Yeşil Külliyesi, tarihi miraslarımızdan Emirsultan Camii ve diğer sivil tarihi yapılarımız bu yenileme çalışmalarıyla yeniden tarih ve yeşilin. 
buluşma noktası haline gelerek şehrimizin yükselen değeri olacak. Kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmayı görev ve sorumluluklarımız arasında görüyoruz" dedi. 

MODERN VE TARİHİ 

YAPILAR BİR ARADA 

Türkiye'nin en kapsamlı kentsel 


duyduğu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Firat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlar ile küresel güçlere sert bir cevap verdik. Önce Firat Kalkanı şimdi de Zeytin Dalı harekatlarını bizden beklemiyorlardı. Bu memleketin kendi hür iradesiyle aldığı kararlar, Amerika Birleşik Devletleri'ni aciz duruma düşürdü. Türkiye'nin de artık bölgede söyleyecek bir sözü var. Küresel güçlerin bizi içine çekmek istediği ateş çemberini delip geçecek durumdayız. Vatan için canlarını gözlerini kırpmadan veren Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. 


dönüşüm hamlesi ile Yıldırım'ın çehresini değiştirmeye devam ettiklerini de aktaran Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Kadim medeniyetimizden güç alarak başlattığımız ve ilçenin yüzde 33'nü kapsayan, aynı zamanda Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesi ile geleceğin modern ve güvenli şehrini inşa ediyoruz. Modern şehircilik esaslarıyla ilçemizdeki yaşam standartlarını yükseltirken, tarihi kent merkezi yenileme projemizle de Karaağaç, Kurtoğlu, Yeşil, Meydancık, Hocataşkın ve Emirsultan mahallemizde toplam 43,58 hektarlık alan hem hak ettiği konuma gelecek hem de burada yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesi yükselecek. Fiziki dönüşümün yanı sıra mekânsal ve sosyal değişimi birlikte yürüterek topyekun dönüşüm sayesinde tarih şehri Yıldırım, Türkiye'nin göz bebeği konumuna gelecek" ifadelerini kullandı. 
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Haymana 3 T'si İle 
Tanıtım Atağında 


Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, EMITT gibi dünyanın en büyük 5 turizm fuarından birine kendi standlarıyla katılmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek “Dünyanın En İyi Termal Suyu'na sahibiz ve bunu tanıtmak için ciddi bir tanıtım atağına kalkmış bulunmaktayız. Böylesine önemli bir fuarda Haymana'mızı tanıtmanın gurunu yaşıyoruz. Sadece termal suyumuz değil “3 T” diye adlandırdığımız “Termal”, “Tarih” ve “Tarım” potansiyelimizi buradaki tüm katılımcılara anlattık. 


Skyreporter YEREL YÖNETİMLER: HAYMANA BELEDİYESİ 


> Skyreporter / Röportaj 


arihi yontma taş devrine kadar uzanan, şifalı sularıyla 

Romalıları bile büyüleyen 

Haymana, turizmde hak ettiği yeri almak için Belediye Başkanı Özdemir Turgut'un gayretiyle tanıtım atağına kalktı. 

Frigya, Galata, Bizans ve Selçukluların bir dönem hüküm sürdüğü Ankara yakınlarındaki kendi- ne has özelliklere sahip bu güzel ilçemiz, kurtuluş savaşı yıllarındaki kahramanlığı ile de hafızalara kazınmıştır. Atatürk'ün, 'Hattı müdafa yoktur, Sathı müdafaa vardır. 


O satıh bütün vatandır” şeklindeki ünlü sözleri Haymana' da söylenmiştir. Kurtuluş savaşının en kanlı muharebelerine sahne olan Haymana, bu sene Emitt fuarında ilçeyi her yönüyle tanıtmak için büyük gayret sarf etti. Bunların başında da Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut geliyor. Standı her Ziyaret eden misafirle yakından ilgilenen Başkan Turgut, sonuçtan oldukça memnun gözüküyor. 
Skyreporter'in sorularını yanıtlayan Başkan Turgut, “Bizim iddiamız; Haymana, tarihiyle, do- 


ğasıyla dünyanın en güzel köşelerinden biridir. Bizim bir diğer artımız, Haymana'nın dünyanın en iyi en Şifalı kaplıca suyuna Sahip olmasıdır. Toplam 2000 bin yatak kapasiteli otellerimiz her bütçeye uygun hizmet vermektedir. Herkesi Haymana'ya bekliyoruz” dedi. Turgut, Haymana Kaplıcaları ve Başbakanlık Tanıtma fonu desteğiyle hazırlanan “Haymana Kaplıcaları Termal Geliştirme ve Tanıtma Projesi'nin Avrupa Başarı Ödülü aldığını ve Haymana termal suyunun “Dünyanın 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En İyi Termal Suyu” olarak tescillendiğini vurguladı. 

Haymana Belediyesi'nin ilçeye şifa bulmak, dinlenmek için gelen 
misafirleri için Belediyeye ait 3 
adet tesisi olduğunu söyleyen Turgut, tesislerin kaliteli, güler yüzlü ve uygun bütçeli hizmet anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı. 

Diğer taraftan Haymana'nın son derece verimli topraklara Sahip olduğunun altını çizen Turgut, “Haymana verimli tarım alanlarının yanı sıra, geniş tabii meraları nedeniyle tarla ziraatı ve hayvancılık için elverişli özellikle- 


Ga 


re sahiptir. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. 
Tarla ziraatı içerisinde buğday, arpa ve yulaf önemli bir yer tutar. 
Son yıllarda yağlık ve çerezlik ayçiçeği ile yem bitkileri üretiminde artış görülmektedir. Sulanabilir alanlarda daha ziyade şeker pancarı üretimi yapılmaktadır. Yani Haymana yalnız şifalı suyu, tarihi ile değil, aynı zamanda verimli, bereketli topraklarıyla da insanımıza hizmet etmektedir” dedi. 
Son olarak, fuar hakkında açıklamalarda bulunan Haymana Be- 


Ozdemir Turgut 


1955 yılında Hay- si'nden Ankara 1.Bölge Milletmana Yenice'de vekili adayı oldu. 2004 mahal- 
(Sındıran) doğdu. Eğiti- li seçimlerinde Ak Parti 1.Sira 
mini tamamladıktan ve a İl Genel Meclis Üyesi, 2009 
askerlik görevini yaptık- yn Mahalli İdare Seçimlerinde Ak tan sonra 1977 yılında An- Parti 1Sira İl Genel Meclis kara'da çalışma haya- Üyesi seçildi. Ankara 


tina başladı. Başta Vakfı Üyeliği, Andemir-çelik ve inşa- kara Meclisi at sektörü olmak lerneği Kuru- üzere, şehir plan- cu Üyeliği delaması, imar çalış- vam etmektemaları, içme Suyu dir. Haymana entegre tesisleri rnekleri Fe- ile Ansera AVM'nin rasyon Başyapımının da ara- kanlığı görelarında bulunduğu vinde bulundu. 
birçok alanda fa- 30 Mart 2014 
aliyetlerde bulun- Yerel Seçimlerin du. Hayamana Be- de Haymana Belelediye Başkanı Öz- diye Başkanlığı'na demir Turgut, evli, seçildi. Halen bu 
3 çocuk ve 5 to- göreve Adalet ve 
run sahibi. Kalkınma Partisi 
1999 Yılında çatısı altında 
Anavatan Parti- devam etmektedir. 


SKYREPORTER 59 


? 
Skyreporter 5 YEREL YÖNETİMLER: HAYMANA BELEDİYESİ 


EMITT 2018 


büyük ve en önemli 5 turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMİTT) katıldı. Bu yıl 22:si düzenlenen EMİTT'e önceki yılların aksi- ne kendi standını açarak katılan ve Dünyanın En İyi Termal Suyu olarak tescillenen şifalı sularını tanıtan Haymana Belediyesi standı katılımcılardan yoğun ilgi gördü 

Katılımın bu yıl önceki yıllara göre 

yüzde 25 daha fazla olduğu fuara, Haymana Belediyesi, Başkan Özdemir Turgut'un yanı sıra Belediye Başkan Yar- 


H aymana Belediyesi, dünyanın en 


dimcıları Mehmet Öztaş Talip Kapıcı, Be- 


lediye Meclis Üyeleri Cahit Tan, Havva Feyza Yıldırım, Savaş Kara, Proje Koordinatörü Sevil Balcı Atak, Kültür Basın Halkla İlişkiler Müdürü Halil İbrahim Uçak ve Mali Hizmetler Müdürü Muhammed Avcı'dan oluşan bir ekiple katıldı. 
BAŞKAN TURGUT, BAKAN KURTULMUŞ'A 
HAYMANANIN TERMAL 
SUYUNU ANLATTI 
108 ülkeden 4 bin 500 tur operatörünün yanı sıra birçok ülke, şehir ve ilçenin katıldığı fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptı. Standları dolaşan Bakan Kurtulmuş'a Haymana Belediye Başkanı ÖZ- 


Haymana, EMİTT Fuarı'nda “Yoğun Ilgi Gördü 


demir Turgut Haymana Kaplıcaları ve Başbakanlık Tanıtma fonu desteğiyle hazırlanan “Haymana Kaplıcaları Termal Geliştirme ve Tanıtma Projesi” hakkında bilgi verdi. Projenin Avrupa Başarı Ödülü aldığını ve Haymana termal suyunun “Dünyanın En İyi Termal Suyu" olarak tescillendiğini öğrenen Bakan Kurtulmuş çalışmalarından ve başarılarından ötürü Başkan Turgut'u ve Haymana Belediyesini tebrik etti. 
Bakan Kurtulmuş'un dışında İstanbul Valisi Vasip Şahin'e de suyumuzun tanıtımını yapan Başkan Turgut, Şahin'e Haymana tanıtım setini hediye etti. 
Birçok önemli konuğun ziyaret ettiği Haymana standı vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. 

YOĞUN BASIN VE 

TANITIM FAALİYETİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 


Yerli yabancı birçok basın kuruluşu" 


nun takip ettiği fuarda Haymana Belediyesi de başta Beyaz Tv canlı yayını olmak üzere TGRT gibi ulusal kanallar ile yazılı ve görsel basın kuruluşlarına röportaj veren Başkan Turgut Haymana'nın Termal, Tarih ve Turizm potansiyeli hakkında detaylı bilgiler verdi. 

TANITIM FİLMİ 

İLK KEZ GÖSTERİLDİ 

Haymana Belediyesi tarafından ha- 


zırlanan tanıtım filmi de ilk kez gösterildi. 30 ve 5 dakika olarak hazırlanan 
2 tanıtım filminin 5 dakikalık olanı fuar 
boyunca standda yer alan dev ekrandan gösterildi. 

BAŞKAN TURGUT: 

HAYMANA'YA YAKIŞAN 

BİR TANITIM OLDU 

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut EMİTT gibi dünyanın en büyük 5 turizm fuarından birine kendi standlarıyla katılmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek “Dünyanın En İyi Termal Suyu'na sahibiz ve bunu tanıtmak için ciddi bir tanıtım atağına kalkmış bulunmaktayız. 
Böylesine önemli bir fuarda Haymana'mızı tanıtmanın gurunu yaşıyoruz. 
Sadece termal suyumuz değil “3 T" diye adlandırdığımız “Termal”, “Tarih” ve “Tarım” potansiyelimizi buradaki tüm katılımcılara anlattık. Suyumuzun en iyisi olduğunu, tarihimizin hem 0smanlı'nın Kuruluşunda hem de Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda rolümüz olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nın “Son Kalesi" olduğumuzu ve etimizi yoğurdumuzu tarım faaliyetlerimizi anlattık. 
Haymana'ya yakışan bir tanıtım oldu. 
Haymana'mızı en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz." dedi. 


Emitt 


lediye Başkanı Özdemir Turgut, 
EMITT gibi dünyanın en büyük 5 
turizm fuarından birine kendi standlarıyla katılmanın mutluluğu» nu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek “Dünyanın En İyi Termal Suyu'na sahibiz ve bunu tanıtmak için ciddi bir tanıtım atağına kalkmış bulunmaktayız. Böylesine önemli bir fuarda Haymana'mızı tanıtmanın gurunu yaşıyoruz. Sa- 


Tİ serreporrer 


dece termal suyumuz değil “3 T” diye adlandırdığımız “Termal”, “Tarih” ve “Tarım” potansiyelimizi buradaki tüm katılımcılara anlattık. Suyumuzun en iyisi olduğunu, tarihimizin hem Osmanlı'nın 


mal Tesisler 


HAYMANA KAPLICASI 
HER DERDE DEVA... 


İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesince yapılan araştırmalarda içinde barındırdığı mineraller bakımından "en iyi kaplıca suyu" olarak tescillenen Ankara'nın Haymana ilçesindeki tesisler şifa arayanların adresi oluyor. 
Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, ilçedeki suyun sıcaklığının 41 ile 44 derece arasında çıktığını söyledi. Sıcak suyun herhangi bir işlem yapılmadan direkt tesislere aktarıldığını ve hastalıklara iyi geldiğini belirten Başkan Özdemir Turgut, "Suyumuz, romatizmal, dermatolojik ve deri hastalıklarına, metabolik sorunlara, alzaymır 


ve daha pek çok hastalığına iyi geliyor" diye konuştu. 


Kuruluşunda hem de Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda rolümüz olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nın “Son Kalesi” olduğumuzu ve etimizi yoğurdumuzu tarım faaliyetlerimizi anlattık. Haymana'ya yakışan bir tanıtım oldu. Haymana'mızı en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz” dedi. 


Cimcime Sultan Türbesi 


Haymana Belediyesi'nin Olmazsa Olmaz Güler Yüzlü Tesisleri 


CİMCİME SULTAN 

TERMAL OTEL 

Cimcime Sultan Termal Otel Haymana'nın ilk kaplıca oteli olup, Ankara'ya 74 km uzaklıktadır. 70 yataklı 34 
odalı, 70 kişilik toplantı salonu ve 80 
kişilik restoranı sahiptir. Yarım pansiyon olarak faaliyet gösteren otelde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe olarak verilmektedir. 3 adet özel aile kabini, açık ve kapalı sıcak su yüzme havuzları bulunan otelde güler yüzlü personelle hizmet edilir. 

MEDRESE KAPLICASI 

Medrese Kaplıcası 1991 yılından beri aralıksız olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Kaplıcada 2 Adet (2 - 


p 


4 kişilik) özel jakuzi bulunmaktadır. Bayanlar ve Erkekler bölümü olmak üzere 2 bölüme ayrılan kaplıcanın 150 kişilik kapasitesi vardır. Kaplıcanın suyun- da hiç bir şekilde ılıtma amaçlı soğuk su kullanılmamaktadır. Kaplıca suyunun sıcaklığı kaynakta 44 (9, Havuzda 
42 -43 (0, Küvetlerde 41 C9 olarak ölçülmektedir. Soyunma kabinleri, yıkanma alanları, termal havuzları ve dinlenme lobisi bulunan kaplıcada, tabiki güler yüzlü personel olmazsa olmazdır. 

SARAY KAPLICASI 

Saray Kaplıcası ilçe merkezinin girişinde bulunan, eski adı "Seyran Kaplıcas1" olan ve 2012 yılında yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda tamamen ye- 


nilenerek "Saray Kaplıcası" adıyla tekrar hizmete açılan bir tesistir. Osmanlı motifleriyle yapılan yeni tasarımı kaplıca, bu çalışma sonucunda farklı bir hava kazanmıştır. Saray Kaplıcası içerisinde 2 
adet (2 kişilik) özel jakuzi bulunmakta" dır. Bayanlar ve Erkekler bölümü olmak 
üzere 2 bölüme ayrılan kaplıcanın 200 
kişilik kapasitesi vardır. Kaplıcanın su yunda hiç bir şekilde ılıtma amaçlı soğuk su kullanılmamaktadır. Kaplıca suyunun sıcaklığı kaynakta 44 C9, Havuzda 42 - 43.9, Küvetlerde 41 C9 olarak ölçülmektedir. Soyunma kabinleri, yıkanma alanları, termal havuzları ve dinlenme lobisi bulunan kaplıcalarda çalışan personelde güler yüzlü hizmet esastır. 
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Wings'e hemen başvurmak için WINGS yazın, 5990'a kısa mesaj gönderin 


SEÇKİN MEKANLARDA 
“HERKES TAKILIR. 
BEN ÖZEL İNDİRİM DE ALIRIM. 


WINGS STYLE İŞYERLERİNDE 9610-30 İNDİRİM WINGS SAHİPLERİNİ BEKLİYOR. 


İSTANBUL 
ALANCHA 


ALEXANDRA COCKTAIL BAR 


CAFE LOCALE 


CANTINERY ZORLU CENTER 


FERİYE PALACE 


HACI ABDULLAH ZORLU CENTER 


LAKERDA BALIK 
LUCCA 
MEZELİ 
MOr 
MORINI ZORLU CENTER 
AN ŞIŞHANE 
NO:1903 
PIDDE'S 
ROBIN'S KITCHEN 
SALA 
SERAFİNA 
SHOT ISTANBUL 
TAKANİK BALIK 
THERAPIA BALIK 


WALKIN BRASSER|E 


ANKARA 
AYVAZ EGE'DEN 
GÖKSU LOKANTASI 
TNT CAF F & BIST RO 
TRİLYE RESTAURANT 
İZMİR 
ADABEYİ BALIK RESTORAN 


ALTINKAPI ET RESTAURANT 


AVNİ BISTRO & COFFEE 
MEYHANE SISIM 
SİPARİ RESTAURANT 


00 REST. CAFE & MORİ 


ESKİŞEHİR 
222 PARK 
DUBLIN CAFE & IRISH PUB 


GAGA RESTAURANT 


PASSAGE CAFE & PATİSSERİE 


AKBANK 
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Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek: 


Hedefimiz Global 
Bir Marka Olmak 


2014 senesinde yurt dışına açıldıklarını ve ilk ihracatı yaptıklarını anımsatan Emek, günümüzde Gana, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Kosova, Irak, Afgonistan, Ekvator Ginesi, Umman, Suudi Arabistan ve Tunus'a ihracat yapar duruma geldiklerini ifade etti. Firmanın hedefleri ise ilerleyen süreçte 20 ülkeye ihracat gerçekleştirmek. 


> Skyreporter / Röportaj 


aşarılı tanıtım hamlesiyle adeta yeniden doğan 30 senelik marka, satışlarını yüzde 50 artırırken, ürün ne kadar iyi olursa olsun reklamın önemini ve gücünü de ispatlamış oldu. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, “Kalitesin- den ve lezzetinden asla taviz vermediğimiz dönerimizi tüketiciye daha iyi anlatmak için 2017 yılı içerisinde toplamda 6.4 milyon TL gibi ciddi bir bütçe harcadık. Hedefimiz; Bereket Döner'i dünya çapında tanınan bir marka haline getirmektir” derken şirketin global 


marka danışmanlığını yürüten Buket Yılmazer, “Bereket Döner, köklü geçmişe sahip, sürekli üretim ve kaliteye odaklanmış bir marka. Büyüme sürecinde tüketicisi ile direk olarak hiç iletişime geçmemiş olmasına rağmen bilinen ve güven duyulan bir marka olabilmeyi başarabilmiş. Sektördeki lider duruşumuzu güçlendirmek, ürünlerimizin kalite ve lezzetini anlatmak ve markamız ile tüketici arasında sürdürülebilir bir 


iletişim sağlamak adına mart ayında başlattığımız imaj ve tanıtım fa- 


aliyetlerinden tam not aldık” dedi. 


Muhammet Bey, 

Bereket Döner'in büyüme 

stratejileri ve gelecek 

vizyonu hakkında 

bilgi verir misiniz? 

m Bereket Döner olarak beş yıllık iş planımız dahilinde agresif büyümeyi ön görüyoruz. Buna göre, 2015-2017-2019 bu agresifliği sürdürdüğümüz ve sürdüreceğimiz yıllardır. Buna karşın 2016- 
2018 yıllarını ise büyüme yılların- 
daki aksiyonları değerlendirdiğimiz ve bunları sisteme koyduğumuz 


DÖNER 


daha çok altyapıya ağırlık verilecek dönemler olarak belirledik. Bu çerçevede Bereket Döner'i arzu ettiğimiz noktaya getirmeyi hedefliyoruz. 2015 yılında Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları araştırmasında İSO ikinci 500 listesine girerek bir ilki başardık. 2019 yılı ile birlikte yeni dönem hedefimiz ise birinci 500'e yükselerek Türkiye'nin en büyük sanayi devleri arasında yerimizi almaktır. Bu güne kadar çizdiğimiz yolda bu yönde emin adımlarla ilerliyoruz. 


2017'de hedeflerinize 

ne ölçüde ulaştınız? 

m 2017'ye agresif bir büyüme bütçesi ile başladık ve yüzde 50'ye yakın büyüme, yüzde yüzlük başarılı bir bütçe performansı ile seneyi kapatıyoruz. Bu sene sonunda 40'tan fazla restoran açmış ve dört yeni ülkeyle birlikte toplam 
13 ülkeye Bereket Döneri sokmuş 
olduk. Burada ağırlıklı olarak Or- 
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“Bereket Döner'in kalitesi / ? 


yalnız Türkiye'de değil, dünyada tescillenmiş durumda. e ei Bereket Döner olarak “Türk Ğ Döneri'nin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu” misyonu ile dünyaya açıldık.” 


Muhammet Nezif Emek 
Bereket Döner CEO'su 


SKYREPORTER 651 


BEREKET DÖNER İN BAŞARISI, AİLEDEN GELİR. İLERİYE DOĞRU ATTIĞIMIZ HER ADIMDA, ELİNDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERİP, 


tadoğu, Afrika ve Körfez ülkelerine ürünlerimizin ihracatını yapıyoruz. Zira Avrupa ülkeleri ve İran” da büyük pazarlar olmasına rağmen mevcut yasalar ve mevzuat gereği bu ülkelere giremiyoruz, mal satamıyoruz. Rusya ile de fiyatlarımız tutmuyor. Et, özellikle Ülkemizde bilindiği gibi en pahalı gıda ürünlerinin başında geliyor. 
Bereket Döner olarak bu kadar pahalı bir hammadde olan etin en değerli kısımlarını kullanarak tamamen geleneksel usullerde üretim yapıyor olmamız, bizi uluslararası rekabetin dışına itiyor. 
Suudi Arabistan'da önemli projeler yaptık yapmaya devam ediyoruz. Bu ülkede ürünlerimize inanılmaz bir talep var ama 
Şu anda bazı bürokratik sorunlar nedeniyle oraya mal 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çi» 


sevkiyatı yapamıyoruz. Suudi Arabistan'a ihracatta onay belgesi için tüm denetim başvurularımızı yaptık ancak dört yıldır bekliyoruz ve maalesef ilerleme kat edemiyoruz. 
Bereket Döner'in kalitesi yalnız Türkiye'de değil, dünyada tescillenmiş durumda. Bereket Döner olarak “Türk Döneri'nin dünyadaki SÖZCÜSÜ Ve Savunucusu” misyonu ile dünyaya açıldık ancak bu yolda istediğimiz her ülkeye girememek bizi biraz yoruyor, Zira ülkeler bazı korumacı politikalar uyguluyorlar. 
Bereket Döner olarak, dünyada girebildiğimiz, mevzuatların izin verdiği her ülkeye Bereket Döner'in lezzetini sunmaya devam ederken, giremediğimiz ülkelerde de nasıl var olup yaygınlaşabileceğimizi de gündemimizde tutarak, yeni proje ve imkanlar geliştirmeye gayret ediyoruz. Devletimizin bize sunacağı imkanlar dahilde İşleme ve 


Geçici Kabül modelleri yurt dışında büyümemizi hızlandıracaktır. 


Bereket Döner'in kalitesi ve lezzeti derken neyi kastediyorsunuz? 

m Bizim dönerimizin farkı gelenekselliğinde yatıyor, tamamen geleneksel Türk dönerini doğal olarak endüstriyel ortamda kontrollü Şartlarda üretiyoruz. Bunun yaygınlaşması içinde mücadelemize devam ediyoruz. Son dönemlerin popüler konusu olan ve medyada da geniş yer bulan fosfat konusuna da değinmek gerekirse, fosfat geleneksel Türk dönerciliğinin gündemi değil. 
Ancak şunu da belirtmekte fayda var fosfat meyve sebze işleme teknolojisinden, alkollü alkolsüz içeceklere oradan da et ve et ürünlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan uluslararası otoriterler tarafından da güvenli gıda katkı maddeleri listesinde yer alan bir katkı maddesidir. Sağlık açısından ispatlanmış bir zararı bulunmamaktadır. Zaten gıda Türk Kodeksinde dönerde kullanımı ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 
a Bizler, Bereket Döner olarak eti tamamen doğal olarak işliyor, zaten lezzetli olan eti en doğal haliyle tüketiciyle buluşturuyoruz. Dönerin temel terbiye girdisi olan yoğurt yine Niksar'daki fabrikamızda üretilen doğal yoğurttur. Toparlamak gerekirse geleneksel şartlarda ürettiğimiz 


ELİNİN LEZZETİNİ ÜRÜNLERİMİZE YANSITAN TÜM AİLE FERTLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. 


dönerimiz gerek hijyen olarak gerekse içerik olarak tümüyle Bereket Döner imzası taşımaktadır. 


Bereket Döner restoranlarınız ve market ürünleriniz dışında farklı yerlere de satışı var mı? 
m Bereket Döner olarak bizim ir hedefimiz var döner tüketilen ve servis edilen her lokasyona helal, doğal ve sağlıklı ürünümüzü ulaşırmak. Bu kapsamda yaygın satış ve lojistik ağımız ile ülkemizin neredeyse tüm bölgelerinde bulunan irçok Kamu Kurum ve kuruluşu, askeri kurumlar, oteller, catering şirketleri, şirket yemekhaneleri, markalı markasız birçok restoranta Bereket Döner ürünleri ulaştırarak alkımızın beğenisine sunuyoruz. 
Ayrıca büyük piknik organizasyonları ve mitinglerde, yerinde kesim ve servis hizmeti verebiliyoruz. Bir çok büyük organizasyonda bizim dönerlerimiz kullanılır. Bizim için üyük gurur vesilesi olan 15 yılı aşkın aralıksız çalıştığımız bir çok müşterimiz bulunmaktadır. Ayrıca yüksek üretim kapasitemiz ile t0pu döner alım ihalelerindeki tek seerde yüksek tonajlı (50 ton gibi) siparişleri yerine getirebilmek bize üyük güç katıyor. Biz bu alanda açık ara öndeyiz. Fiyat ve lezzet ercihlerine uygun 14 çeşit ürünümüz bulunmakta. Bu nedenle markamız lisanslı restoranlarımız dışında bir çok servis noktasında karşınıza çıkabilmektedir. Halihazırda ürünlerimizi 5000'den fazla noktaya ulaştırmaktayız. 


Bereket Döner ağırlıklı olarak yaprak döner üretiyor, peki tüketici kıyma dönerle yaprak döner arasındaki farkı ayırt edebilir mi? 

m Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor; geleneksel ilkelere bağlı üretilen hem yaprak hem de kıyma içerikli dönerler bizim zenginliğimizdir. Bölgesel olarak kesim şeklinden dolayı da kıyma dönerlere yaprak döner denilebilmektedir. 
Ancak gerçek yaprak döner tamamen parça et ve kuyruk yağından üretilen dönerdir. Bu dönerler kesim şekline göre ince ince talaş şeklinde kesimden sonrada dağılabilir. Bu da tüketicinin bazen yanılmasına sebebiyet verebilmektedir. 
Yaprak dönerler tüketici tarafından da en çok tercih edilen dönerlerin başında gelmektedir. Urün ocakta duruşu ve yapısı tabaktaki şekli bizlere dönerin içeriği hakkında 


bilgi verebilir. Ancak bu konuda biraz bilgi sahibi olmak gerekir. 


Et fiyatlarının ve 

teminin bu kadar sıkıntılı 

olduğu ülkemizde bu 

sorunu aşmak için 

neler yapıyorsunuz? 

m Ülkemizde dönem dönem et tedarik etmede sıkıntılar olsa da Şu an ete ulaşma anlamında sorun bulunmuyor. Temel sorunumuz et fiyatlarının çok yüksek olması. Bu durum bizim gibi bir çok üretici için problem teşkil etmekte. Ayrıca da kaçak et tüccarları için de cazibe oluşturmaktadır. Bizim gibi üreticiler bu ve benzeri nedenlerle çok sert ve haksız rekabete maruz kalmaktayız. Biz Bereket Döner olarak burada tamamen kendi imkanlarımız ile kurduğumuz çiftliğimizde piyasadan çektiğimiz canlı hayvan varlığını desteklemek için bir yatırım gerçekleştirdik. Özellikle Amerika da 


Bereket Döner'den 


Askıda Döner Hareketi 


ereket Döner'in tüm Türkiye” 
B deki restoran ve şubelerinde uygulamaya koyduğu 'Askıda 

Döner" kampanyası çığ gibi büyüdü. 
En çok gençlerin destek verdiği 'Askıda Döner' hareketi kısa sürede yaygınlaştı. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, “Türkiye'nin Dönercisi olmanın verdiği sorumluluğu eski bir geleneği yeniden hareketlendirerek süsledik. Binlerce ihtiyaç sahibi ile paylaştığımız kampanya Şubelerimize de bereket getirdi." dedi. 

GELENEKLERİMİZ 

İLHAM VERDİ BİZ 

DAHA DA GELİŞTİRDİK 

Askıda Bereket kampanyası için firınlarda ve küçük simit tezgahlarında uygulanan yardımlaşma hareketinden ilham aldıklarını söyleyen Muhammet Nezif Emek, "Yardımlaşma, ihtiyacını gözetme milletimizin genlerinde var. 
Esnafımızın vatandaşlarımızın desteöyle yürüttüğü 'askıda ekmek, askıda simit, askıda çay' gibi dayanışma hareketine Bereket Döner ailesi de Askıda Döner ile tüm şubelerinde samimiyetle yer aldı. 110'u aşan restoranda 


askıya konulan ilk menüyü de şubelerimize biz yolluyoruz. Ve bu hareket Bereket Ailesine 'bereket' getirdi. Lezzetimizi ve yaptığımız ticareti Askıda Bereket kampanyası ile daha da anlamlı hale getirdik" dedi. 

ASKIDA BEREKET NEDİR? 

Bereket Döner'in Türkiye'de 110'u aşkın şubesinde uygulamaya koyduğu yardım hareketinin adıdır. Tüm şubelerde bir sandviç et ya da tavuk döner, patates kızartması ve içeceğin yer aldığı menü, ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenler tarafından alınarak askıya asılır. Askıda Bereket'in ihtiyaç sahibini rencide etmeyecek şekilde tasarladığı sistem- de 'Bir elin verdiğini diğer el' adeta görmüyor. İhtiyaç sahibi askıya asılan numaralardan alarak kasada menüsünü ödemiş, menüsünü hiçbir sorgulama ve kontrol olmaksızın teslim alabiliyor. Askıda Döner Hareketi'ne katılan vatandaşlara, Bereket Döner bu menü için maliyetine fiyat uygulaması yaparak katkıda bulunuyor ve kampanyanın daha da canlı ve yaygın halde sürmesini sağlıyor. 


Teksas bölgesinde yer alan bir çok büyük çiftliği yapmış olduğumuz araştırma ziyaretleri sonucunda gözlemleyerek tamamen açık besi modeli ile 5000 başlık besi çifliğimizi hayata geçirdik. İlk etapta 500 
baş hayvanla başladığımız besiciliğin ilk kesimlerini önümüzdeki haftalarda yapmış olacağız. Önümüzdeki yıl için de 5000 baş ile tam kapasiteye ulaşarak yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Bu yatırım ile hem döner için en ideal besiyi sağlayarak en yüksek et kalitesine ulaşmayı hem de piyasadan eksilttiğimiz canlı hayvan varlığını tamamlayarak hayvancılığa katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yüksek kalitede dönerlik et üretimi ile pahalı olan 


hammaddemizin, üretici olmanın sağlayacağı maliyet avantajını deöerlendirebiliyor olacağız. Böylelikle rekabette avantaj sağlamayı hedefliyoruz. Bu çiftlik Bereket Döner'in et ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağı için ayrıca bölgelerden et alımlarımız da devam edecektir. 
Bereket Döner olarak yılda 20.000 
başa yakın besilik hayvan kullanımımız söz konusudur. Maalesef ülkemizde et fiyatlarının çok yüksek olması nedeni ile yurt dışı pazarlarda fiyat rekabetinin dışında kalıyoruz. Ayrıca ülkelerin kendi iç pazarlarını korumak amacıyla et ve et ürünleri ithalatına getirmiş olduğu kısıtlamalar bizleri yurt dışında yatırım arayışlarına yönlendirmekte. 
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Ülkemizde yatırım imkanlarını değerlendirmeye devam ederken yerinde üretim amacıyla eti daha kolay ve ucuz bulabileceğimiz ülkelere açılmaya devam ederken, oralara yatırımlara da hız kazandırdık. 
Suudi Arabistan, Tunus bunun örnekleridir. Avrupa Birliği ülkelerine açılabilmek için Bulgaristan gibi ülkelerde üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Bunun için ilk girişimlerimizi gerçekleştirdik. Eğer sonuç alabilirsek, bütün Avrupa! ya yayılma imkanı bizde olacak diyebiliriz. 

Biz kendimizi Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu olarak görüyoruz ve bu misyonu marka olarak üstlendik. Temel amacımız Türk dönerinin en iyi Şekilde tanınması ve uygulanmasıdır. 
Ülkeler dönerlerin adını değiştirerek sunuyorlar. Aslında döner Türkiye'nin milli yiyeceğidir. Bütün arzumuz ve çabamız dünyada Turkish döner kavramını yerleştirmektir. Diğer taraftan Global marka danışmanımız Buket Yılmazer ve ekibi bizi bir dünya markası yapmak için oldukça başarılı çalışmalar yapıyorlar ve bu anlamda da ciddi bir ivme kazandığımızı söyleyebilirim. 


Buket Hanım Bereket 
Döner'in son dönemdeki çıkışının ardındaki isimlerden biri olarak tanıtım stratejinizi 

nasıl belirlediniz? 

m Bereket Döner 30 yıllık geçmişinde sürekli üretim ve kaliteye odaklanmış ancak bu süreçte tüketicisi ile direk iletişim kurmamış, yaptığı işin kalitesi ile bilinirliğini artırmış, güven duyulan bir marka olabilmeyi başaran ve Türkiye'ye 


mal olmuş bir marka. 2016 yılının ikinci yarısından itibaren iletişim çalışmalarının stratejik alt yapılarını kurgulamaya ve ilk iletişim çalışmalarına başladık. Sektördeki lider duruşumuzu güçlendirmek, ürünlerimizin kalite ve lezzetini anlatmak ve markamız ile tüketici arasında sürdürülebilir bir iletişim sağlamak adına hızla tanıtım ve imaj kampanyalarımızı planlayarak hayata geçirmek üzere kolları sıvadık. 

Bu sürecin başlangıcında marka ile ilgili bir algı araştırması yaptırdık. 
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Buket Yılmazer 


Evet, biz sektörde açık ara önde olduğumuzu biliyorduk ama bunun halk nezdinde nasıl görüldüğünü bilmek istedik. 13 ilde yapılan bu anket çalışmasında çok çarpıcı ve sevindirici sonuçlara ulaştık. Anket katılımcılarının verdiği cevaplardan marka- ya duyulan güven endeksinde yüksek bir skor ortaya çıktı. Markayı daha ileri taşıma hedefinde güven ve köklü geçmiş ekseni üzerinden hareket ederek bir tanıtım yolu izledik. 
Buna göre, Bereket Döner'in, geleneksel sevilen, bilinen, güvenilen lezzetini vurgularken annelerin de gücü ile bir kampanyaya başladık. 
Anneler Meclisi Demeği annelerinin de bu yönde 90100 onayını aldık ve annelerin gücünü de arkamıza aldık. 


DÖNER 


Onlara üretim aşamasından nihai tüketiciye ulaşana kadar süreci izlemelerini ve dönerimizi yerinde tatmalarını sağlayarak “Anneler 20100 emin olmadan asla önermez” mottosuyla yola çıktık. Burada temel amaç; ürünümüzün kaliteli, güvenilir ve helal, yüzde yüz koruyucu katkısız etten üretilen bir ürün olarak gerçek Türk döneri lezzeti olduğuna dikkat çekmekti. Genel olarak yıl boyu mevcut müşteri profilimizin gelişimi ve artışını gözlemlediğimizde de iletişim dilimizin başarılı sonuçlarla bize dönüş sağladığını söyleyebiliriz. 
2018'de yine ürünümüzün doğallığını ve lezzetini anlattığımız imaj-ürün etkileşim reklam ve pazarlama faaliyetleri ile yolumuza devam edeceğiz. 


İİ serreporrer 


GERÇEK 


YATIRIM 
GERÇEK 


DONER 


Hemen kazanan yeni Franchise'larımızdan biri olmak için bereketdoner.com.tr 
0850 81155 00 
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Sektörel Bakış 2018 - Enerji Raporu 


Türkiye'de Gündem 
Yerli Enerji Hamleleri 


KPMG Türkiye, Enerji Sektörel Bakış 2018 raporunu hazırladı. 2017 yılının değerlendirildiği raporda sektöre ilişkin 2018 beklentilerine yer veriliyor. 
Rapora göre 2018, Türkiye'nin “yerli enerji'yi konuşacağı bir yıl olacak. 


> Skyreporter / Ekonomi Servisi 


anışmanlık kuruluşu KPMG Türkiye, Enerji Sektörel Bakış 2018 raporunu açıkladı. 
Raporda sektörün 2017 yılında gösterdiği performans ve 
2018 yılındaki yol haritası değerlendirildi. Raporda küresel enerji tüketiminin 2040 yılına kadar yüzde 28 artacağı öngörülürken, değişen coğrafi ve ekonomik dengeler enerji piyasalarını uzun dönemli çözümlere zorunlu kılıyor. Bu noktada yenilenebilir enerjinin dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olarak ön plana çıkacağı öngörülüyor. Ancak kömür, petrol ve doğalgazın 2040 yılına kadar ana enerji kaynağı kimliğini koruyacağı düşünülüyor. 2040 yılında da küresel enerji tüketiminin yüzde 77'sinin hala fosil yakıtlardan sağlanması bekleniyor. 2018-2040 yılları arasında nükleer enerji tüketimi 1.5 
kat artacak. Bu artışla birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ikinci enerji kaynağı nükleer enerji olacak. 


TÜRKİYE'DE 

NÜKLEER DÖNEM 

Türkiye'de ise 2018'e hükümetin yerli enerji politikası damga vuracak. Türkiye'de ise 2017 yılının son günlerinde temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatı başladı. Nükleer enerji bundan böyle ülkemizde de yoğun olarak konuşulacak. Bunun yanında Türkiye tarihindeki ilk deniz sondajı, ülkemizin kendi sondaj gemisiyle Akdeniz'de 2018 yılında gerçekleştirilecek. 


ELEKTRİKTE KURULU 

GÜÇ ARTIYOR 

Ülkemizde elektrik enerjisi kurulu gücü 2016'da 78 bin 599 
megavat iken, 31 Ekim 2017 itibariyle 82 bin 312 megavata ulaştı. 
Türkiye'nin elektrik üretiminin en önemli kaynaklarından olan doğalgazın yüzde 99'u ithal ediliyor. 
Doğalgazda toplam rezervin yüzde 43'ü Ortadoğu ülkelerinde, yüzde 29'u Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde, yüzde 16'sı Afrika-Asya Pasifik ülkelerinde bulunuyor. Hidroelektrik santraller, ülkemizin elektrik üretiminin yüzde 34'ünü karşılıyor. Ülkemizin hidroelektrik potansiyeli, dünya toplamının yüzde 1'ini, Avrupa toplamının yüzde 16'sını oluşturuyor. Ülkemizin elektrik üretiminde 


kömürün yüzde 21'lik payı bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023'e kadar tüm yerel linyit ve taş kömürü rezervlerini enerji üretimi amaçlı değerlendirmeye yönelik çalışmalarda bulu- 


AKKUYU 
NÜKLEER 


nuyor ve özel sektöre teşvik olanaklarıyla destek olmayı planlıyor. 
Türkiye'de 17 milyar tonun üzerinde açığa çıkarılmayı bekleyen yerli kömür rezervinin teknoloji ve çevreci kriterlerle ekonomiye ka- 


Türkiye'nin İlk 
Sondaj Gemisi 
“Deepsea Metro-2" 
—. 
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zandırılması hedefleniyor. 


TÜRKİYE COĞRAFYASI 

RÜZGAR ENERJİSİNE 

UYGUN 

Yenilenebilir enerjinin en önemli kaynaklarından biri olan rüzgâr enerjisi hızla yükseliyor. 
Dünyada 2000 yılında 17.4 bin megavat olarak gerçekleşen rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, 
2015 yılında 432 bin megavat 
oldu. 2030 yılında üretimin 1 
milyon 750 bin megavata ulaş- 


Voğa 


“EM KPVG Türkiye 


Sektörel Bakış-Enerji 


Sektörel Bakış 2018 - Enerji raporunda sektörün 2017 yılında gösterdiği performansı ve 2018 
yılındaki yol haritasını KPMG Enerji ve Doğal Kaynaklar sektör lideri Ümit Bilirgen, değerlendirdi. 

Ülkemizde elektrik enerjisi kurulu 
gücü 2016'da 78 bin 599 MW iken, 31 
Ekim 2017 itibariyle 82 bin 312 MW'a ulaştı. 2018 yılında ise Türkiye'de gündem yerli enerji hamleleri üzerinde yoğunlaşıyor. YEKA ihaleleri ve yerli kömür teşvikleri ile 2018'i 'yerli enerji'yi hedefleyen adımlarla geçireceğiz. Öte yandan 2017 yılının son günlerinde temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatı başladı. Nükleer enerji de hayli konuşulacak. Bunun yanında Türkiye tarihindeki ilk deniz sondajı, ülkemizin kendi sondaj gemisiyle Akdeniz'de 
2018 yılında gerçekleştirilecek. 

Pazarın, enerji üretimi ve dağıtımın: 


ması bekleniyor. Türkiye'de de rüzgar enerjisi yükseliyor. 
2016'da rüzgar enerji santralleri- 


Kaynaklar 


Petrol 


Dönemler arası toplam petrol ithalatının karşılaştırılması 2016-2017 


da teknoloji kullanımına son derece açık olması gelişimin önünü açıyor. Küresel ölçekte baktığımızda ise küresel enerji tüketiminin 2040 yılına kadar yüzde 28 artacağı bekleniyor ve değişen coğrafi ve ekonomik dengeler enerji piyasalarını uzun dönemli çözümlere zorunlu kılıyor. Bu noktada yenilenebilir enerjinin dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olarak ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Ancak kömür, 


Enerji Sektölü 


2018 Öndörüleri 


nin kurulu gücü 5 bin 738 megavat iken, 2017 yılı Ekim sonu itibariyle 6 bin 353 megavata ulaştı. Ülkemizin 48 bin megavatlık rüzgâr enerjisi potansiyeli bulunuyor. 


DÜNYANIN BOR 
MERKEZİ TÜRKİYE 
Yakın gelecekte, yakıt 


BOL 


Dünya bor madeni rezervlerinin yüzde 


satışlarında ABD'den sonra 
4 milyon tondur. 

Ülkemizin bor satışları 2016 yılında miktar 
71 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 


Dünya bor rezervi 


73'üne sahip olan Türkiye, bu orana rağmen 


aktadır. 21. yüzyılın petrolü olarak bor madeninin tüketimi yaklaşık 


bazında 1,78 milyon ton, değer bazında ise 


el 


petrol ve doğalgazın 2040 yılına kadar ana enerji kaynağı kimliğini koruyacağini da not etmek gerekiyor. 2017 yılın: da enerji sektöründe görülen temel eğilimlerin, dünya ve Türkiye pazarına ait temel büyüklüklerin, sektör oyuncularına yönelik değerlendirmelerin, sektörde beklenen teknolojik gelişmelerin ve sektörün güncel durum analizinin 
yer aldığı çalışmada, sektörün 2018 
beklentilerine de yer veriyoruz. 


Ümit Bilirgen 


olarak hidrojenin yaygınlaşması- na paralel olarak sodyum borohidrürün enerji arenasında önemli bir noktaya gelmesi bekleniyor. Dünya bor rezervlerinin yüzde 72'i Türkiye'de bulunuyor. 
Türkiye, dünyanın geri kalanından fazla bor madenine sahip olmasına rağmen bor mamulü Satışlarında ABD'den sonra ikinci 


Türkiye'nin bordan elde ettiği toplam satış gelirlerinin yüzde 96'sı ihracat gelirlerinden oluşmuştu itibarıyla bor milyon ton ve 
'dolar olarak gerçekleşmiştir. 
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Türkiye elektrik üretiminde yüzde 21 oranında payı olan kömürün, elektrik üretiminde dünya genelindeki payı yüzde 41'dir. Çin'de enerjide kömür kullanım oranı yüzde 75, 


Hindistan'da yüzde 73, İsrail'de yüzde 54, Almanya'da yüzde 47 ABD'de ise yüzde 40 
oranlarında seyrediyor. 


Dünya genelinde kömür rezervleri (milyar ton) 


Avrasya 


Orun ve Günay Amerika se v8 


146 #16 


Afrika « Doğu Akdeniz 
33437 

Asya-Pasifik 

288,3 4023 


Kuzey Amerika 
245 4275 


Kaynak: TEİAŞ 


sAvrasya mAsyaPasilik wKuzey Amerika o sAfrika-Doğu Akdeniz «Orta ve Güney Amerika 


Rüzgar enerjisi 


Yenilenebilir enerjinin en önemli kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisinde hem dünyada hem. 
de Türkiye'de artan ölçeklerde çok sayıda 
yatırım bulunuyor. Dünyada 2000 yılında 174 
GW olarak gerçekleşen rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, 2015 yılında 432,9 GW oldu. 
2030 yılında bu rakamın 1.748,8 GW'a ulaşması 
bekleniyor. 


Türkiye'de 2016 yılı sonu itibariyle işletmede olan lisanslı rüzgâr enerji santrallarının kurulu gücü ise 5.738 MW iken bu rakam 2017 Ekim. 
sonu itibariyle 6.253 MW olarak gerçekleşti 


Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli 48.000 MW. 
ve bu potansiyele karşılık gelen toplam alan Türkiye yüz ölçümünün yüzde 1,3'üne denk geliyor. Bu oranlar rüzgar enerjisinin verimli olarak kullanılabilmesi için son derece avantajlı biir coğrafyayı ifade ediyor. 


an Ny ys 
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Kaynak: TELAŞ 


lek 


Türkiye elektrik sistemi Kaynaklara 


sırada yer alıyor. Türkiye 


2016'da miktar bazında 1.78 mil- 


yon ton, değer bazında 711 milyon dolar bor satışı gerçekleştir- 


Mr ör 


2019 


Projksiyorüü 


kurulu güç payları (Ekim 2017 


onu itibariyle) 


di. 2017 Temmuz sonu itibariyle bor satışları 1.16 milyon ton ve değer bazında ise 423 milyon dolar olarak gerçekleşti. 


günlük sisteme giriş aki yaklaşık 


0 milyon 


k günleri yaşanmaması 
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Skyrepor 


Business Challenge 2017'de yılın “En Başarılı İş Adamı” seçilen öztürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk: 


Ülkem İcin 30 Milyar 
Dolarlık Kullanıma 
Hazır Portföyüm Var 


öztürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Ben ülkemin gelişmesi kalkınması ileri gitmesini hayal ediyorum ve bunun için de bir şeyler yapmak istiyorum. Buradan da söylüyorum, benim elimde 30 milyar dolarlık bir portföy var, bunu ülkem için kullandırmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımla bir araya gelip, neler yapmak istediğimi kendilerine aktarmak istiyorum. Uygun görürse, elimden geleni yapmaya hazırım. Kafamızda Bechtel gibi bir yapı kurmak var. Yani her anlamda güçlü bir devlet şirketi kurulmasının çok faydalı olacağına inanıyorum...” diye konuştu. 


> Skyreporter / Röportaj / Cengiz Haykır 


Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, ilk çıkışına Afrika'da 
100 yataklı bir sahra hastanesi yaparak başlamıştı bugün Öztürk'e dünyanın her yerinden dev projeler için adeta teklifler yağıyor. 
Merkezi Dubai'de yer alan, inşaat, enerji, petrol, maden, finans ve savunma sanayinde uluslararası alanda faaliyet gösteren Öztürk Holding, dünyada enerji alanında en büyük taahhüt firmalarından birisi olarak kabul ediliyor. 
Skyreporter Dergisi'nin düzenlediği Business Challenge 2017'de yılın 'en başarılı iş adamı' seçilen Yusuf Öztürk'ün şirketler topluluğu, 2015'te ENR (Engineering News 


frika fatihi olarak da bilinen A Öztürk Holding Yönetim 


Record) tarafından dünya sıralamasında taahhüt firmaları arasında bü- 


yüklük olarak 18. Sırada yer almış ve çok ses getirmişti. Öztürk, “Bugün ENR'ye başvursak sıralamada 


çok daha iyi sonuç alırız ama şimdilik buna gerek duymuyoruz. Bizi bilen biliyor” dedi. Ünlü Ame- 


OZTURK 


rikalı milyarder Warren Buffet'a hayranlığını gizlemeyen Öztürk, “Kendime Waren Buffett! örnek al- 


Yusuf Öztürk 


2015 yılında ENR (Engineering 

News Record) En Büyük 250 
Müteahhit listesinde 18. sıra ile hızlı bir giriş yapan Yusuf Öztürk, 1973 yılında babasının görevi nedeniyle Urfa'da doğdu, aslen Amasyalı. İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 1995'te mezun olan Öztürk, 1989'da ku- 


rulan aile şirketi bünyesinde 1995 yılın- 


da Öztürk Holding'i kurdu. Bugün, 6 
sektörde (inşaat, enerji, petrol, maden, finans ve savunma sanayi) 30'u aşkın ülkedeki şirketleri ile özellikle Afrika'da Gine, Gana, Kamerun, Nijerya, Angola, Tanzanya, Zambiya ve Su- 


dan'ın yanı sıra İran'da, bir çok projeyi üstlenen ve yatırımlarına devam eden 
Dubai merkezli Öztürk Holding, yıllık 3 
milyar doların üzerinde cirosu ve 30 
milyar dolarlık portföyüyle parmak 
ısırtıyor. Öztürk Holding ayrıca 2015 
yılılnda Türkiye'de kurduğu şirketi ile kentsel dönüşüm ve eğitim yatırımla” rına devam ediyor. 2004-2006 arasında merkezi Londra'da olan Dünya ve Türk İşadamları Birliği Türkiye başkanlığını yapan Yusuf Öztürk'ün Türkiye'de de sivil toplum örgütlerinde fahri başkanlıkları ve üyelikleri var. 


dığımı söyleyebilirim” diyor. Yusuf Öztürk, Skyreporter Dergisi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. 


) 


74 SKYREPORTER 


“ Business S7 
Challenge 2017 / 


9 


Skyreporter BUSINESS CHALLENGE: YUSUF ÖZTÜRK - ÖZTÜRK HOLDİNG 


Yusuf Bey, Öztürk 
Holding'in amiral gemisi inşaat diyebilir miyiz? 

m Öztürk Holding 6 sektörde faaliyet gösteren ve merkezi Dubai olan uluslararası bir şirketler topluluğudur. Holdingimizin amiral gemisi inşaat sektörüdür. Şirketimi-Zin temel varlığı inşaattan geliyor, o nedenle bizde yeri farklıdır. Ama enerji de bizim için son derece önemli bir sektördür. Ben elektrik mühendisiyim ve kendimi bu alanda son derece iddialı görüyorum. 
Rüzgar, güneş, jeotermal ve geri dönüşümlü enerji santralları konusunda Öztürk Holding, dünyanın en başarılı firmalarından biridir. 
Dünyada bu alanda 10 tane uzman varsa birisi de benim. Bu anlamda ir tevazu göstermeyeceğim. 

Bu alanda ilklere imza atmayı ik. Afrika'da dünyanın dev kuruluşlarına anahtar teslimi enerji projeleri tamamladık. Caterpillar, GE gibi kuruluşların tek çözüm ortağıydık. Caterpillar ile daha sonra rak pazarına bile (onların adına) gittik. Bu, savaştan zarar görmüş makinelerin rehabilite edilip tekrar aktif hale getirilmesi projesiydi. 
Üstesinden başarıyla geldik. Sudan'da 150 mgw'lik ilk mobil enerji santralını kurduk. Bu dünya- 


/ 

İl kyreborter el Yayı Yönetmeni 
CendiZ Haykır 


da bir ilktir. 7 senedir sorunsuz bir şekilde sahra şartlarında çalışıyor. 
Bugün Caterpillar patenti bana ait olan çizimlerle üretim yapıyor. 
Öztürk Holding, hastane, otel, kamu binası, enerji santralı, stat gibi aklınıza gelebilecek bütün inşaatların alt ve üst işlerini yaparken aynı zamanda binaların ya da kentlerin enerji ihtiyacının karşılanması noktasında da önemli bir çözüm ortağıdır. 


Enerji demişken, 

bildiğimiz kadarıyla 

Öztürk Holding Nijerya 

Petrolünün satış hakkına 

da sahip, değil mi? 

m Evet, Nijerya petrolünün yüzde 25 satış hakkı Öztürk Holding tedir. Bu pay bize hediye edilmedi. Bizim dünyada stratejik ortaklıklarımız var. Bu sayede gelişti diyebilirim. Dünyanın gözü petrol işinde ve aslında çok küçük komisyonlarla işleyen bir sektör öyle ki, binde 1- 5'lerden söz ediyoruz. 
Bizim de burada Nijerya devleti ile yaptığımız anlaşma gereği iyi bir komisyon oranımız var. Buradan yakın ülkelere satış yapıyoruz... 
Nijerya petrolünün yüzde 50'si Shell, BP, Exon Mobil tarafından yönetiliyor. Nijerya Afrika'daki en 


2) 
gin sorunlu ve riskli ülkelerin başında 


gelir. ABD ülkenin çıkardığı petrolü işleyerek satmasını istemiyor ve bunu yasaklıyor. Çıkan ham petrolün yarısının Amerikan şirketleri tarafından dağıtılmasını şart koşuyor. Halbuki bu ham petrol Nijerya'da işlense büyük gelir elde edilecek ve bu fakir ülke kalkınacak. 
Diğer yüzde 50'nin yarısı parlamentonun yarısı da özel sektörün satışına bırakılıyor. Özel sektör kısmı da bizim yarı yarıya ortağı olduğumuz bir şirkete devredildiği için otomatikman biz de pay sahibi olduk. .. Nijerya petrolünün en önemli özelliği rafinerileri yormayacak hafiflikte olması. O nedenle çok tercih ediliyor, son derece kaliteli bir petrol. İşlemesi kolay enerji tüketimi az ama eski tip rafineriler için uygun değil. Sri Lanka, 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Maldivler, Endonezya gibi ülkelere de ilk kez ham petrol satışı yapıyoruz. Endonezya ile geçtiğimiz günlerde aylık 5 bin varillik bir satış anlaşmasını bizzat imzaladım. 
Bu oran artarak devam edecek. 
Nijerya petrolü kaliteli ve yeni rafinerilere sahip, herkesin almak istediği bir ürün ama bu ülkeden bırakın petrol almayı, güvenli bir seyahat bile edemezsiniz. Endonezya devleti İngiltere'deki bağlantılarımız sayesinde bize ulaştı. 
Böylece Afrika'nın petrolü ile Asya'nın ekonomisini birleştirdik. 


Sizin madenlere de 

özel bir ilginiz var, 

bunu açar mısınız? 

m Maden aslında bizim sevdiğimiz bir alan. Amasya'da kendi mermer maden ocaklarımız Var. 
Buradan Suudi Arabistan başta olmak üzere çeşitli ülkelere mermer ihraç ediyoruz. Ayrıca Kamerun'da maden ocaklarımız var. Bu madenler boksit içeriyor ve çok değerli 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olarak kabul ediliyor. Kamerun dünyada en büyük ikinci boksit ülkesidir. Daha rezervleri hiç kullanı!- mamış bakir bir ülke. Burada hem işletme hem de mamulü işleme lisansına sahibiz. Aynı şekilde Moğolistan'da bazı yüksek kalorili kömür rezervine sahip maden ocaklarile ilgileniyoruz. Bu ocakların yanında bir enerji santralı kurulması söz konusu, zaten bizi cezbeden de bu oldu. Onlarla da anlaşmalar im-Zaladık. Yatırımcı biziz ve Alman bir ortakla hareket ediyoruz. Biz madeni çıkartma ve işleme kısmıyla ilgileneceğiz, Santralın inşaatını yine biz yapacağız, Alman ortağımız ise santralın tribün ve teknolojik alt yapısını hazırlayacak. Bu Alman firması kömürün çevreye verdiği Zararı yok eden dünyada tek firmadır. 


Türkiye maden 

zenginliği bakımından 

sizce ne durumda? 

m Türkiye çok zengin maden kaynaklarına sahip, ancak analiz 


konusunda maalesef yetersiz kalıyoruz. Ülkemizde yer alan madenlerden özellikle bir tanesi Türkiye'ye çağ atlatabilir! Bu konuda şimdilik sadece şunu söyleyebilirim; bu maden çıktığı anda Türkiye'nin hiçbir dış borcu kalmaz. 
Tüm detayları devletimizle paylaş- 


tık. Bu tip stratejik kaynaklar sade- 


ce Devletler tarafından çıkartılır, güvenliği sağlanır ve satılır. İşte bu da böyle bir maden! 


Gana Devletine yaptığınız askeri gemiler ne zaman teslim edilecek? Süreci biraz anlatır mısınız? 

m 2020'de gemilerin tamamlanarak suya inmesini bekliyoruz. 
Bu tip gemileri üretmek için gerekli izinler ve kaynak temini hiç de kolay değil ama işin büyük kısmını hallettik. Toplam 700 milyon EU'luk bir projeden söz ediyoruz. 

Biz gemici, tersaneci değiliz ama yaptığımız işlerde gösterdiğimiz titizlik işverenlerimizi öylesine 


EE 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memnun ediyor ki, kimi hiç işimiz olmadığı halde bize gemi siparişi 


verirken kimi de en son İran'da gi- 


da hammaddesi temin etmemizi istedi. Aslında İran'a bir inşaat projesi için girmiştik. Askeri gemi projesi de bize böyle tevdi edildi. 
Gana'da yaptığımız inşaat işleri beğenilince Gana Cumhurbaşkanı bizi davet etti ve bir filo kurmak istediklerini söyledi. Şuanda ellerinde 1950'lerden kalma 4 tane eski gemi olduğunu ve bunları yenilemek istediklerini söyledi. Ya bu gemiler rehabilite edilecek ya da eski gemiler fiyattan düşmek kaydıyla bize verilecek, yeni gemi yapılacaktı. Biz onlara bir jest yaptık ve eski gemilerinin onlarda eğitim amaçlı kullanmak için kalmasının daha yararlı olacağını söyledik. Çok memnun oldular. 
Süreç 2016'nın başlarında böyle başladı. Buna göre gemiler tamamen Türkiye'de inşaa edilecek. Savunma sanayi kısmı Aselsan, yazılım Milsoft, tersane olarak da Kalkavanları uygun gördük. Yani yüzde 


— 


yüz yerli üretim gemiler olacak. 2 
adet 84,2 adet de 62,6 metre boyunda gemiler olacak. Gana devleti bu proje için bizden aynı zamanda kaynağı da temin etmemizi istedi. 
Ama üzerinde top gibi ağır silahların olduğu gemiye hiçbir banka kredi vermeye yanaşmadı. Bu noktada ciddi bir emek sarf ederek kredi teminini sağlama başarısı gösterdik. 
İş dünyası kıvrak zeka gerektirir... 
Ama süreç hala devam ediyor çünkü bu tip siparişlerin üretime geçmesi için Nato ve BM'den izinler almak gerekiyor. Savunma Bakanlığımız bu izinlerin alınması için yoğun bir çalışma içinde. 


Türkiye'nin son 

dönemde alternatif enerji 

kaynaklarına önem 

verdiğini görüyoruz, 

Sizce temiz enerjinin 

Ülke kalkınmasındaki 

rolü nedir? 

m Eğer ülke olarak temiz enerji- ye önem veriyorsanız bunun önceikle çevreye sonra da ülke kimliği- ne olumlu yansımaları olur. Bu bağlamda Türkiye'de alternatif nerji kaynaklarından yararlanma yolunda atılan adımları destekliyorum. Gerçekten temiz enerji diyebileceğimiz, benim fantastik olarak nitelediğim rüzgar, güneş ve jeotermal gibi kaynaklardan ne kadar çok yararlanırsak o kadar iyidir. 
Ama Türkiye gibi büyüme potansiyel çok fazla olan bir ülke için asla tek başına çözüm olamaz. Ben enerji ihtiyacı bu kadar fazla olan bir Ülkenin nükleer enerjiden yararlanmasının gerekliliğine inanıyorum. Diğer taraftan Ülkemizde zengin su kaynakları ve kömür rezervine sahibiz. Bunlardan en iyi şekilde 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kullanmamız gerekir. Doğal gazdan sonra bazı termik santrallerinin verimsizlik nedeniyle kapanması üzüntü vericidir. Kapatılması yerine hidro elektrik santrallarının daha karlı ve verimli çalışması için çalışmalar yapılması gerekir. 


Yusuf Bey, Öztürk 
Holding'i ENR'nin sıralamalarında tekrar ne zaman görebileceğiz? 

m En azından bir süre daha bu anlamda sessizliğimizi korumak istiyoruz. 2015'de ENR (Engineering News Record) bizi dünyadaki en büyük 18. Taahhüt şirketi olarak lanse ettiğinde çok sevinmiştik ama daha sonra keşke hiç 


bu listede yer almasaydık, diye düşünmeye başladım çünkü adeta şimşekleri üzerimize çektik. 
ENR, bütün sektörlerin bağımsız bir kuruluşudur. Enerji, inşaat ve finans alanlarında kendisine başvuran kuruluşları öncelikle mali açıdan sıkı bir denetimden geçiriyor. 
2014'te Dünya Bankasıyla Afrika'da ortak bir proje yürütürken ENR yetkilileri bizi aradı; “Biz her tarafta sizin isminizi duyuyoruz ama her ülkede ayrı şirketleriniz var. Bunları bir araya toplarsanız biz sizi değerlendirmeye almak istiyoruz” dediler. Biz de Dubai merkezli bir şirketimiz (CO LLC) üzerinden konsoli- de bilanço hazırlayıp ENR'e gönderdik. Burası önemli yani Öztürk 


Holding olarak başvurmadık. Zaten biz faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde farklı isimlerde şirketlerle temsil ediliyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Zira bizi iş yaptığımız ülkelerde Öztürk Holding olarak sorgularsanız bulamazsınız! 1 
yıl.süren bir araştırma yaptılar ve 2015'te bize dünya sıralamasında 
18. Olarak yer aldığımızı bildirdiler. 
Ben başlangıçta şaka yaptıklarını sandım. ENR yetkililerinin buradaki tek hatası benim Türk vatandaşı olmamdan dolayı sanki İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirket gibi deöerlendirmiş olması ve bizi Türkiye Müteahitler Birliği üyesi olmadığımız halde 1.sıraya almaları oldu. 
ENR'ın tabiriyle hak ettiğimiz 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“Öztürk Holding, hastane, otel, kamu binası, enerji santralı, stat gibi aklınıza gelebilecek bütün inşaatların alt ve üst işlerini yaparken aynı zamanda binaların ya da kentlerin enerji ihtiyacının karşılanması noktasında da önemli bir çözüm ortağıdır.” 


Yusuf Öztürk 
Öztürk Holding YKB. 


18.likten mutlu olan, gurur duyan olduğu kadar bir kesimde de farklı duygular uyandırdığını sonradan müşahede ettik. Dünyadaki her Türkün gurur duyması gereken bu başarımızın bu kadar rahatsızlık yaatacağını bilseydim, ENR'e hiç başvurmazdım. Ama iddia ediyorum; bugün başvursak ilk 12.de yer alırız. Biz kendimize ve yaptıklarımıza bu kadar güveniyoruz. Ama bir süre daha bu sıralamalarda yer almayı düşünmüyorum. 


Sizin zaman zaman dillendirdiğiniz 30 milyar dolarlık portföyünüzden Türkiye'deki yatırımlar da istifade edebilir mi? 

m Ben bu konuda hazırım, Devletim beni davet ederse seve seve elimden geleni yaparım... 
Ama bugüne kadar beni kimse aramadı. Ben ülkemin gelişmesi kalkınması ileri gitmesini hayal ediyorum ve bunun için de bir şeyler yapmak istiyorum. Buradan da söylüyorum, benim elimde 30 milyar dolarlık bir portföy var, bunu ülkem için kullandırmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımla bir araya gelip, neler yapmak istediğimi kendilerine aktarmak istiyorum. 
Uygun görürse, elimden geleni yapmaya hazırım. Kafamızda 


Afrika Parlamentosunun Lojmanları Türkiye'den 
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Orta Afrika ülkeleri arasında stratejik bir geçiş noktası olan 

Kamerun'un Başkenti Yaounde'de 660 
adet Lüks Parlamento Konutu ve devlet çalışanları için 8 farklı bölgede toplam 10.000 adet Sosyal Konut Projesi'nin anlaşması gerçekleştirildi. ÖZtürkler Holding Yönetim Kurulu Başkani Yusuf Öztürk'ün liderliğinde Kamerun'a giden heyet, Çevre ve Şehircilik Bakanı Madame Jean Claude Mbwentchou ile imzaları atmak üzere bir araya geldi. Bir yılı aşkın bir süredir görüş” meleri devam eden projesinin bütçesi 183.000.000 dolar (bir milyar yüz seksen üç milyon dolar) değerinde. Yapılacak olan projelerin en büyük özelliği ise, Afrika ülkelerinde ki ilk toplu “SOS-YAL LOJMAN” projesi olması. 

Kamerun'un Başkenti Yaounde'de 
660 adet Lüks Parlamento Konutu ve 
devlet çalışanları için 8 farklı bölgede 10.000 adet Sosyal Konut Projesi toplam 10 ayrı arazide kategorilere ayrılmış şekilde anahtar teslim olarak tasarlandı. Proje arazilerinin içerisinde; oku lar, hastaneler, alışveriş alanları, karakollar ve spor komplekslerinin olacağı, midi ölçekte bir şehir olarak planlandı. 
Parlamenterler için tasarlanan 660 adet 


Bechtel gibi bir yapı kurmak var. 
Yani her anlamda güçlü bir devlet şirketi kurulmasının çok faydalı olacağına inanıyorum... 


Son olarak İran'da 

önemli bir proje 

aldığınızı duyduk? 

m İran'ın Kish adasında 1,5 milyarlık yeni bir projeye başladık. 
Tüm izin ve ruhsatlar alınıp, kaba inşaatın yüzde 15'i tamamlandı. 
Kish Adası, İran'ın Fars Körfezi'nde yer alan kendisi küçük ama İranlı tatilcileri için önemi büyük güzel bir 


konutun her biri 550m' büyüklüğündeyken, devlet çalışanları için tasarlanan 10.000 adet konutun büyüklüğü ise 115m' olacak. Projenin toplam teslimat süresi 60 ay olarak planlanıyor. 


ULUSLARARASI ARENADA 

BAYRAĞIMIZ DALGALANACAK 

Öztürkler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ÖZTÜRK: “Orta Afrika'nın incisi Kamerun'un Başkenti Yaounde'deki konut projemizle ilgili tüm arazi ve yer teslimlerini aldık. Arazilerde zemin etütleri bitmek üzere... 
Tüm detay projeler, uygulama projeleri onaylandı ve projelerin yapımı aşamasına geçildi. Mühendis kadrolarımız tarafından uzun ve detaylı bir şekilde gerekli tetkikleri gerçekleştirdik ve altyapı çalışmalarını tamamlan” dık. Yaounde'nin ilk sosyal lojman projesini Öztürkler olarak hayata ge- 


tatil adası. Üzerinde 26,000 kişinin yaşadığı bu ada, İran denilince akla gelen şeyleri yeniden düşünmeniz gerektiği bir yer. Uçsuz bucaksız kumsalları, mercanlarla dolu berrak denizi, tropik iklimi ve sakin atmosferiyle İranlıların Hawal'si gibi. Yılın her ayında, bir çoğu İranlı olmak üzere körfez ülkelerinden yılda 1,5 milyondan fazla turisti ağırlıyor. Biraz Bodrum'u anımsatıyor. En büyük özelliği serbest bölge içinde yer alması. Burada bir alışveriş merkezi kompleksi, 6 adet rezidans ve iş kulesi ve 2 adet otel yapılacak. Proçirmekten dolayı mutlu ve gururluyuz. 
Afrika ile gerçekleştirdiğimiz bu projeler uluslararası arenada bayrağımızın dalgalanmasına vesile olurken aynızamanda ekonomimize ve İnşaat sektörüne de ciddi katkıları bulunuyor. Afrika ülkelerinde üretim olmadıği için kullanılacak olan tüm malzeme ve ekipmanları Türkiye'den tedarik edeceğiz. Dolayısıyla ülkemizde konut yapımında kullanılan ürünlerin üreticilerini de bu proje kapsamında Afrika pazarına sokmuş olacağız. Ayrıca İş gücü bakımından büyük bir ivme kazanacağımızı söyleyebiliriz. Projenin bu aşamaya gelişinde çalıştığımız tüm beyaz yakalı personelimiz Türkiye'den. Projenin hızla devam edecek ileriki dönemlerinde daha fazla beyaz yakalı personele ihtiyacımız olacak ve tercihimiz yine ülkemizde yetişmiş uzmanlardan yana olacak.” dedi. 


jenin hem yatırımcısı hem müteahitiyiz. Orada lokal bir ortakla faaliyet gösteriyoruz. Bu proje bizim açımızdan büyük bir Pazar olan İran'a kendi gücümüzle girmek ve gelecekte başka bazı projelere adımızı yazdırmak için önem taşıyor. 
Yine aynı serbest bölgede ve İran'ın tamamında tarafımıza teklif edilen birçok devlet ve özel yatırım projeleri ile ilgilenmekteyiz. Bu rojelerin büyüklüğü ve parasal değerleri önümüzdeki yıl içerisinde netleşmiş ve projelerin inşaatlarının başlaması planlanmıştır. 


SKYREPORTER 


dMags Network 


'Okumanın en keyifli hali” 


261 dergi, 7200 sayılık arşiv 
iOS, Android ve Web platformlarında dMagşs ile her zaman-her yerde yanınızda! 
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İN dMâgs 261 dergi, 7200 sayı ile 


Türkiye'nin en büyük dijital yayın platformu 


destekodMags.net Wwww.dMags.net 


(Uluslararası Finans Merkezi (LUFM) projesi'nin en büyük paydaşlarından biri. 


Konut projeleri, düzenli kira geliri elde ettiği otel ve ofis binalarından oluşan portföyünü etkin, karlı bir strateji ile yöneten ve büyüten Halk GYO, aynı vizyonla ülkemize ve geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. 
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Bir (HALKBANK Bağlı Ortaklığıdır. 


Yeni Opel 


GRANDLAND 


* 360' Kuşbakışı Çevre Görüş Sistemi »-İntelliGrip Antipatinaj Sistemi *.1652 lt'ye Varan Bagaj Hacmi" 


4 nz a 


İSO 3832'ye göre, arka koltuklar yatırılmış olarâk tayana kadar tamamen dolu hacimdir. ” Araçta görülen'dongnim ve ekipmanlar Türkiye paketlerinde farklılık gösterebilir veya opsiyonel olarak sünulabili. 
Grandlanid X'in ortalama yakıt tüketimi 4,3ile 5,514/109 km ârasindâ, CO/emisyön değerleri 2008/692/EC  * 

v difektitine göre, 111127 g/kmarasındadır. > i 
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